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ETKO cetesi yakalandı 


Şoförlerin ömrü benzin kuyruğunda geçiyor 


© Petrol Ofisi, “petrol vok” derken, TPAO stok edildiğini öne sürüyor 


© istanbul Valiliği akaryakıt dağıtımında tek-çift plaka uygulamasına gidileceğini açıkladı 


@ istanbula mal getiren kamyonlar 
4 geri dönemiyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Petrol darlığının alabildiğine arttığı bu günlerde olan , kamyon, minibüs, dolmuş şoförleri- ne oluyor. 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


Kumkapı'da 15 saattir kuyrukta Bekleyen dolmuş şoförü. "Şu halimize vak, bı tik be kardeşim "diyor. 


Fotoğraf: CanSAN 


Başbakan Yardımcısı,yeni bir “devlet politikası” oluşturulmasını istedi 


Sükan:” Süper devletler 


Türkiye'yi hedef seçti 


Elmayı çürüten kurt 


Doğu Perinçek 


AP örgütünde ve yavaş yavaş da bu partinin yönetici kademelerinde MHP'nin ciinayet ve terör siyasetine karşı tepki güçleniyor. 
İşte Türkeşleri en çok korkutan ve telaşa düşüren olay budur. MHP bugünlere, 12 Mart faşist diktatörlüğü sayesinde ve AP'nin kanatları altında beslenerek gelmiştir. MC hükümetinin düşmesinden sonra bir de AP'nin koruyuculugunun son bulması, MHP için felaket çanları- nın çalması demektir. 

Bu nedenle MHP,AP'den kopmamaya bugün en büyük önemi veriyor. 

O da kendine göre bir "geniş cephe" taktiği izlemeye çalışıyor. Bu cephenin temeli olarak ileri sürülen program ise, son derece masumanedir! MHP yöneticileri ve Hergün gazetesi, "hür demokratik rejimi ve Anayasanın başlan- 

(Devamı sa.7, sü.Y'da) 


ANKARA( ÖZEL) 
Devlet Bakanı ve Bas bakan Yardımcısı Doktor Faruk Sükan, dış politi kadaki gelişmeler hakkın da dün basına bir acıkla ma yaparak, letlerin ve emperyalist güçlerin egemenlik alanı haline getirilen Orta Do ğu bölgesinde şimdi de ö nemli bir hedef 
Türkiye'nin seçildiği an laşılmaktadır"' dedi Türkiye'nin haklı -ol duğu milli davalarını ve (Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


“süper dev 


olarak 


Tunceli esnafının, anarşiyi protesto boykotuna Valilik 


izin vermedi 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Tunceli Esnaf Kefalet Kooperatifinin sahte solun saldırılarını kınamak için düzenlediği bir günlük boykota valilik izin vermedi. Valiliğin 


bu kararı, halk ve Tunce- 


li esnafı tarafından tep (Devamı Sa, 7 , Sü. 8'de 


“iy 


e Sükan, “Türkiye, bağlı bulunduğu ittifak sistemleriyle anlaşmasını gözden geçirmeli” dedi 


Umutsuz bir çaba!.. 


Maden-iş, Erdemir'de giderayak işçiyi maceraya sürüklemeye çalışıyor 


"Erdemir”de üretim her an durabilir” diye manşet attı 


© önceki gece Erdemir" İe ilgisi olmayan bir grup IGD” linin fabrikaya giderek işçiyi eyleme teşvik ettikleri öğrenildi 


ği Yazısı 4. sayfada ai 


© Zonguldak’ taki sahte TKP yanlısı bir gazete, 


MOrhan 
Yavuz'u kanıtlar yeterli olmadığından beraat eden 
Harun Gerçek ve Cezayir 
Baysal öldürmüş 


MBedrettin 
Cömert cinayetinde kullanılan tabanca bulundu 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da işlenen 17 
suçtan aranan 12 kişilik ETKO çetesi yakalandı. 
Bulunan silah ve patlayıcı maddelerle birlikte Emniyet Müdürlüğünde basına gösterilen ETKO: 
culardan elebaşı olan 6 
kişi, çeşitli Ülkücü Gençlik Dernekleri ile sıkı ilişkili. 

Yakalananlardan elebaşı olanlar şunlar: Hüseyin Görücü, Cemal Çelen, Erdal Solak, Necati İlgin, Özcan Dığış, Aydemir Uysal. 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


TİKP:”AP'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz” 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Merkezi bir basın açıklaması yayınlayarak Akhisar'da Adalet Partisi'ne yapılan saldırıyı kınadığını bildirdi. Açıklamada şöyle deniyor: 

“Artan dış tehditler karşısında | yurdumuzun bugün her zamankinden daha çok milli birliğe ve huzura ihtiyacı vardır. Siyasi ayrılıkları ve sorunlarımızı yumruk ve silahla değil, fikir mücadelesi yoluyla ve ikna yöntemlerini kullanarak çözebiliriz. Siyasi mücadelede zorbalık, ülkemize terör rejimi getirmek isteyen demokrasi ve özgürlük düşmanları- nın işine yarar." 


istanbul'da 
Van Öğrenci 
Yurdu Müdürü öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Yedikule Hacı Manav 


Sokakta bulunan Van 
Öğrenci Yurdu Müdürü 
Mürsel Delen dün 


sabah saat 05.46 sıralarında açılan yaylım ateşi sonucu öldürüldü. 
Edindiğimiz bilgilere (Devamı Sa, 6, Sü. 1'de) 


Dev-Yol:"öncü savaşa 


şimdilik hayır” diyor 


49 grupla, bilinen ve bilinmeyen ” Sol”. 
Ama yığınlarla genci ardından sürükleyen ” Sol”. 


"Sol” nasıl birleşecek? 


2.Sayfa AYDINLIK MECLİSİ'nde 


tartışmaya açıyoruz 


DENKTAŞ TÜRKİYE VEN YARDIM ALMAYA GELDİ BASIN- 


Denktaş: 
"Ekonomik sorunlarımız 


Kıbrıs sorununun 


kolaylaşır” 


ANKARA (ÖZEL) 

Dun öğleden sonra 
Kıbrıs Türk Toplumu li deri Denktaş ve diğer tnsileilerie konuşan Başbakan Ecevit Rum tarafından kesilen (oplumuar arası görüşmelerin bi an önce başlaması ve kalıcı (Devamı sa.7, sü,8'de) 


Bu yazıyı yazan aynı işi Bulgaristan'da yapmaya kalksaydı ne olurduacaba? 


İzmir'in Cam semtinde duvara Bulgarca “Faşizme ölüm” yazıldı 


İZMİR (ÖZEL) Zardı 


maksat Bulgarıstan'a 


uşaklık gösterisinde bulunulsun. Dos- 


İzmir'in Çamdibi semtindeki çocuklar bu anlaşılmaz sloganı görünce rek güldüler. Bir harf de onlar eklediler. 
Bir Bulgar göçmeni ise bu tanıdık yazıyı muhabirimizle birlikte sökmeye çalıştı "Fa-şiz-me...Ö-lümm" Evet bir aklı evvel de duvara Bulgarca slo- şer" gan yazmıştı. Kim okur, kim anlar, maksat vatan kurtulsun. Maksat vatanın kurtulması olsa, Türkçe ya- 


tu Bulgarlar da afferin çocuklar diye- 
, sınırlardan TIR.'larla yardımlarını esirgemesin. 

Eskiden tanzimat devrinde bazı aydınlarımız, mek için "Janti derlerdi. 
mız da "faşizme ölümü" Bulgarlar beğensin diye "Smert Na Faşizma.. diye ifade ediyorlar. 


özellikle batıb görün- 
" derlerdi, "oh mon- 
Şimdi kimi aydınları- 


Kara listeye almmesında kararsızlık olanlar 


PEMBE LISTE: Beyaz listeye 


alınması düşünülenler 
SARI LISTE: Dört liste de yer almayıp haklarında araştırma yapılanlar 
—Lütfü Oflaz— 


Yarın 
Aydınlık 'ta 


Akhisar saldırısı 
AP konvoyunu hedef almıştı 


Halk-Der üyesi 
Coşkun Çağlar, 
14’ lü tabancayla ateş etti 


AHMET ŞÜKRÜ! 
BÜYÜKER 
Akhisar'daki saldırıyla ilgili bütün bilgiler, saldırganların doğrudan doğruya AP konvoyunu hedef aldığını gösteriyor. 
Görgü tanıklarından ve ilgililerden öğrendiğimize göre olay şöyle gelişti : Demirel, Belediye önünde konuşurken 200" 
den fazla bir grup "ka- 


tl Demirel", "Faşist Demirel" diye slogan atıyor. Bunlar, Endüstri 


Meslek Lisesi ve Lise öğrencileri genellikle. Zaten sabah boykot yapılmış, derslere girilmemiş, 
12 Mart dolayısıyla. Polis bunları Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine topluyor. Demirel konuşmasını yapıyor, şehirden ayrılırken bu grup başka bir yoldan Demirel'in yolunu TöÖB-DER'n önünde kesiyor. Ateş etme olayı burada oluyor. 
Aslında biraz geç kalmışlar. Demirel geçmiş bulunuyor, Konvoya saldırmak istiyorlarken, polis önlerine barikat kurmuş. 
Bu arada iki veya üç 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


AET zirvesinin kararı: Türkiye'ye yardımı OECD 


yönetecek 


PARİS (ÖZEL) 

Paris'te çalışmalarını sürdüren AET Zirve Toplantısının dünkü oturumunda Türkiye'ye yardım meselesi görüşüldü. Toplantıda Türkiye'ye yardım meselesinin çeşitli platformlarda tartışılmasının kargaşalıklara yol açtığı ve tek bir kanal- dan yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliği- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Kuzey-Güney 
Yemen sınırı askerden arındırılıyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Kuzey ve Güney Yemenin, ortak sınırda askerden arınmış bir bölge kurmayı okararlaştırdığı ve sınırın dün sivil trafiğe açıldığı bildiriliyor. Habe» ri veren Irak Haber Ajansı, söz konusu kararın, Arap Birliği Arabulucu Komitesinin Kuzey ve 
Güney Yemen yetkilileriyle vantığı görüşmeler- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Sovyetler. Kıbrıs 
Rum yönetimi ile 
"dostluk anlaşması” imzalamaya çalışıyor 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Sovyetler Birliği'nin 

bir süreden beri Kıbrıs 
Rum yönetimi ile dostluk ve işbirliği anlaşması imzalamaya çalıştığı bildirildi. Kıbrıs'ta bulunan Sovyet 

(Devamı sa. /, sù9'da) | 


FİKİR MEYDANI 


meclisi 


Çe Aydınlık bA 


j 


SOL NASIL BİRLEŞEÇEK? 


49 gruplu,bilinen ve bilinmeyen 
“sol”, Solun sahtesi. Solun gerçeği. 
Ama yığınlarla gençleri ardından sürükleyen "sol". Ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü için mücadele eden bu. 
gençlerimiz. Ama yanlışın peşinde, ama doğrunun peşinde. 49 grubun ardındaki gençlik. Ve gençlerin ana babaları. Ve uyanan Türkiye insanı. 
Herkesin kafasında bir soru: 

"Sol nasıl birleşecek?" "Sol için- 
, deki ayrılıklar ne zamana dek sürecek?" 

Avnı mahallede yetişen, aynı o- 


verilecektir. 


leğiyle... 


SOLDAN SAĞA: 1) Başa dert olacak durum! anlamında bir deyim-Bir renk. 2) Bir kişinin açıkla. "İS masi, kendisi için zararlı 27) olan bir gerçeği açıklaması, 3/#| Basit , sıradan, 3) Güney ve Güneybatıdan esen rüzgar-Bir bayan adı. 4) Tersi kkeli, kusurlu (eski dil) - Ter- 7iejoir |v] AWriviz| si ücret karşılığı yatılan ge- 8) E anaa 9 w nel konut 5) Uygulama, eylem. 6) Göz önünde olmayan (eski dil) - Rezalet. 7) Duman izi - Başörtü kenarına yapılan elişi süsleme - Bir şans oyunu. 8) Verimlilik. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Ufak tefek demircilik işleri yapan usta, 2) Mercan adası- Fotoğraf filminin duyarlılığı 3) Pide yapan. 4) Tersi genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgar- Kötü dikiş nedeniyle kumaşta meydana gelen büzülme. 5) Kısmet-Öyl mi' anlamında bir ünlem. 6) Trabzon'un bir ilçesi - Tersi Orta Doğu'da bir körfez. 7) Tersi bir tür mühür, 8) Bir mikroskop camı - Uzaklık işareti. 9) Mensup olma hali, ilişki 10) Geniş bir olay içine sıkıştırılmış küçük öykü, fıkra. 11) Sayı, miktar - Tersi İspanya'da Bask bölgesi- nin ayrılığını savunan bir örgüt. 12) Kimyada Lityum un simgesi- Norveç'in başkenti. 
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DOĞU PERİNÇEK 
Anarşinin 
Kaynağı ve 
Devrimci 
Siyaset 
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AYDINLIK 


YAYINLARI 


kullarda, aynı sıralarda yanyana oturan ama birbirine düşman edilmiş, ama Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen gençlerin kafasındaki soru 


Sol nasıl birleşecek? 


Tartışmada bütün görüşlere yer 


Solun birliğini isteyen bütün okuyucularımızın bu tartışmaya katılmasını ve görüşlerini yazmalarını dileriz. 
Solun birliğine katkıda bulunmak di- 


AP Hükümetinin 
1970'de hazırlattığı 


Genel Dağıtım: TUR-DA 
Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Doğru 
Eylem 
Nedir? 


Genel Dağıtım: TÜK VA 
Hamam sok. No:4 
Ceğaloğlu İSTANBUL 


"TÜRKİYE'DE 
ANARSİ” 


* Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) 


AYDINLIK 
GAZETESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ 

AÇIK OTURUM 


Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Örsan Öymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Çocuk edebiyatı üzerine 


ÜZEYSEL, iceriksiz bir coşkuyla kutluyoruz 1979 çocuk yılını. Özellikle edebiyat alanında gözle görülen bir canlılık var. Yeni ansiklopedilerden tutun da yeni çocuk öykülerine, romanlarına, çocuk sözlüklerine varıncaya değin yeni yayınlar çıkarılıyor birbiri ardısıra. Dağıtım merkezlerine, kitapçılara bir göz atıldığında, büyük lere eş sayıda çocuk yayınının çıkarıldığı görülecektir, Kısacası yoğun bir çalışma, uğraşı, sözkonusu bu alanda 
Böylesine coşkun, hızlı geliştirilen çocuk yayını temposu sevinilecek bir olgu elbette. Bu yüzden, bu olumlu gelişme desteklenmeli, yüreklendirilmeli. Ancak, sorunun asıl ereği unutulmamalı. Çocuk edebiyatı, sanatın ve devrimci edebiyatın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Sonra, çocuk edebiyatının ereği, çocuğa "edebiyat zevkitadı" vermekten ötede, çocuk sorunlarını irdeleyici, açığa çıkarıcı ve somut çözüm önerilerini getirici bir nitelik taşımalıdır. 


Edebiyatın, "'devrimci makinanın" bütünü içindeki, halkı eğitmek, birleştirmek ve tek bir yürek haline getirmek ereği büyükler için olduğu kadar, çocuklar için de sözkonusudur. Unutulmamalıdır ki, “Bugün dünyada her kültür, her sanat ve edebiyat belli bir sınıfa aittir ve belli bir siyasi çizginin hizmetindedir." (1) Bu nedenle çocuklar için yayınlanan her yapıt bu açıdan ele alınmalıdır. 


NALLIHAN ANKARA 


HALKIN SESİ ; 


Veli Orbay Özgür 


Çocuk yılında çocuk edebiyatı deyince, nedense aklımıza öncelikle, çocuk sorunlarının salt "çocuk edebiyatı" bakış açısından irdelenmesi geliyor. Oysa, sorunların salt edebiyat düzeyinde irdelenmesi, konuyu giderek çocuk sorunlarını yoksullaştırıyor, bununla da kalmayıp, çocuğun gözden kaçırılmasına neden oluyor. 

Çocuğun okuma zevk ve alışkanlığı kazanması elbette güzel. Ancak, bu "tad", çocuk sağlığının ülkemizin sağlık düzeni içindeki yerini, kimsesiz çocukları ve bunlar gibi birçok sosyal sorunların gözden kaçırılması, dikkate alınmaması uğruna yapılmamalı. Çocuk, yurdumuzda ve dünyada bir bütün olarak ele alınmalı ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin çocuk sorunları temel alınmalıdır. 

Sorunların, salt edebiyat değil araştırma, inceleme düzeyinde ele alınarak irdelenmesi, çocuk yılında çocuk edebiyatının zayıflaması, yoksullaşması sonucunu doğurmaz kesinlikle. Tam aksine, ele alınan bu inceleme-araştırma ve çözüm öneren yayınlar, çocuk edebiyatı için sağlıklı, maddi temelleri bulunan ve sınıfının hizmetinde olan devrimci edebiya- ta güçlü birer malzeme niteliğinde olacaktır. Örneğin, Aydınlık'ın 17-18 Şubat günlü sayılarının 


“Fikir Meydanında" yayınlanan Dr. Nadir PAK-SOY'un “Üçüncü Dünyalı Bebekler Üzerinde Neler Oynanıyor?”" başlıklı yazı dizisinin çocuk edebiyatını zayıflattığı, yoksullaştırdığı iddia edilebilir mi? Elbette hayır. 
Çünkü bu tür yayınlar, çalışmalar, ileride yayınlanacak çocuk öykü ve romanları için olumlu bir çıkış noktası olacaktır. 
Ülkemizde okuma olanağı bulamayan çocuklarımızın bulunduğu bir gerçektir. O halde bu çocuklarımızın hatta yurdumuzun değişik bölgelerindeki değişik çocuk sorunlarının ele alınarak incelenmesi gerekir. 
Gerçekte çocuk edebiyatı yıllardır tartışılan bir konudur. Çocuklar için yazılan öyküler-omanlar şu biçimde mi yoksa bu biçimde mi olmalıdır? Şu içeriği mi yoksa bu içeriği mi taşımalıdır? Kavram kargaşası burada da gösteriyordu kendisini. Ancak, bence, gelişen çocuk edebiyeti. - nın kaçınılmaz birer sorunlarıydı bunlar. Devrimci bilincin, giderek devrimci sanat ve edebiyat anlayışının gelişmesiyle netleşti bu kargaşalık. Faşist ve revizyonist anlayış kendini gizleyemez oldu. Ancak bu devrimci sanat ve edebiyatın tamamen egemen olduğu anlamına gelmiyor elbette. Günümüzde faşist ve özellikle reviz- 


yonist sanat yayılmacılığı hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. 

Mamafih, çocuk edebiyatında yer alan kitapların nitelikleri giderek değişmektedir. Artık, salt masal dünyasının kitapları değil, Türkiye ve dünya gerçeğinde yaşayan, somut yaşama dayanan, gerçekçi ve yurtscver yazarlarımızın kitaplarını da görüyorüz yayın cıların listelerinde, Düne kadar, kendi klasiklerimizi görmüyorduk bile, Klasikler deyince hemen dünya çocuk klasikleri geliyordu akla, Ancak, 


edebiyat tarihimizden çocuklarımıza sunabileceğimiz o örnekler ö 


zenle seçilip, bu günkü dille yayınlanmalı ve bu süreç hızlandırılmalıdır. 


Özellikle içinde bulunduğumuz çocuk yılında, çocuk kitaplar konusunda niceliğin hızla arttığını o vurgulamıştım. 
Bu nicel artışın nitel yön- den de aynı olumlu artışı gösterebilmesi için başta, edebiyat eleştirmenleri olmak üzere, öğretmen ve öteki büyüklere önemli görevler düşmektedir. Piyasaya sürülen yüzlerce çocuk yayınının içinden en olumlularını seçmek oldukça zorlaştı. Hele revizyonizmin aydınlar üzerindeki etkisi anımsanırsa, eleştirmen ve öğretmenlerin, bu konuya özellikle "özen" göstermeleri gerekeceği apaçık ortaya çıka- 


caktır. 

Bu konuda "ölçü" ne olacaktır ? 

Edebiyat eleştirmenliğinin iki önemli ölçü- sü vardır: Siyaset ve sanat. Çocukla yakın ilişki içinde olan büyüklerin , öğretmenlerin ve eleştirmenlerin esas alabileceği ölçü bunlardır. Siyaset ile sanatın arasındaki ilişki nedir diye sorulabilir. 
"Ne siyaset sanatla bir tutulabilir, ne de genel bir dünya görüşü sanatta- ki yaratma ve eleştirme yöntemiyle bir tutulabilir. Biz, hem soyut ve degişmez bir siyaset kıstası- nın hem de soyut ve degişmez bir sanat kıstası- nın varlığını reddediyoruz: Her sınıflı toplumda her sınıfın kendi siyaset ve sanat kıstasları vardır. 
Fakat tüm sınıflı toplumlarda her sınıf kendi siyaset kıstasını, sanat kıstasından önde tutar... Bizim istediğimiz, siyaset ile sanatın birliği, muhteva ile biçimin birliği, devrimci siyasi muhteva ile mümkün olan en mükemmel sanat biçiminin birliğidir. Sanat değeri taşımayan eserler, siyasi « bakımdan ne kadar ilerici olurlarsa olsunlar tamamen güçsüzdürler. Bu yüzden, hem yanlış bir siyasi görüşü yansıtan sanat eserine, hem de doğru bir siyasi görüşü yansrttığı halde sanat gücün- den yoksun "afiş ve slogan" tarzında eserler yaratılması eğilimine karşıyız. Sanat ve edebiyat sorunlarında bu iki cephede birden mücedile etmeliyiz." (2) 
$ kk 
1.Yenan Sanat ve Edebiyat Forumunda Konuşmalar" 


Belediyeye ait boş arsalarda kat üstüne kat yapılırken bize gecekondu yapmak da yasak 


Başkent Ankara'nın ilçesi Nallıhan'ın nüfusu hızla artmaktadır. Halk artan nüfus karşısında ba- 


şını sokacak yer bulmak- ta zorluk çekmektedir. 
Belediye başkanı Oktay 
Eren ise halkın konut 


PINARBAŞI KAYSERİ 
Milli Eğitim Bakanlığının dikkatine!.. 


„Lisemizde MHP'li öğretmenler devamlı 


propaganda yapıyor 


Bizler Pınarbaşı Lisesinde okumakta olan öğrencileriz. Okulumuzdaki durumu anlatmaya çalışacağız. MHP'li öğretmenler bize devamlı baskı yapmaktadırlar. Derslerde propaganda yapmakta, bize. karşı çıkarsanız sizi sınıfta bıra- 


kırız" demektedirler. 


Lisemizde açılan duvar 


gazetesinde MHP'nin propagandasını yapmaktadırlar. Bu gönderdiğimiz yazı bu konuda en 


açık bir ömektir. 


"Türk kadını ve yeri” başlıklı yazıda şunlar 


yazıyor: 


"İslamiyeti benimsemeden önce erkeğin üstünlüğüne dayanan aile sistemi yoktu. Eski Türk yaşayışında kadın, oba içinde yani ev hayatında söz ve hak sahibi idi. Hatta hakan hatunu olmadan hicbir yabancı elçiyi huzuruna almazdı. Kadın da erkeği gibi silah yarıştırır , döğüş yapar, av avlar ve dengeli, gürbüz Türk evlatlarına analık ederdi. Hangi milletin tarihinde kadına bu kadar hak ve yer verilmiştir, gösteriniz. En bü- 


yük şahit tarihtir.'. 


Bir grup öğrenci 


basada erkeğin öakamlğn yaylı hodan ebe irin 
Loud halla halen, holoas 


lawsa alrazd. Kodada eleği zili 


e erzak görkür Terk ark ia EZ ek 


ihtiyacını karşılamak için hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Konut yapımı için elinde varolan belediyeye ait arsalar bomboş durmaktadır. 
Fakir fukara burada ev yapma girişiminde bulun- sa karşısında polisi, jandarmayı bulmaktadır. 
Gerekçe olarak da imar planının olmadığı söylenmektedir. Biz belediye başkanının bu sözüne inanmıyoruz. O bu durumu bir dahaki seçimler için değerlendirmeyi düşünmektedir. Biz Oktay Eren'i tanırız. Geçen seçimlerde bize bu yönde söz vermişti. "Konut yapımı için arsa vereceğini, 


kömür ocağına işçi rlarak yerleştireceğini, yolumuzu kumlatacağını ve asfalt döşeyeceğini vs. 
aklına ne gelirse bol keseden vaad etmişti. Ama görüyoruz ki, bugüne kadar bu tür sözlerin hepsi unutulmuştur. Oynanan oyun hep aynı. Seçimden seçime söyleniyor, sonra da unutulup gidiyor. Vatandaşı düşünen yok. Yoksa seçim meydanlarında bu düzenin değişeceğini söyleyen sizler de mi bizleri unuttunuz? 


27 yıllık bir CHP'li 
olarak değil, bir vatandaş olarak siz dahil halka ve- 


rilen bütün sözlerin yer ne getirilmesini, biz Nallıhan halkının konut ihtiyacının karşılanması için harekete geçmenizi, sizin ve İmar İskan Bakanının şahsında imar 'planımızın ivedilikle çıkartılmasını rica ediyoruz. Çünkü artık sabrımız kalmamıştır. 
Zenginler belediyeye ait boş arsalarda kat üstüne kat çıkarken, bize bir gecekondu yapmak da yasak. Bu mu adalet? 
Yoksa sizi başbakan yapmakta hata mı ettik? Bu halk sabretmesini bildiği gibi hakkını aramasını da bilir. 


Ali Karakoç 


DİYARBAKIR Halkın Kurtuluşçusu bir mahkum istemediği kişileri idareye şikayet ediyor 


Ben iki üç sene boyunca Halkın kurtuluşu siyasetini savundum. Çeşitli cezaevlerinde Halkın Kurtuluşundan olan kişilerin yanlış tutumlarına şahit oldum. 

Diyarbakır Cezaevin- de Halkın Kurtuluşundan olan 7. Koğuş mümessili Ahmet Damlar kendi siyasetinden olmayanları müdüre ve gardiyanlara 


gidip” filan mahkum, diğer mahkumları kışkırtıyor" şeklinde ispiyon yapıp başka koğuşlara gönderiyor. Ayrıca devrimci bir mahkumun sabahtan akşama kadar idarede ne işi var. 

Halkın Kurtuluşundan olan Sedat Kılıçoğlu ve yanında bulunan Kasım ve isimlerini bilmediğim kişiler bir mahkum arka- 


MAHRUTİ ÇADIR SATIN ALINACAKTIR 


1— Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak kapalı teklif alma suretiyle 24 adet Mahruti çadır satın 


alınacaktır. 


2— Bu işe âit idari ve teknik şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki binamız 1. 
«katında Malzeme Müdürlüğünden temin edilebi- 


lir. 


3— İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 29.3.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğümüze tev- 


di etmeleri ilan olunur. 


İSTANBUL TELEFON BAŞMUDÜRLÜĞ ü 


(Basın- 12267 - 272) 


daşla ağız münakaşası yapıp hepsi birden mahkum arkadaşa saldırdılar. 
Birinci koğuşta bulunan Mustafa adlı bir arkadaş, mahkumlar birbirlerine girdiklerinde ayırmak istemiş fakat orada bulunan Halkın Kurtuluşundan kişiler" bize ne birbirlerine girsinler" demelerine Mustafa arkadaş "Biz devrimciyiz, onları ayırmak görevimizdir" dediği zaman onlar onu haksız çıkarmaya çalışmışlardır. 
Bir arkadaş da bu konuda şöyle diyor: Ben bugüne kadar devrimcilere sempati duyup destekliyordum, genelde devrimcileri hep bir görüyordum. Oysa yanılmışım. 
Bizler bunları hiç bir zaman devrimci göremeyiz. 
Diyarbakır Merkez 
Kapalı Cezaevinden bir mahkum. 


Sina Çıladır 


Çin-Vietnam savaşı üzerine 


Çin Halk Cumhuriyetinin Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekat ülkemizde de geniş yankılara yolaçtı. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası sorunlara Kremlin'in camları ardından bakmayı alışkanlık haline getirenler, mal bulmuş mağribi gibi hep bir ağızdan haykırmaya koyuldular: 

—Çin'in emperyalist yüzü açığa çıktı!... 

—Kahrolsun istilacılar! . .. 

-Maocu Bozkurtlara ölüm!... 

Uzun-uzadıya belirtmeye gerek yok ki, bu “belgi"ler, “Sahibinin Sesi" türünden olanlara ait! .. 

Diğer yandan "tarafsız", "oturaklı" yayın organlarının "kıvrak" kalemleri de, daha "yontulmuş" ve daha "kibar" bir dille anti-""Maocu"'koroya katıldılar; 

—Çin şovenizmi sıcak bir görünüm kazandı!... 

—Çin saldırısının Pekin-Washington yakınlaşmasından hemen sonraya rastlaması çok ilginç!.. . 

—Çin ín istila harekatı mazur görülemez! . . . 

Bunların dışında Çin'in askeri harekatını cocacola şişelerine bağlayan sulu sesler de yükseldi tektük... 

Çin-Vietnam savaşının özüne girmeden önce şu noktaya dikkati çekmek istiyoruz: 

En sulusundan en "oturaklı"sına kadar Çin'i kınayan yazarlar-çizerler, Vietnam'ın 150 bin kişilik kuvvetle Kamboçya'yı istila ettiği günlerde neredeydiler? "Bilimsel namusluluk" denilen şey, belleklerinin hangi karanlık köşelerine saklanmıştı ki, Kamboçya halkının uğradığı haksızlığı "es" geçebilmişlerdi? Ve halen de geçebiliyorlar? 

Bu soruların takdirini okurlarımıza bırakıyoruz. 

Şimdi gelelim Çin-Vietnam savaşına : 

Peki, Çin'in Vietnam'a karşı askeri harekata girişmesi Marksist açıdan haklı bir savaş niteliği mi taşıyor? A 

Bu soruna doğru bir yanıt getirebilmek için Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekatin tarihi özelliklerini incelemek gerekir: 

Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin de açıkladıkları gibi, Çin'in Vietnam'a karşı askeri bir harekata girişmesi ile Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesi arasında organik bağ yoktur. Ama bize kalırsa tarihi bir bağ vardır; 

Son yıllarda militarist, hegemonyacı karakteri iyice ortaya çıkan Sovyetler Birliği, Güneydoğu Asya'daki güç dengesini lehine çevirmek ve buradaki ülkeleri sömürgeleştirebilmek için Vietnam'ı kullanmaktadır. Bizim "oturaklı" gazetelerimizin de hayli ıkınıp-sıkındıktan sonra kabul ettikleri gibi, Vietnam, Sovyetler Birliği'nin direktifi ile sosyalist Kamboçya Yı istila etmiş; uluslararası hukuk kurallarını bile çiğneyerek burada kukla bir hükümet kurmuştur. Ve Kamboçya halen Vietnam birliklerinin istilası altındadır. 

Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesi; dünyanın gözleri önünde bağımsız bir ülkenin iç-işlerine utanmazca müdahalesi, Kamboçya'nın toprak bütünlüğünü apaçık çiğnemesi, Marksizm açısından haksız, sömürgeci bir , savaşı simgeler. Clausewitz' in dediği gibi, "Savaş politikanın başka araçlarla devamı" ise eğer (ki öyledir), Vietnam'ın Kamboçya yı istila etmesini bir başka şekilde izah etmeye olanak yoktur. Vietnamin Kamboçya istilasının ardında yatan siyaset , Sovyetler Birliği'nin güdümlediği sömürgeci siyasettir. 

Kamboçya'da emperyalist amaçlarla maceraya atılan Vietnam, Sovyetler Birliği'nin direktifi ile, diğer Güneydoğu Asya ülkelerini de bir süredir tehdit etmeye koyulmuştur. Nitekim, Sovyetler Birliği'nin bu paralı askerinin özellikle son birkaç aydır Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarında olaylar çıkarttığı komando baskınları düzenlediği hemen herkesçe bilinmekteydi. 

Özet olarak Güneydoğu Asya'da son zamanlarda saflar şu şekilde ayrışmıştır: Bir yanda sömürgeci karekteri artık yadsınamaz bir biçimde ortaya çıkan Sovyetler Birliği ve onun paralı askeri Vietnam. . Öte yanda ise yurtlarını, bağımsızlıklarını korumak için çırpınan Güneydoğu Asya Ülkeleri... Bir başka ifadeyle bir yanda maceracı, haksız savaşların mimarları. Öte yanda meşru savunma durumundaki mazlum ülkeler. . . 

Lenin, istilacılara-sömürgecilere karşı girişilen savaşları, ilk saldıran kim olursa olsun, "haklı" savaşlar olarak görür. Çünkü bu tür savaşlar, bir başka ülkeyi boyunduruk altına almayı değil, boyunduruktan kurtulmayı ya da bağımsızlıklarını tehdit edenleri duraklatmayı amaçlayan savaşlardır.. 

Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekat, özü itibariyle, haklı savaşlar kategorisine girer. 
Çünkü Çin, Vietnam'dan ne toprak talep etmektedir ve nede kukla bir hükümet kurdurmak yoluyla Vietnam'ın iç işlerine müdahale etmeyi amaçlamaktadır. 22 Şubat günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti delegesi Çeng Çu'nun şu sözleri Çin-Vietnam savaşının niteliğini belirtmesi bakımından son derece ilginçtir: 

"Çin komando birlikleri Vietnam saldırganlarına hakettikleri cevabı verdikten sonra, kesinlikle vatanın sınırlarını savunmanın ötesine geçmeyeceklerdir.."" 

Peki bu yalın gerçekler tabak gibi ortada dururken nasıl oluyor da yüzbinlerce gazete okuru- nun "ilerici", "dürüst" bellediği birçok kalem Kamboçya'nın istilası karşısında susup Çin'e karşı “kamuoyu oluşturma" çabasına sıvanabiliyor? 
İnsaf denilen birşey vardır ! 


Mao Zedung 


Kültür Sanat ve Edebiyat 
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350 KURUŞ 


EKO cetesi yakalandi 


Şoförlerin ömrü benzin 


kuyruğunda| 


geçiyor 


© Petrol Ofisi, “petrol vok” derken, TPAO stok edildiğini öne sürüyor 


© istanbul Valiliği akaryakıt dağıtımında tek-çift plaka uygulamasına gidileceğini açıkladı 


©İstanbul'a mal getiren kamyonlar 
4 geri dönemiyor 


ISTANBUL (ÖZEL) 

Petrol darlığının alabildiğine arttığı bu günlerde olan , kamyon, minibüs, dolmuş şoförleri- ne oluyor 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


Kumkapı'da 15 saattir kuyrukta Bekleyen dolmuş şoförü. 
tik be kardeşim "diyor. 


"Şu halimize vak, bı Fotoğraf: Can SAN 


Başbakan Yardımcısı,yeni bir “devlet politikası” oluşturulmasını istedi 


Sükan:” Süper devletler Türkiye'yi hedef seçti” 


DE 


çürüten kurt 


{v * 
Doğu Perinçek 
AP örgütünde ve yavaş yavaş da bu partinin yönetici kademelerinde MHP'nin cifnayet ve terör siyasetine karşı tepki güçleniyor. 
İşte Türkeşleri en çok korkutan ve telaşa düşüren olay budur. MHP bugünlere, 12 Mart faşist diktatörlüğü sayesinde ve AP'nin kanatları altında beslenerek gelmiştir. MC hükümetinin düşmesinden sonra bir de AP'nin koruyuculugunun son bulması, MHP için felaket çanları- nın çalması demektir. 

Bu nedenle MHP, AP'den kopmamaya bugün en büyük önemi veriyor. 

O da kendine göre bir "geniş cephe" takti- gi izlemeye çalışıyor. Bu cephenin temeli olarak ileri sürülen program ise, son derece masumanedir! MHP yöneticileri ve Hergün gazetesi, "hür demokratik rejimi ve Anayasanın başlan- 


(Devamı sa.7, sü.Y'da) 


ANKARA( ÖZEL) 
Devlet Bakanı ve Baş bakan Yardımcısı Doktor Faruk Sükan, dış politi kadaki gelişmeler hakkın da dün basına bir acıkla ma yaparak, letlerin ve emperyalist güçlerin egemenlik alanı haline getirilen Orta Do ğu bölgesinde şimdi de © nemli bir hedef 
Türkiye'nin seçildiği an laşılmaktadır"'dedi Türkiye'nin haklı -ol duğu milli davalarını ve (Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


“süper dev 


olarak 


Tunceli esnafının, anar$iyi protesto boykotuna Valilik 


izin vermedi 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Tunceli Esnaf Kefalet Kooperatifinin sahte solun saldırılarını kınamak için düzenlediği bir günlük boykota valilik izin vermedi. Valiliğin bu kararı, halk ve Tunceli esnafı tarafından tep- 


(Devamı Sa, 7 , Sü, 8'de 


© Sükan, “Türkiye, bağlı bulunduğu ittifak sistemleriyle anlaşmasını gözden geçirmeli” dedi 


Umutsuz bir çaba!.. 


Maden-İş, Erdemir’ de giderayak işçiyi maceraya sürüklemeye çalışıyor 


© Zonguldak'taki sahte TKP yanlısı bir gazete, "Erdemir”de üretim her an durabilir” diye manşet attı © önceki gece Erdemir İe ilgisi olmayan bir grup IGD” linin fabrikaya giderek işçiyi eyleme teşvik ettikleri öğrenildi 


a Yazısı 4. sayfada A 


WOrhan 
Yavuz'u kanıtlar yeterli olmadığından beraat eden 
Harun Gerçek ve Cezayir 
Baysal öldürmüş 


MBedrettin 
Cömert cinayetinde kullanılan tabanca bulundu 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da işlenen 17 
suçtan aranan 12 kişilik ETKO çetesi yakalandı. 
Bulunan silah ve patlayıcı maddelerle birlikte Emniyet (Müdürlüğünde basına gösterilen ETKO: 
culardan elebaşı olan 6 
kişi, çeşitli Ülkücü Gençlik Dernekleri ile sıkı ilişkili, 

Yakalananlardan elebaşı olanlar şunlar: Hüseyin Görücü, Cemal Çelen, Erdal Solak, Necati İlgin, Özcan Dığış, Aydemir Uysal. 

(Devamı sa.7 , sü.4'de) 


TİKP:“AP'ye yapılan saldırıyı 


kınıyoruz” 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Merkezi bir basın açıklaması yayınlayarak Akhisar'da Adalet Partisi'ne yapılan saldırıyı kınadığını bildirdi. Açıklamada şöyle deniyor: 

"Artan dış tehditler karşısında | yurdumuzun bugün her zamankinden daha çok milli birliğe ve huzura ihtiyacı vardir. Siyasi ayrılıkları ve sorunlarımızı yumruk ve silahla değil, fikir mücadelesi yoluyla ve ikna yöntemlerini kullanarak çözebiliriz. Siyasi mücadelede zorbalık, ülkemize terör rejimi getirmek isteyen demokrasi ve özgürlük düşmanları- nın işine yarar.” 


istanbul’ da 
Van Öğrenci 
Yurdu Müdürü 


öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Yedikule Hacı Manav 


Sokakta bulunan Van 
Öğrenci Yurdu Müdürü 
Mürsel Delen dün 


sabah saat 05.40 sıralarında açılan yaylım ateşi sonucu öldürüldü. 
Edindiğimiz bilgilere (Devamı Sa, 6, Sü. 1'de) 


Dev-Yol:"öncü savaşa 


şimdilik hayır” diyor 


49 grupla, bilinen ve bilinmeyen ” Sol”. 
Ama yığınlarla genci ardından sürükleyen ” Sol”. 


"Sol” nasıl birleşecek? 


2.Sayfa AYDINLIK MECLİSİ nde e 


tartışmaya açıyoruz 


DENKTAŞ TÜRKİYE VEN YARDIM ALMAYA GELDİ 


BASIN 


“Ekonomik sorunlarımız 


Kıbrıs 


sorununun 


kolaylaşır” 


ANKARA (ÖZEL) 

Dun öğleden sonra 
Kıbrıs Türk Toplumu li deri Denktaş ve diğer wnsilcilerle konuşan Baş bakan Ecevit Rum tara fından kesilen toplumlar arası görüşmelerin bü an önce başlaması ve kalıcı (Devamı sa.7, sü,8'de) 


Bu yazıyı yazan aynı işi Bulgaristan'da yapmaya kalksaydı ne olurduacaba? 


izmir'in Çamdibi semtinde duvara Bulgarca ” Faşizme ölüm” yazıldı 


İZMİR (ÖZEL) 


İzmir'in Çamdibi semtindeki çocuklar bu anlaşılmaz sloganı görünce güldüler. Bir harf de onlar eklediler. 
Bir Bulgar göçmeni ise bu tanıdık yazıyı muhabirimizle birlikte sökmeye çalıştı "Fa-şiz-me...Ö-lümm" Evet bir aklı evvel de duvara Bulgarca slogan yazmıştı. Kim okur, kim anlar, maksat vatan kurtulsun. Maksat vatanın kurtulması olsa, Türkçe ya- 


zardı ama, maksat Bulgarıstan'a uşaklık gösterisinde bulunulsun. Dostu Bulgarlar da afferin çocuklar diyerek, sınırlardan TIR 'larla yardımlarını esirgemesin. 

Eskiden tanzimat devrinde bazı aydınlarımız, özellikle batı görünmek için "Janti" derlerdi, "oh monşer” derlerdi. Şimdi kimi aydınlarımız da "faşizme ölümü" Bulgarlar beğensin diye "Smert Na Faşizma.. diye ifade ediyorlar. 


Demirel "in 
AP'li parlamenterler hakkında 


LJ LJ 

çek gizli listeler 

KARA LISTE: Mutlaka tasfive edilecekler 


BEYAZ LISTE: En güvendiği parlamenterler 


KAHVERENGI LISTE: 
Kara listeye alınmasında kararsızlık olanlar 


PEMBE LISTE: Beyaz listeye 


alınması düşünülenler 


SARI LISTE: Dört liste de yer almayıp haklarında araştırma yapılanlar 


—lLütfü Oflaz— 


Yarın 
Aydınlık 'ta 


Akhisar saldırısı 
AP konvoyunu hedef almıştı 


Halk-Der üyesi 
Coşkun Çağlar, 
14’ lü tabancayla ateş etti 


AHMET ŞÜKRÜ 
BÜYÜKER 
Akhisar'daki saldırıyla ilgili bütün bilgiler, saldırganların doğrudan doğruya AP konvoyunu hedef aldığını gösteriyor. 
Görgü tanıklarından ve ilgililerden öğrendiğimize göre olay şöyle gelişti: Demirel, Belediye önünde konuşurken 200' 
den fazla bir grup "katil Demirel", "Faşist Demirel'' diye slogan atıyor. Bunlar, Endüstri Meslek Lisesi ve Lise öğrencileri genellikle. Zaten sabah boykot yapılmış, derslere girilmemiş, 
12 Mart dolayısıyla. Pols bunları Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine topluyor. Demirel konuşmasını yapıyor, şehirden ayrılırken bu grup başka bir yoldan Demirel'in yolunu TÖB-DER'n önünde kesiyor. Ateş etme Olayı burada oluyor. 
Aslında biraz geç kalmışlar. Demirel geçmiş bulunuyor. Konvoya saldırmak istiyorlarken, polis önlerine barikat kurmuş. 
Bu arada iki veya üç (Devamı sa.7, sü.6'da) 


AET zirvesinin kararı: Türkiye'ye yardımı OECD 


yönetecek 


PARİS (ÖZEL) 

Paris'te çalışmalarını sürdüren AET Zirve Toplantısının dünkü oturumundaTürkiye'ye yardım meselesi görüşüldü. Toplantıda Türkiye'ye yardım meselesinin çeşitli platformlarda tartışılmasının kargaşalıklara yol açtığı ve tek bir kanal- dan yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliği- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Kuzey-Güney 
Yemen sınırı askerden arındırılıyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Kuzey ve Güney Yemen'in, ortak sınırda askerden arınmış bir bölge kurmayı okararlaştırdığı ve sınırın dün sivil trafiğe açıldığı bildiriliyor. Haberi veren Irak Haber Ajansı, söz konusu kararın, Arap Birliği Arabulucu Komitesinin Kuzey ve 
Güney Yemen yetkilileriyle vavtığı görüşmeler- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Sovyetler. Kıbrıs 
Rum yönefimi ile 
"dostluk anlaşması” imzalamaya çalışıyor 

LEFKOŞE (ÖZEL) 

Sovyetler Birliği'nin 


bir süreden beri Kıbrıs 
Rum yönetimi ile dost- 


luk ve işbirliği anlaşması imzalamaya Çalıştığı bildirildi. Kıbrıs'ta bulunan Sovyet 


(Devamı sa. /, sü.9'da) | 


“Aydınlık  *X 


3 


meclisi 


SOL NASIL BİRLEŞEÇEK? 


49 gruplu,bilinen ve bilinmeyen 
sol", Solun sahtesi. Solun gerçeği. 
Ama yığınlarla gençleri ardından sürükleyen "sol". Ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü için mücadele eden bu. 
gençlerimiz. Ama yanlışın peşinde, ama doğrunun peşinde. 49 grubun ardındaki gençlik. Ve gençlerin ana babaları. Ve uyanan Türkiye insanı. 
Herkesin kafasında bir soru: 

"Sol nasıl birleşecek?" "Sol için- 
,deki ayrılıklar ne zamana dek süre- 
£ cek?" 

Avnı mahallede yetişen, aynı o- 


7 8 91011 12 


SOLDAN SAĞA: 1) Başa dert olacak durum! anlamında bir deyim-Bir 
renk, 2) Bir kişinin açıkla- 1 
ması, kendisi için zararlı ? 
olan bir gerçeği açıklaması, 9 
Basit, sıradan, 3) Güney ve 4 
Güneybatıdan esen rüzgar- yi 0 Ban Bir bayan adı, 4) Tersi le- a keli, kusurlu (eski dil) - Ter- j pua (v si ücret karşılığı yatılan ge- 8| [77 7e] nel konut 5) Uygulama, eylem. 6) Göz önünde olmayan (eski dil) Duman izi - 
Bir şans oyunu. 8) Verimlilik. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Ufak tefek demircilik işleri yapan usta, 2) Mercan adası- Fotoğraf filminin duyarlılığı 3) Pide yapan. 4) Tersi genellikle arkasmdan yağmur getiren sert rüzgar- Kötü dikiş nedeniyle kumaşta meydana gelen büzülme, 5) Kısmet-Öyle mi' anlamında bir ünlem. 6) Trabzon'un bir ilçesi - Tersi Orta Doğu'da bir körfez. 7) Tersi bir tür mühür. 8) Bir mikroskop camı - Uzaklık işareti, 9) Mensup olma hali, ilişki 10) Geniş bir olay içine sıkıştırılmış küçük öykü, fıkra. 11) Sayı, miktar - Tersi İspanya'da Bask bölgesi- nin ayrılığını savunan bir örgüt, 12) Kimyada Lityum un simgesi- Norveç'in başkenti. 


DÜNKÜ 
REN SEZONO 


Rezalet. 7) 


Proleter -= Aydınlık SECMELER-—I 


T URA 


AYDINLIK 


YAYINI ARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Anarşinin 
Kaynağı ve 
Devrimci 
Siyaset 


15 Lira 


Genel Dağıtım: TÜR DA 
Hamam sok. No:4 
Cağaloğlu İSTANBUL 


Başörtü kenarına yapılan elişi süsleme - 


AYDINLIK 


YAYINI ARI 


Genel Dağıtım: TÜK VA 


kullarda, aynı sıralarda yanyana oturan ama birbirine düşman edilmiş, ama Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen gençlerin kafasındaki soru 


Sol nasıl birleşecek? 


Tartışmada bütün görüşlere yer verilecektir. 

Solun birliğini isteyen i bütün okuyucularımızın bu tartışmaya katılmasını ve görüşlerini yazmalarını dileriz. 
Solun birliğine katkıda bulunmak dileğiyle... 


AP Hükümetinin 1970'dehazırlattığı 


Genel Dağıtım: TUR-DA 
Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 


k 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Doğru 
Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 


Hamam sok No:4 
Ceğaloğlu İSTANBUL 


"TÜRKİYE'DE 
ANARŞİ” 


“Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) 


AYDINLIK 
GAZETESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ 

AÇIK OTURUM 


Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Örsan Öymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Çocuk edebiyatı üzerine 


ÜZEYSEL, iceriksiz bir coşkuyla kutluyoruz 1979 çocuk yılını. Özellikle edebiyat alanında gözle görülen bir canlılık var. Yeni ansiklopedilerden tutun da yeni çocuk öykülerine, romanlarına, çocuk sözlüklerine varıncaya değin yeni yayınlar çıkarılıyor birbiri ardısıra. Dağıtım merkezlerine, kitapçılara bir göz atıldığında, büyük lere eş sayıda çocuk yayınının çıkarıldığı görülecektir. Kısacası yoğun bir çalışma, uğraşı, sözkonusu bu alanda 
Böylesine coşkun, hizlı geliştirilen çocuk yayını temposu sevinilecek bir olgu elbette. Bu yüzden, bu olumlu gelişme desteklenmeli, yüreklendirilmeli. Ancak, sorunun asıl ereği unutulmamalı. Çocuk edebiyatı, sanatın ve devrimci edebiyatın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Sonra, çocuk edebiyatının ereği, çocuğa "edebiyat zevkitadı" vermekten ötede, çocuk sorunlarını irdeleyici, açığa çıkarıcı ve somut çözüm önerilerini getirici bir nitelik taşımalıdır. 


Edebiyatın, "'devrimci makinanın" bütünü içindeki, halkı eğitmek, birleştirmek ve tek bir yürek haline getirmek ereği büyükler için olduğu kadar, çocuklar için de sözkonusudur. Unutulmamalıdır ki, "Bugün dünyada her kültür, her sanat ve edebiyat belli bir sınıfa aittir ve belli bir siyasi çizginin hizmetindedir." (1) Bu nedenle çocuklar için yayınlanan her yapıt bu açıdan ele alınmalıdır. 


NALLIHAN ANKARA 


HALKIN SESİ; 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Veli Orbay Özgür 


Çocuk yılında çocuk edebiyatı deyince, nedense aklımıza öncelikle, çocuk sorunlarının salt "çocuk edebiyatı" bakış açısından irdelenmesi geliyor. Oysa, sorunların salt edebiyat düzeyinde irdelenmesi, konuyu giderek çocuk sorunlarını yoksullaştırıyor, bununla da kalmayıp, çocuğun gözden kaçırılmasına neden oluyor. 

Çocuğun okuma zevk ve alışkanlığı kazanması elbette güzel. Ancak, bu tad", çocuk sağlığının ülkemizin sağlık düzeni içindeki yerini, kimsesiz çocukları ve bunlar gibi birçok sosyal sorunların gözden kaçırılması, dikkate alınmaması uğruna yapılmamalı. Çocuk, yurdumuzda ve dünyada bir bütün olarak ele alınmalı ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin çocuk sorunları temel alınmalıdır. 

Sorunların, salt edebiyat değil araştırma, inceleme düzeyinde ele alınarak irdelenmesi, çocuk yılında çocuk edebiyatının zayıflaması, yoksullaşması sonucunu doğurmaz kesinlikle. Tam aksine, ele alınan bu inceleme-araştırma ve çözüm öneren yayınlar, çocuk edebiyatı için sağlıklı, maddi temelleri bulunan ve sınıfının hizmetinde olan devrimci edebiya- ta güçlü birer malzeme niteliğinde olacaktır. Örneğin, Aydınlık'ın 17-18 Şubat günlü sayılarının 


"Fikir Meydanında" yayınlanan Dr. Nadir PAK-SOY'un "Üçüncü Dünyalı Bebekler Üzerinde Neler Oynanıyor?" başlıklı yazı dizisinin çocuk edebiyatını zayıflattığı, yoksullaştırdığı iddia edilebilir mi? Elbette hayır. 
Çünkü bu tür yayınlar, çalışmalar, ileride yayınlanacak çocuk öykü ve romanları için olumlu bir çıkış noktası olacaktır. 
Ülkemizde okuma olanağı bulamayan çocuklarımızın bulunduğu bir gerçektir. O kaide bu çocuklarımızın hatta yurdumuzun değişik bölgelerindeki değişik çocuk sorunlarının ele alınarak incelenmesi gerekir. 
Gerçekte çocuk edebiyatı yıllardır tartışılan bir konudur. Çocuklar için yazılan öyküler-romanlar şu biçimde mi yoksa bu biçimde mi olmalıdır? Şu içeriği mi yoksa bu içeriği mi taşımalıdır? Kavram kargaşası burada da gösteriyordu kendisini. Ancak, bence, gelişen çocuk edebiyeti. - nın kaçınılmaz birer sorunlarıydı bunlar. Devrimci bilincin, giderek devrimci sanat ve edebiyat anlayışının gelişmesiyle netleşti bu kargaşalık. Faşist ve revizyonist anlayış kendini gizleyemez oldu. Ancak bu devrimci sanat ve edebiyatın tamamen egemen olduğu anlamına gelmiyor elbette. Günümüzde faşist ve özellikle reviz- 


yonist sanat yayılmacılığı hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. 

Mamafih, çocuk edebiyatında yer alan kitapların nitelikleri giderek değişmektedir. o Artık, salt masal dünyasının kitapları değil, Türkiye ve dünya gerçeğinde yaşayan, somut yaşama dayanan, gerçekçi ve Yurtsever yazarlarımızın kitaplarını da görüyoruz yayın cıların listelerinde, Düne kadar, kendi klasiklerimizi görmüyorduk bile. 
Klasikler deyince hemen dünya çocuk klasikleri 


geliyordu akla. Ancak, edebiyat tarihimizden çocuklarımıza (o sunabileceğimiz o örnekler ö 


zenle seçilip, bu günkü dille yayınlanmalı ve bu süreç hizlandırılmalıdır. 


Özellikle lunduğumuz çocuk yılında, çocuk kitaplar konusunda niceliğin hızla arttığını o vurgulamıştım. 
Bu nicel artışın nitel yön- den de aynı olumlu artışı gösterebilmesi için başta, edebiyat eleştirmenleri olmak üzere, öğretmen ve öteki büyüklere önemli görevler düşmektedir. Piyasaya sürülen yüzlerce çocuk yayınının içinden en olumlularını seçmek oldukça zorlaştı. Hele revizyonizmin aydınlar üzerindeki etkisi anımsanırsa, eleştirmen ve öğretmenlerin , bu konuya özellikle "özen" göstermeleri gerekeceği apaçık ortaya çıka- 


içinde bu- 


cakur. 

Bu konuda "ölçü" ne olacaktır ? 

Edebiyat eleştirmenliğinin iki önemli ölçü- sü vardır: Siyaset ve sanat. Çocukla yakın ilişki içinde olan büyüklerin , öğretmenlerin ve eleştirmenlerin esas alabileceği ölçü bunlardır. Siyaset ile sanatın arasındaki ilişki nedir diye sorulabilir. 
"Ne siyaset sanatla bir tutulabilir, ne de genel bir dünya görüşü sanatta- ki yaratma ve eleştirme yöntemiyle bir tutulabilir. Biz, hem soyut ve degişmez bir siyaset kıstası- nın hem de soyut ve degişmez bir sanat kıstası- nın varlığını reddediyoruz: Her sınıflı toplumda her sınıfın kendi siyaset ve sanat kıstasları vardır. 
Fakat tüm sınıflı toplumlarda her sınıf kendi siyaset kıstasını, sanat kıstasından önde tutar. .. Bizim istediğimiz, siyaset ile sanatın birliği, muhteva ile biçimin birliği, devrimci siyasi muhteva ile mümkün olan en mükemmel sanat biçiminin birliğidir. Sanat değeri taşımayan eserler, siyasi- bakımdan ne kadar ilerici olurlarsa olsunlar tamamen güçsüzdürler. Bu yüzden, hem yanlış bir siyasi görüşü yansıtan sanat eserine, hem de doğru bir siyasi görüşü yansıttığı halde sanat gücün- den yoksun "afiş ve slogan" tarzında eserler yaratılması eğilimine karşıyız. Sanat ve edebiyat sorunlarında bu iki cephede birden mücedele etmeliyiz." (2) 
$ kk 
1.Yenan Sanat ve Edebiyat Forumunda Konuşmalar" 

2 Aze. 


Belediyeye ait boş arsalarda kat üstüne kat yapılırken bize gecekondu yapmak da yasak 


Başkent Ankara'nın ilçesi Nallıhan'ın nüfusu hızla artmaktadır. Halk artan nüfus karşısında ba- 


şını sokacak yer bulmak- ta zorluk çekmektedir. 
Belediye başkanı Oktay 
Eren ise halkın konut 


PINARBAŞI KAYSERİ 
Milli Eğitim Bakanlığının dikkatine!.. 


_ Lisemizde MHP'li öğretmenler devamlı 


propaganda yapıyor 


Bizler Pınarbaşı Lisesinde okumakta olan öğrencileriz. Okulumuzdaki durumu anlatmaya çalışacağız. MHP'li öğretmenler bize devamlı 


baskı yapmaktadırlar. 


Derslerde propaganda 


yapmakta, bize. karşı çıkarsanız sizi sınıfta bırakırız"" demektedirler. Lisemizde açılan duvar gazetesinde MHP'nin propagandasını yapmaktadırlar. Bu gönderdiğimiz yazı bu konuda en 


açık bir ömektir. 


“Türk kadını ve yeri" başlıklı yazıda şunlar 


yazıyor: 


"İslamiyeti benimsemeden önce erkeğin üstünlüğüne dayanan aile sistemi yoktu. Eski Türk yaşayışında kadın, oba içinde yani ev hayatında söz ve hak sahibi idi. Hatta hakan hatunu olmadan hicbir yabancı elçiyi huzuruna almazdı. Kadın da erkeği gibi silah yarıştırır , döğüş yapar, av avlar ve dengeli, gürbüz Türk evlatlarına analık ederdi. Hangi milletin tarihinde kadına bu kadar hak ve yer verilmiştir, gösteriniz. En bü- 


yük şahit tarihtir.'. 


Bir grup öğrenci 


ek bermello Türk 


barsak ve 


denel Hekim Yaşkil _ 


sl d halj halan, kalene varana olmad. Kadade eleği gili p de F gort Tek evkihra binde kodas bu kedr kek 


ihtiyacını karşılamak için hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Konut yapımı için elinde varolan belediyeye ait arsalar bomboş durmaktadır. 
Fakir fukara burada ev yapma girişiminde bulun- sa karşısında polisi, jandarmayı bulmaktadır. 
Gerekçe olarak da imar planının olmadığı söylenmektedir. Biz belediye başkanının bu sözüne inanmıyoruz. O bu durumu bir dahaki seçimler için değerlendirmeyi düşünmektedir. Biz Oktay Eren'i tanırız. Geçen seçimlerde bize bu yönde söz vermişti. "Konut yapımı için arsa vereceğini, 


kömür ocağına işçi olarak yerleştireceğini, yolumuzu kumlatacağını ve asfalt döşeyeceğini vs. 
aklına ne gelirse bol keseden vaad etmişti. Ama görüyoruz ki, bugüne kadar bu tür sözlerin hepsi unutulmuştur. Oynanan oyun hep aynı. Seçimden seçime söyleniyor, sonra da unutulup gidiyor. Vatandaşı düşünen yok. Yoksa seçim meydanlarında bu düzenin değişeceğini söyleyen sizler de mi bizleri unuttunuz? 


27 yılık bir CHP'li 
olarak değil, bir vatandaş olarak siz dahil halka ve- 


rilen bütün sözlerin yet ne getirilmesini, biz Nallıhan halkının konut ihtiyacının karşılanması için harekete geçmenizi, sizin ve İmar İskan Bakanının şahsında imar 'planımızın ivedilikle (çıkartılmasını rica ediyoruz. Çünkü artık sabrımız kalmamıştır. 
Zenginler belediyeye ait boş arsalarda. kat üstüne kat çıkarken, bize bir gecekondu yapmak da yasak. Bu mu adalet? 
Yoksa sizi başbakan yapmakta hata mı ettik? Bu halk sabretmesini bildiği gibi hakkını aramasını da bilir. 


Ali Karakoç 


DİYARBAKIR Halkın Kurtuluşçusu bir mahkum istemediği kişileri idareye şikayet ediyor 


Ben iki üç sene boyunca Halkın kurtuluşu siyasetini savundum. Çeşitli cezaevlerinde Halkın Kurtuluşundan olan kişilerin yahlış tutumlarına şahit oldum. 

Diyarbakır Cezaevin- de Halkın Kurtuluşundan olan 7. Koğuş mümessili Ahmet Damlar kendi siyasetinden olmayanları müdüre ve gardiyanlara 


gidip” filan mahkum, diger mahkumları kışkırtıyor" şeklinde ispiyon yapıp başka koğuşlara gönderiyor. Ayrıca devrimci bir mahkumun sabahtan akşama kadar idarede ne işi var. 

Halkın Kurtuluşundan olan Sedat Kılıçoğlu ve yanında bulunan Kasım ve isimlerini bilmediğim kişiler bir mahkum arka- 


MAHRUTİ ÇADIR SATIN ALINACAKTIR 


1— Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak kapalı teklif alma suretiyle 24 adet Mahruti çadır satın 


alınacaktır. 


2— Bu işe âit idari ve teknik şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki binamız 1. 
«katında Malzeme Müdürlüğünden temin edilebi- 


lir. 


3— İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 29.3.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğümüze tev- 


di etmeleri ilan olunur. 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 


(Basın- 12267 - 272) 


daşla ağız münakaşası yapıp hepsi birden mahkum arkadaşa saldırdılar. 
Birinci koğuşta bulunan Mustafa adlı bir arkadaş, mahkumlar birbirlerine girdiklerinde ayırmak istemiş fakat orada bulunan Halkın Kurtuluşundan kişiler" bize ne birbirlerine girsinler” demelerine Mustafa arkadaş "Biz devrimciyiz, onları ayırmak görevimizdir" dediği zaman onlar onu haksız çıkarmaya çalışmışlardır. 
Bir arkadaş da bu konuda şöyle diyor: Ben bugüne kadar devrimcilere sempati duyup destekliyordum, genelde devrimcileri hep bir görüyordum. Oysa yanılmışım. 
Bizler bunları hiç bir zaman devrimci göremeyiz. 
Diyarbakır Merkez 
Kapalı Cezaevinden bir mahkum. 


Sina Çıladır. 


Çin-Vietnam savaşı üzerine 


Çin Halk Cumhuriyetinin Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekat ülkemizde de geniş yankılara yolaçtı. Gerek ulusal ve gerekse uluslaramsı sorunlara Kremlin'in camları ardından bakmayı alışkaülık haline getirenler, mal bulmuş mağribi gibi hep bir ağızdan haykırmaya koyuldular: 

—Çin'in emperyalist yüzü açığa çıktı!... 

—Kahrolsun istilacılar!... 

—Maocu Bozkurtlara ölüm!... 

Uzun-uzadıya belirtmeye gerek yok ki, bu “belgi”"ler, “Sahibinin Sesi" türünden olanlara ait!.. 

Diğer yandan "tarafsız", "oturaklı" yayın organlarının "kıvrak" kalemleri de, daha "yontulmuş" ve daha "kibar" bir dille anti-''Maocu" koroya katıldılar: 

—Çin şovenizmi sıcak bir görünüm kazandı!... 

—Çin saldırısının Pekin-Washington yakınlaşmasından hemen sonraya rastlaması çok ilginç!.. . 

—Çin în istila harekatı mazur görülemez!... 

Bunların dışında Çin'in askeri harekatını cocacola şişelerine bağlayan sulu sesler de yükseldi tektük... 

Çin-Vietnam savaşının özüne girmeden önce şu noktaya dikkati çekmek istiyoruz: 

En sulusundan en "oturaklı"sına kadar Çin'i kınayan yazarlar-çizerler, Vietnam'ın 1 50 bin kişilik kuvvetle Kamboçya'yı istila ettiği günlerde neredeydiler? "Bilimsel namusluluk" denilen şey, belleklerinin hangi karanlık köşelerine saklanmıştı ki, Kamboçya halkının uğradığı haksızlığı "es" geçebilmişlerdi? Ve halen de geçebiliyorlar? 

Bu soruların takdirini okurlarımıza bırakıyoruz. 

Şimdi gelelim Çin Vietnam savaşına : 

Peki, Çin'in Vietnam'a karşı askeri harekata girişmesi Marksist açıdan haklı bir savaş niteliği mi taşıyor? 

Bu soruna doğru bir yanıt getirebilmek için Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekatin tarihi özelliklerini incelemek gerekir: 

Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin de açıkladıkları gibi, Çin'in Vietnam'a karşı askeri bir harekata girişmesi ile Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesi arasında organik bağ yoktur. Ama bize kalırsa tarihi bir bağ vardır: 

Son yıllarda militarist, hegemonyacı karakteri iyice ortaya çıkan Sovyetler Birliği, Güneydoğu Asya'daki güç dengesini lehine çevirmek ve buradaki ülkeleri sömürgeleştirebilmek için Vietnam'ı kullanmaktadır. Bizim "oturaklı" gazetelerimizin de hayli ıkınıp-sıkındıktan sonra kabul ettikleri gibi, Vietnam, Sovyetler Birliği'nin direktifi ile sosyalist Kamboçya Yı istila etmiş; uluslararası hukuk kurallarını bile çiğneyerek bumda kukla bir hükümet kurmuştur. Ve Kamboçya halen Vietnam birliklerinin istilası altındadır. 

Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesi; dünyanın gözleri önünde bağımsız bir ülkenin iç-işlerine utanmazca müdahalesi, Kamboçya'nın toprak bütünlüğünü apaçık çiğnemesi, Marksizm açısından haksız, sömürgeci bir savaşı simgeler. Clausewitz' in dediği gibi, "Savaş politikanın başka araçlarla devamı" ise eğer (ki öyledir), Vietnam'ın Kamboçyayı istila etmesini bir başka şekilde izah etmeye olanak yoktur. Vietnamin Kamboçya istilasının ardında yatan siyaset, Sovyetler Birliği'nin güdümlediği sömürgeci siyasettir. 

Kamboçya'da emperyalist amaçlarla maceraya atılan Vietnam, Sovyetler Birliği'nin direktifi ile diğer Güneydoğu Asya ülkelerini de bir süredir tehdit etmeye koyulmuştur. Nitekim, Sovyetler Birliği'nin bu paralı askerinin özellikle son birkaç aydır Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarında olaylar çıkarttığı komando baskınları düzenlediği hemen herkesçe bilinmekteydi. 

Özet olarak Güneydoğu Asya'da son zamanlarda saflar şu şekilde ayrışmıştır: Bir yanda sömürgeci karekteri artık yadsınamaz bir biçimde ortaya çıkan Sovyetler Birliği ve onun paralı askeri Vietnam. .. Öte yanda ise yurtlarını, bağımsızlıklarını korumak için çırpınan Güneydoğu Asya Ülkeleri... Bir başka ifadeyle bir yanda maceracı, haksız savaşların mimarları. Öte yanda meşru savunma durumundaki mazlum ülkeler... 

Lenin, istilacılara-ssömürgecilere karşı girişilen savaşları, ilk saldıran kim olursa olsun, "haklı" savaşlar olarak görür. Çünkü bu tür savaşlar, bir başka ülkeyi boyunduruk altına almayı değil, boyunduruktan kurtulmayı ya da bağımsızlıklarını tehdit edenleri duraklatmayı amaçlayan savaşlardır. 

Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği askeri harekat, özü itibariyle, haklı savaşlar kategorisine girer. 
Çünkü Çin, Vietnam'dan ne toprak talep etmektedir ve nede kukla bir hükümet kurdurmak yoluyla Vietnam'ın iç işlerine müdahale etmeyi amaçlamaktadır. 22 Şubat günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti delegesi Çeng Çu'nun şu sözleri Çin-Vietnam savaşının niteliğini belirtmesi bakımından son derece ilginçtir: 

“Çin komando birlikleri Vietnam saldırganlarına hakettikleri cevabı verdikten sonra, kesinlikle vatanın sınırlarını savunmanın ötesine geçmeyeceklerdir." 

Peki bu yalın gerçekler tabak gibi ortada dururken nasıl oluyor da yüzbinlerce gazete okuru- nun "ilerici", "dürüst" bellediği birçok kalem Kamboçya nın istilası karşısında susup Çin'e karşı “kamuoyu oluşturma" çabasına sıvanabiliyor? 

İnsaf denilen birşey vardır ! 


Mao Zedung 
Kültür Sanat ve Edebiyat 


Üzerine 


20 LİRA 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TURDA Hamam Sokak 4 Cadı 


14 Mart 1979 


ABD BAŞKANININ 


ORTA DOĞU'DAKİ 
DİPLOMATİK 
MARATONU 


- Carte zorluyo 


diretiyor 


© ABD Başkanı dün Kahire'ye giderek Sedat”'la görüştü 


©Gözlemcilere göre Carter başarısızıığını 


TEL-AVİV 

ABD Başkanı dımmy 
Carter'ın Mısır-İsrail ba- 

1ş görüşmelerini yeniden aşlatmak için çıktığı 
Orta Doğu gezisinde büyük başarı sağlayamadığı bildiriliyor. Carter" ın Kahire'de Enver Sedat" la yaptığı görüşmeden sonra, İsrail hükümet yetkililerini anlaşmanın im zalanması konusunda ikna edemediği belirtilivor 

Carter'ın o girişim nin başarısız kalması yüzünden ABD Başkanı 13 
Mart günü öğleden sonra Kahire'ye hareket etti. 
Kahire Havaalanında Enver Sedat'la bir görüşme yapan Carter, tekrar Tel-Aviv'e dönecek 

İSRAİL'IN TUTUM 

Jimmy Carter'ın "diplomatik maratonu" devam ediyor. Tel-Aviv hükümeti yetkilileri ile araliksız görüşmeler yapan Amerikan heyeti, İsrail” 
de 24' saat daha kalacak, 

İsrail radyosu, Sedat' 
m önerileri üzerine Begin hükümetinin Gazze dölgesine özerklik vermeyi kabul ettiğini söy ledi. 

Radyo, Carter'n göruşmeierinı sürdüreceğini belirterek, "Şimdi en önemli tutum Enver Sedat'ın barış istemesidir" dedi. 

CARTER-SEDAT 

GÖRÜŞMESİ 

Kahire Havaalanında 
Enver Sedat, Başbakan Mustafa Halil ve Devlet Bakanı Hüsnü Mübarek tarafından karşılanan 
Jimmy Carter, Mısırlı yetkililerle kısa bir görüşme yaptı. Mısırlı gazeteci- 


lran Kürdistan 
Demokratik Partisi: 


"İran'daki ayrılıkçı Kürtleri desteklediğimiz iddiaları gerçek dışıdır” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Irak Kürdistan Demokrat Partisi bir açıklama yaparak, İranlı ayrılıkçı Kürtleri deste'zledikleri yolundaki iddiaları yalanladı. 

Parti Genel Sekreteri, 
“Biz her türlü ayrılıkçı» lığa karşıyız ve başka bir ülkenin içişlerine karış maya da niyetimiz yok" dedi. 

TALABANİ'NİN 

İDDİALARI 

Orta Doğu ülkelerindeki Kürtler arasında bö- 


lücü faaliyetler yürüten Moskova yanlısı Celal Talabani, gecenlerde 


ölen Kürt lideri Barzani' nin, 17 Şubatta İran'da Şah'ı geri getirmeyi amaçlayan bir darbe girişiminde bulunduğunu iddia etti. 

Tahran'da yayınlanan İtlilaat gazetesine demeç veren Talabani, elinde bu konuyla ilgili yazılı belgeler bulunduğunu ve Barzani taraftarlarının Şah yanlısı bir darbe girişi minde bulunduklarını bu belgelere dayanarak ispatlayabileceğini sürdü. 


İsrail kabinesinin üç üyesi Knesset'te ABD baş 


kanının 


gizliyor 


ABD BAŞKANI CARTER 


lere yaptığı açıkamada “arter şunları belirtti "Başkan Sedat'a İsrail'de yaptığım temaslar konusunda bilgiler verdim. İsrail yetkilileri ile yaptığrmiz görüşmeler olumludur. Onlar meseleleri açıkça ortaya koydular 


İki ülke arasındaki ay rılıklar küçük ayrılık lardir" 

BBC radyosunun mu 


habiri, dün sabah 
Dayan ile Adalet nı biraraya gelerek Gazze'nin özerkliği ve 
Sina petrolü konusunu ele aldıklarını bildirdi Radyonun Tel-Aviv muhabiri bu ilk iki sorunun 


Moşe 


Baka 


çözülmesi halinde elçi lik seviyesinde ilişkiler sorununun da kolayca çözülebileceğini söyledi. 


CARTER ZORLUYOR, 
İSRAİL DİRETİYOR 
Carter'in bütün giri 


şimlerine İsrail hükümetinin barış anlaş masını Mısır'ın önerdiği temelde imzalamaya ya naşmadığı bildiriliyor Özellikle Begin'in Knesset'te yaptığı konuşma dan sonra, İsrail hüküme tinin Carter'ın girişimlerini engellediği ortaya çı kiyor, Begin, Knesset'te yaptığı konuşmada, anlaşma (imzalanmadan önce metin taslağının mutlaka Knesset'in onayına sunulacağını söylemişti. Öte yandan 12 
Mart günü yapılan İsrail bakanlar kurulu toplan usina Jimmy Carter’ de katıldı. 


CARTER GÖRÜNÜMU 


KURTARMAYA 
ÇALIŞIYOR 


rağmen, 


Orta Doğu gezisine başladığından bu vana Kahire, Tel-Aviv ve Ku- 


yaptığı konuşmayı 
Bakanı Moşe Dayan, Başbakar ve Maliye Bakanı Simha Erlişi 


Paris'te Kleber Caddesi 


melere kadar çeşitli Boeynants. 


Paris'te calışmalar mı sürdüren Avrupa Ekono: “Xx Topluluğu zirvesi ilk somut önleri olarak, Ortak Para Sisteminin (ECU) Salı gününden itibaren kararlaştırdı. 


vürürüğe 
ECU ya 


girmesini 


manın dışında kalıyor. 


d ECU, üye ülkeler paralarından herileri ( hangi birinin belli bir marjın ötesinde 


amaa ae 


katılmadığını açıklamış olan İngiltere, bu uygula- 


Seeeeemanmme ik oaa 


izliyor. Dışişleri ı Menahem Begin 


düs'te yaptığı konuş maları inceleyen göz lemciler, Başkan Carter'in yüzde yüz başarı sağlamak için çıklığı bu "Diplomatik mara tonda" kayda değer 


gelişmeler remediğini lar 

Özellikle 1980 yılında yapılacak olan ABD Baş kanlığı seçim kampanya sının; daha şimdiden fiili olarak başladığı bir dö nemde, Carter'in Orta Doğu'daki bu başarısız lığı ABD içinde de geniş yankılar yaratıyor 

Buna rağmen, az sayıda gözlemci, basına yeterli açıklama yapılmadı ğını gözönünde ‘tutarak ve Camp David zirvesini hatırlatarak, herşeyin son anda "mutlu" bir şekilde sonuçlanabileceğini sürüyorlar 


gerçekleşti belirtiyor 


ileri 


BA RBADOS (THA) 

"özgür Granada" 
radyosu, ( ada 
Başbakanı Eric Matthew Gairy'nin "kan darbe" ile bildirdi yılında İn 


sız bir devrildiğini 

1974 
giltere'den bağımsız- 


lığını kazanan Gra nada, Karayipler De nizinde Venezuella" 
nın Kuzeydoğusun da o bulunmaktadır 
Nüfusu yaklaşık 119 
bindir 


AET'nin Fransa'dakı merkezinde bir araya gelen Batı Avr konuları değerlendirdi. Resimde İngiltere Başbakanı Callaghan 


CENTO dağıldı 


© Pakistan ve İran CENTO'dan çekildiklerini resmen açıkladılar 


© Pakistan Dışişleri Bakanlığı ,CENTO'nun ülkenin ulusal güvenliğine bir yararı olmadığını bildirdi 


© iran Dışişleri Bakanlığı RCD”nin genişletilmesi dileğinde bulundu © Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “Bu iki ülkenin CENTO” dan ayrılma kararını saygıyla karsılıvoruz” 


DIŞ HABERI 
SER VİSİ 
İran ve Pakistan, CEN TO'dan çekildiklerini -^s men açıkladılar. Pakıstan Dışişleri (o Bakanlığ.ıdan yapılan açıklamada, CEN-TO'nun artık Pakistan'ın ulusal güvenliğine "ararlı olmadığı, bu yüzuen de Pakttan oşekilme Kararı alındığı bıldirildi Pazart3si akşamı, Pakistan Dışişleri Bakanlı ğının açıklamasırıdan hemen sonra İran Dışişleri Bakanlığı da, İran'ın CEN- 


TO'den çekildiğini resmen 


açıkladı 

Pakistan Devlet Baş kanı Zülfikar Ali Butto' nun Dışişleri dan.şmanı 


Aga Şahi nin kısa bir sü re önce Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında, her iki ülkenin CENTO'dan ayrıldıkıarı yolundaki resmi açıklamaların aynı auda yapılması kararlaştırıldı 

İran Dışışleri Bal.anlı ğının resmi açıklamasın da, İran'ın Bölgesel İşbir liği örgütü RCD'ye bağlı kalacağı belirtildi. Ayrıca 


RCD'nin genişletilerek komşu ülkelerin de örgüte katılması dileğinde bu lunuldu 


AMİR İNTİZAM'IN 
DEMECİ 


Dışişleri Bakanlığının açıklamasından sonra, gazetecilere bir demeç 


veren Başbakan Yardım- 


cisi ve hükümet sözcüsü Amir İntizam, "Süper güçlere karşı herhangi bir yükümlülük mek için, CE cekilme yolunu tuttuk- 


İran'da 11 kişi daha idam edildi 


İran'da "'Devrimin Sesi"'rad 


TAHRAN 


osu, 11 kişinin daha idam edildiğini bildirdi. İdam fe 


edilenler arasında Pars Ajansı Eski Genel Müdürü Mahmut Caferyan, Televizyon 


Eski Başkan Yardımcısı Peru 


Nikkah, Spor Örgütü eski Başkanı Nadir Canbani, 


Cezaevleri eski Genel Müdürü General Ali | Iuhammed Zand da bulunuyor. 
Öte yandan Uluslararası Hukukçular Birliği İran'daki yargılamalardan endişe duyduğunu açıkladı, Hukukçular Birliği, yargılananlara savunma hakkı verilmedi- 


ğini öne sürdü 


Konuyla ilgili olarak bir açıklama ya bazı nedenlerle mahkemelerin ivedi ledi. İntizam, yer bulunamaması ı olarar yapılamadığını bildirdi 


1200 YABANCI TEKNİSYENİN İŞİNE 

İran Savunma Bakanı General Ahmet Madeni, İran helikopter sanayinde çalı- an 1200 yabancı teknisyenin işine son verildiğini açıkladı Helikopterlerin sürek i yabancı yedek parçalara ihtiyaç duyulacak şekilde imal enan belirten Ma 


ani, yabancı teknisyenlerin de ülkesi için çok pahalıya mal o. 
ran Savunma Bakanı ayrıca, son 48 saat içinde 
0 r ğini v 
ülkeyi terkettiklerini bildirdi. 


bir Arap ülkesine gitti 


Owen 


Avrupa Ekonomik Topluluğu zirvesinin ilk kararı 


AVRUPA ORTAK PARA SİSTEMİ RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 


Sisie:-e katılmayan İngiltere, zirveyi AET’ den ayrılmakla tehdit etti PARİS (ÖZEL) 


yağdiatilasi İiailitue , bütun Lopluluk 


üyelerinin bu parayı elbirliğiyle des- 


daha önce 


teklemelerini ve sözkonusu paraların güçlendirilmesi için ortak bir fon kurulmasını amaçlıyor. 
CALLAGHAN'IN AÇIKLAMASI İngiltere Başbakanı James Callaghan, Paris zirvesinde yaptığı bir konuşmada, ECU'nun uygulamaya geçmesinden sonra İ üyeliğini yeniden gözden geçirebileceğini belirtti. AET cevrelerince bir 


İngiltere'nin AET 


tehdit “olarak yorumlanan bu açık- desi Olun eşli, lama tepki yarattı. Callaghan, AET nin tarim politikasında “köklü değiyapılmasını, aksi takdirde, Londra hükümetinin AET bütçesine yaptığı katkıyı azaltmak zorunda ka- 


şiklikler 


lacağını söyledi 


DIGER KONULAR 


9 AET ülkesi devlet 


ve hükümet başkanlarının Paris'te sürdürdüğü toplanlınm ikinci gününde, gündem mad- 


sağında ise Belçika 


pan Başbakan Yardımcısı Amir İntizam, kararlar vermeye zorunlu bulunduklarını söy e güvenlik nedeniyle de duruşmaların halka açık 


SCN VERİLDİ 


duğunu söyledi. 


çok sayıda helikopterin komşu se aranan bazı eski yöneticilerin de bu helikopterlerle 


upa'nın 9 lideri ECU'dan işsizliğe, enerji sorunundan Orta Doğu'daki son gelişsolunda Dışişleri Bakanı Davi 


aşbakanı Banden 


vuvaji ve uluslarara- 


sı politika sorunları ele alınıyor. 
Zirveye katılan liderler, özellikle enerji sorunundan yola çıkarak Orta Doğu ve Hindiçini'ndeki son gelişmeler hakkındaki görüşlerini açıkladılar. 


Bu arada Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing'in son basın toplantısında önerdiği Avrupa-Afrika 


Arap birliği orlak konferansı toplanması konusu da vine Giscard d'Estaing tarafından zirveye önerildi. 


larını" söyledi. 

İran'ın içişlerine karışılmaması şartıvla bütün ülkelerle, bu arada ABD ile de dostça ilişkiler kuracaklarını bildiren İntizam şöyle dedi: "hükü- 


met, bütün ülkelerle iktisadi, kültürel, sınai ilişkiler kurmak ve 


varolan ilişkilerini geliştirmek isteğindedir. Ancak, CENTO'nun dağılmasıyla, ilgili bütün anlaşmalar da ortadan kalkmış olmaktadır. CENTO' 
dan en kısa zamanda ayrılıyoruz. Bu konudaki ilk resmi açıklamayı Pa- 


kistan yaptı. Çünkü onlar, bu konuda daha iyi hazırlanmış odurumdaydılar 
TÜRKİYE'NİN 
TUTUMU 
Türkiye'nin, İran ve Pakistan'ın (CENTO'dan 


ayrılma kararını saygı ile karşıladığı bildirildi Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünün Salı günü saat 18.30'da yaptığı açıklamada şöyle deniyor 
"Dost ve kardeş İran ve Pakistan, CENTO'dan çıkma niyet ve kararlarını daha önceden bize duyurmuşlardı. 
“Bilindiği gibi, bir pakta üye olma kararı ne ölçüde egemenlik hakkı- nın bir tezahürü ise, pakttan çıkılması da aynı hakkın kullanılması niteliğindedir. Bu itibarla, bu iki ülkenin CENTO'dan ayrılma konusunda aldıkları kararları saygı ile karşılıyoruz 
“Türkiye için önemli olan, Pakistan ve İran ile ülkemiz arasında geleneksel kardeşliğe, dostluğa ve tam güvene dayalı iHşkilerin sürmesi ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği- nin ikili ya da çok taraflı çerçevede daha da geliştirilmesidir." 
"Türkiye, İran ve Pakistan'ın RCD çerçevesi içinde bölgesel işbirliği- nin geliştirilmesi için her türlü çabayı sürdürmeleri gerektiği görüşündeyiz. 
“İran ve Pakistan'ın aldıkları bu karar karşısında, CENTO'nun bölgede işlevini yitirdiğini söylemek doğru olacak- an 
= CENTO 
CENIO, 1955'te Türkiye ve Irak tarafından kurulan Bağdat Paktının İran, Pakistan ve İngiltere'nin de katılması ile ge nişlemesi sonucu doğmuştu 1959'da Baas Partisinin iktidara gelmesiyle Irak CENTO'dançekildi. Örgütün merkezi, >ağdat'tan Ankara'ya taşındı Bugün fiilen dağılmış olan CENTO' 
nun uzun bir süredir hiç bir politik ve askeri etkinliği kalmamıştı. 


F.Alman muhalefet iderlerinden 
Biedenkopf'un sekreteri Doğu 

Almanya'ya kaçtı 


BONN 

Federal o Almanya'da muhalefet  jiderlerinden Kurt Biedenkopf'un sekreteri Christel Broszey'in Doğu Almanya'ya kactıgı açıklandı. Açıklamayı yapan Federal Alman polis yetkilileri, Broszey'in 
32 yaşında olduğunu bildirdiler. 

Muhalefet liderlerin- den Kurt Biedenkopf, Rusya'ya karşı direnişçi bir tutum izlemekle tanınıyordu 

Bilindiği 


gibi geçen hafta sonunda da Hıristiyan Demokrat Birliği dış politika uzmanı Dr. 
Werner Marx'ın Sekreteri Inge Goliath Doğu Almanya'ya kaçmıştı, inge Goliath ve eşi Wolfgang Goliath hakkında casusluk suçundan soruş turma acılmıstı 


Butto öldürülürse... T 
Reha Akbay 


Günaydın gazetesinin 10 Mart Cumartesi günkü sayısında ilginç bir haber yayınlandı. 

MSP'li iki parlamenter, Yozgat Senatörü Süleyman Ergin ve Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu, Pakistan Devlet Başbakanı Ziya Ül Hak'a gönderdikleri bir telgrafta, eski Başbakan Zülfikar Ali Butto hakkında verilen idam cezasının yerine getirilmesini istiyorlardı. 

Dünya kamuoyu, bu arada Türkiye Hükümeti ve ana muhalefet partisi AP, Butto'nun af edilmesi için Ziya Ül Hak'a başvururlarken, bu iki parlamenter, "cezanın derhal infaz edilmesini ve böylece ilahi adaletin tecelli etmesini "talep ediyorlardı. 

Bu başvurunun doğruluğu «.ya yanlışlığı iki açıdan ele alınabilir. 

Birincisi ve nispeten önemsiz olanı, işin hukuki yönüdür: Butto kendisine ölüm cezası verilmesi sonucunu doğuran, "bir siyasi muarızını öldürmek" suçunu işlemiş midir? İşlemiş olsa bile, onu bu suçtan dolayı idam cezasına çarptırmak "adalete uygun" mudur? Bu henüz tartışmalı bir konudur. Ve iki parlamenterin, Pakistan Yüksek Mahkemesinin bu konuyu yeniden ele aldığı nihai sonuca henüz'bağlamadığı bir sırada böyle bir başvuruda bulunmaları ayrı bir talihsizliktir. 

/ Ancak, bundan daha da önemlisi, işin siyasi önüdür. Zülfikar Ali Butto, yıllarca geniş halk ınluğunun oylarına dayanarak devlet yöne- gi yapmış, geniş ve etkin bir taraftar kitlesi olan bir siyaset adamıdır. 

Öte yandan Zülfikar Ali Butto, süper devl.t lere karşı milli bağımsızlığı, Üçüncü Dünyanın birliğini savunmada ve bunun için mücadele etmede örnek bir tutuma sahip olan bir devlet yöneticisidir. 

Buna bağlı olarak Butto'nun Pakistan'ı da gerek Üçüncü Dünya ülkeleri ve sosyalist ülkeler nezdinde, gerekse Batı dünyasında saygıdeğer bir yer edinmiştir. 

Şimdi, böyle bir siyasi kişiliğe sahip olan eski Başbakanın ortadan kaldırılması kimi mem- nun edecektir? 

Daha tutuklandığı gün patlak veren Butto lehindeki gösteriler ve şiddetli çatışmalar gösteriyor ki, Butto'nun idam edilmesinin ardından başlayacak protesto eylemleri önü alınmaz boyutlara varacak ve Pakistan şiddetli bir bölünmenin, kaçınılmaz bir iç savaşın eşiğine gelecektir. Bundan kim yararlanacaktır? 

MSP'li iki parlamenter, parmaklarını Butto" nun idamı yönünde kaldırırken, bu gelişmeleri ve bunun bölge ülkeleri ve Türkiye için doğuracağı sonuçları düşünmüşler midir? 

Bugün Sovyetler Birliği dünyanın birçok yerinde karşı karşıya kaldığı zorluklar nedeniyle, özellikle Orta Doğu'ya yüklenmektedir; Bölge ülkelerinde ( kargaşalıklar çıkarmaya, . onları "bir lokmada yutulacak kıvama getirmeye" çalışmaktadır. Güney-Kuzey Yemen çatışması, İran'da yaratılmaya çalışılan kargaşalık ortamı bu politikanın en son örnekleridir. 

Bunlar da gösteriyor ki, bugün dünyanın pek çok yerinde, özellikle de Orta Doğu ve Yakındoğu'daki her kargaşalığın altında Moskova'nın parmağı vardır. 

İşte tam da bu nedenle, Rusya'nın barut fiçısına çevirmek için fırsat kolladığı ülkelerden biri olan Pakistan'a kıvılcım taşımaktan kaçınmalı, Butto'nun idam edilmesi ile Rusya'nın Pakistan'ı yutma planları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu görmeliyiz. 


Bir Hint parlamenteri Kosigin'in Çin aleyhtarı konuşmalarını kınadı 


© Kosigin'iprotesto gösterileri sürüyor 


DIŞHABERLER SERVİSİ Öte yandan "Rus 

Hindistan'a yaptığı emperyalizmine karşı 
6 günlük ziyareti süre- Hindistan Savaş Komisinde Sovyetler Birliği tesi" nin 300 kadar üye-Başbakanı Aleksi Kosi- si Sovyetler Bakanlar gin'in Çin'e karşı şiddet- Kurulu Başkanı Kosi- 


li saldırıları bir Hint gin'in Hindistan gezisine parlamenteri tarafından karşı 9 Mart günü Yeni “terbiyesizlik'' olarak ni- Delhi'de bir protesto telendi. gösterisi yaptılar. Kosi- 


Kosigin'in Çin hakkında sarfettiği sözleri Hindistan Başbakanı Morarji Desai'ye şikayet eden 
Hint Parlamenteri doktor Subramaniam Swamy, "Kosigin'in Hint parlamentosundan konuşurken Çin'den cani ve saldırgan diye söz etmesi, parlamentomuzun kürsüsünü başka bir ülkeye saldırmak için kullanarak, gereken terbiye tavırlarını aşmıştır." dedi. 


gin'in otomobili havaalanından Cumhurbaşkanı- nin köşküne giderken göstericiler siyah bayraklar sallayarak "Kosigin defol!" diye bağırdılar. 
Göstericiler Sovyetler Birliği'nin Hindistan'daki 


ekonomik sömürüsünü açıklayan ve Güney 
Doğu Asya'daki müda- 


halesine derhal son verilmesini isteyen bildiri ve broşürler dağıttıkları öğrenildi. - 


TCDD 
ESKİŞEHİR LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ MÜESSESESİ 
1 Kalem 216 Adet Diesel Motoru Su Hareket) - 
(Göstergesi Satın Alınacaktır. ) 

1— Müessesemiz ihtiyacı olan 1 Kalem 216 

Adet Diesel Motoru Su Hareket Göstergesi Tatiyaş, Listesi, 

Teknik Şartname, Tip Mukavele ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2— Eksiltmesi 29/3/1979 Tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3— Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5' uğudur. 

4— Tealiplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. : 

5— Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6— Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan - temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7— E.L.M.S, Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale ed`p etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

Basın: 12003 - 271 


14 Mart 1979 


8 Zonguldak’ taki sahte TKP 
yanlısı bir gazete ” Erdemir” de üretim her an durabilir” diye 


manşet attı 


GÜLAY KURNAZ 


Maden-Iş yöneticileri Erdemir'de işçileri yeni bir maceraya sürükleme- nin hazırlığı içinde. Sendikanın 9. Bölge Temsilciliğinin bundan beş gün önce fabrikanın sıcak haddehane bölümünde başlattıkları direnişi biitün fabrikaya yaymaya çalıştıkları, fakat fabrika- daki güçlerinin buna yetmeveceği bildiriliyor 


Erdemir'de yayınla- 


Sosyal Sigo 


nan ve TKP taraftarı olarak bilinen "Uyanış" gazetesi 12 Mart tarihli sayısında “Erdemir'de üretim her an durabilir" şeklinde manşet attı. 
Gazete, haberde "beş gün den beri devam eden haddehane direnişinin tüm Erdemir'e yayılması beklenmektedir” deniliyor 

Öte yandan Maden-İş in son zamanlarda Erdemir'e dışardan getirdiği militanlarının sürekli olarak işçileri tahrik etme- 


Bi 


rfalar 


Genel Müdürlüğü, haberimizle ilgili bir açıklamada bulundu 


© Bolu'da iş kazası geçiren kız işçinin, emekli olduğu bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, gazetemizin 14.1.1979 tarihli sayısında çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu: "Düzce'de kurulu Öney Kereste ve 
'Parke Fabrikaları, işyeri sigortalılarından Necla Öztürk'ün, 2.1.1979 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası sebebiyle kurumumuz Bolu Hastanesinde tedavisinin yapıldığı, hakkında sağlık kurulu raporu ile 21.1.1979- 


11.2.1979 tarihleri arasında istirahatli kılındığı 12.2.1979 tarihi itibariyle emekliliğine gidilerek çalışabilir durumda olmadığına karar verildiği tespit edilmiştir. Adı geçenin emeklilik belgelerinin tamamlanarak en kısa zamanda Bolu Şube- si Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir." 

Genel Müdürlüğün gönderdiği yazıda kaza geçiren işçinin kusurlu olduğu da belirtiliyor. 


Devrimci Bank.Sen Ankara Bölge Temsilciliği kuruldu 


© İstanbul Bankasında, sözleşme görüşmeleri devam ediyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devrimci Bank-Sen 
Yürütme Kurulu gazetemize bir açıklamada bulunarak İstanbul Banka- 


sındaki toplusözleşme görüşmeleri hakkında bilgi verdi. 


Üç aya yakın bir süredir otoplusözleşme görüşmeleri hazırlığı içeri- 


sinde olan Dev Bank- 
Sen yetki aşamasında Bank-Sen Sendikası tarafından bölünmeye çalışılmış işçilerin bir- 


liği ve kararlılığı sonunda bu saldırı geri püskürtülmüştü. 

Yürütme Kurulunun yaptığı açıklamada şöyle denildi : 'Bank-Sen revizyonistlerine gerekli cevabı verdikten sonra iyi bir sözleşme yapabilmek için yoğun bir çalışmaya girdik. Toplusözleşme taslağı hazırlayarak üve 


arkadaşlarımızın görüşüne sunduk. Taslak üzerinde işçi arkadaşlar görüşlerini belirttiler. 

2 Mart günü başlayan 
toplusözleşme görüşmeleri 16 Mart gününe ertelendi. 1438 kişinin yararlanacağı o toplusözleşme taslağında çalışanlar için yeni ücret artışı ve sosyal haklar isteniyor. 

Yürütme Kurulu ayrıca toplusözleşme çalışmalarına paralel olarak işkoluna açıldıktan sonra örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun sonucunda Ankara Bölge Temsilciliğinin kuruldugunu belirtti. 

16 Martta sözleşme 
görüşmelerine devam edecek olan sendika yöneticileri iyi bir sözleşme için işçilerle birlikte sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladılar. 


Petkim-iş,Hoecsht'te rekor düzeyde sözleşme imzaladı 


ANKARA (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Petkim- 
İş Sendikası Hoecsht İlaç Firması ile imzaladığı toplusözleşme ile işçilerin iki yıllık ücretlerine toplam 11 bin 800 lira zam aldı. İki yıl öncede aynı firma ile imzaladığı 
sözleşmede 10 bin 200 
lira zam alan sendika toplusözleşme rekoru kırmıştı. 


Bu defa da bu rekoru yenileyen Petkim-İş Sendikası bu konuda 


yaptığı açıklamada yeni toplusözleşmenin "işçi sınıfına kazanılmış bir zafer" olduğunu belirtti. 

İşçilerin günlük ücretlerine birinci yıl için 176, ikinci yıl için ise 184 lira artış sağlanan yeni sözleşme ile yıllık ikramiye sayısı 6 maaş tutarına çıkarılarak yılda 
9000 lira yakacak ayda 
450 lira aile yardımı alındı. İşyerlerinde kıdem zammi ise yılda 240 kuruş olarak hesaplandı. 


Maden-İş, Erdemir'de giderayak işçiyi maceraya sürüklemeye çalışıyor 


mÖnceki gece, Erdemir” le ilgisi olmayan bir grup İGD' linin fabrikaya girerek, işçileri 

“eyleme”teşvik ettikleri öğrenildi 


ye ve direnişe sürüklemeye çalıştıkları bildiriliyor. 

Ancak, Erde mir'de çoğunluğu kaybeden Maden-İş'in "eylem çağrılarına" işçilerin itibar etmediği belirtiliyor. 


Önceki gece fabrikayla ilgisi olmayan ve aralarında eski TİP İlçe Başkanı Akif Eroğlu'nun da bulunduğu bir grup İGD'linin fabrika içinegirerek işçileri eyleme teşvik etmeye çalıştıkları öğrenildi. 


AMAÇLARI NE? 

Maden-İş'in, eski toplusözleşmenin feshine bir ay gibi kısa bir süre kaldığı halde sözleşme uygulamasından doğan bazı pürüzleri bahane ederek sıcak haddehanede başlattığı direniş konusunda konuştuğumuz işçiler şunları söylediler: 


“Maden-İş aklı sira bu eylemlerle göz boyamak istiyor. Sıcak haddehane- yi direnişe» sokmak için bahane ettikleri kademe alma meselesi aslında bir senedir var olan bir meseledir. Bir senedir akılları neredeydi? Sözleşmenin bitmesine birkaç gün kala hak aramak akıllarına gelmiş. Şimdi de direnişi bütün fabrikaya yaymaktan söz ediyorlar. 
Kalkışsınlar bakalım kaç 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eylemlere karşı uyardı. işçinin menfaati gerçek-Maden-İş'in böyle bir ey- ten sözkonusu olduğunlemi uygulayabilecek gü- da tüm işçi kitlesiyle cünün olmadığı belirtilen elele her türlü mücadelebildiride ayrıca TKP'nin ye girişmekten kaçın-Kale Kilit ve Lassa mace- mayız. Ancak şimdi açık- 


ralarına dikkat çekilerek ça belirtiyoruz ki Ma- İSTANBUL (ÖZEL) şöyle deniliyor: den-İş'in provokasyon- 51 gündür devam eden 

"Biz Devrimci Ma- larma meydan vermeye- Sunta grevi sona erdi. 
den-İş Sendikası olarak ceğiz." Sunta işçilerinin karar- 


Nazilli Devlet 
Hastanesi personeli 


maaşlarından keyfi para kesiliyor 


@ Başhekim ve mutemetlik yapan yakınının, keyfi uygulamalar yaptığı bildiriliyor 


NAZİLLİ (ÖZEL) 

Nazilli Devlet Hastanesinde personelin keyfi uygulamalar yüzünden huzursuzluk içinde olduğu bildirildi. Hastane başhekiminin yakını olduğu söylenen mutemet Cemal Yurter'in bir süredir personelin maaşlarından keyfi para kesintisi yapmasıyla huzursuzluğun büyüdüğü belirtiliyor 

Hastanedeki sağlık emekçileri gazetemize bir açıklama yaparak yetkililerin bir an önce sorunlarıyla ilgilenmesini istediler. Sağlık emekçileri şunları belirttiler: 

“Mutemet Cemal Yurter bizden her zaman fazla para kesiyor. Hatta maaş bordrolarını baskıyla düzenlettirdiği memurlardan bile mutemetlik parası kesiyor. Maaş dağıtımında keyfi davranışlarda bulunuyor. Ayrıca başhekime yakınlığına dayanarak işyerine kendi tanıdıklarını yerleştiriyor. 

“Bütün bunlar huzursuzluğumuzu iyice artırdı. Daha fazla dayanamadık. 


kişiyi arkalarından götürebilecekler?" 


MADEN-İŞ'İN UYARISI 


den-İş Sendikası bu konuda yayınladığı bildiride işçileri Maden-İş'in girişeceği 


DEVRİMCİ 


Öte yandan Dev Ma- 


provokatif 


140 kişilik imzalı bir başvuruyla, mutemetin değiştirilmesi istedik. Başhekim 
bunu kabul etmedi. Nazilli Kaymakamına ve Aydın Sağlık Müdürüne 'bu işi prestij meselesi yaptım' demiş.” 

Nazilli Devlet Hastanesi personeli, başhekimin Tam Gün Yasasına da karşı olduğunu kaydederek uzun süre üç vardiya çalıştırıldıklarını, karşı çıktıklarında ise uygulamayı durdurmak zorunda kaldığını söylediler. 4 arkadaşları- nın bir gün işe gelmedikleri gerekçesiyle kovuşturmaya uğradığını da anlatan haslane personeli başhekimin makamına her gün saat 12'de gelmesinin ise mazur görüldüğünü sözlerine eklediler. 


İşgüzar Avrupa'da 


Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Isviçre ve Hollanda'dan sonra Almanya'da da işçilerimizle bir toplantı düzenledi İşveren, grevde geçen süreler için bir ödeme yapmayı kabul etti 


“2147 sayılı 


yasadan yararlanmak 


isteyenler, yurda kesin dönüş yapmalıdır” 


© işgüzar,bu yasadan yararlanmak için 


şimdive kadar 15 bin işçinin, Bakanlığa başvurduğunu açıkladı 


AYDINLIK YURT DIŞI BÜROSU 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar yurt dışındaki işçilerle ilgili olan 2147 sayılı yeni emeklilik yasası hakkında işçilerimizle görüşmek üzere çıktığı Avrupa gezisini sürdürüyor. Bakan İsviçre ve Hollanda'dan sonra Almanya'nın Hamburg Şehrinde de işçilerimizle ortak toplantılar düzenledi. 

Hollanda nın Rotterdam ve Arnhem Şehirlerinde düzenlenen toplantılarda konuşan İşgüzar "Emeklilik hakkından yararlanacaklar kesin dönüş yapmalıdır" dedi. 

Sosyal Güvenlik Bakanı "çocuk paralarının ödenmesi, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi ve Türkiyeli çocukların eğitim sorununun çözülmesi için" ilgililerle temaslar yaptıklarını belirtti. 

Emeklilik Yasası dışında Türkiye'nin çeşitli sorunlarına da değinen İşgüzar milliyet ve mezhep farklılıklarını körükleyen ve dikta rejimi kurmak isteyen karanlık güçlere imkan verilmeyeceğini de ifade etti. 

HAMBURG 

Bakan, İsviçre ve Hollanda'dan sonra Almanya'ya geldi ve Hamburg'da işçilerimizle bir top- 


lantı düzenledi. 

Büyük bir işçi kitlesinin katıldığı bu toplantıda İşgüzar 2147 sayılı yasanın çeşitli çevreler tarafından istismar edilmek istendiğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi. "Bu yasa çeşitli çevrelerin iddialarının aksine ne bir döviz çekme aracıdır, ne de işçilerimizi sömürmek amacını taşımaktadır!" 

İşgüzar, bu yasanın uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktığını belirtti ve şimdiye kadar 15 bin işçinin yasadan yararlanmak için Bakanlığa başvurduklarını açıkladı. 

Sosyal Güvenlik Bakanı ayrıca yurt içinde de sosyal güvenlik hizmetlerini artırmak için çaba harcadıklarını ve 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yıl içinde ev kadınlarının sigortalanması da dahil olmak üzere 4 sosyal içerikli yasanın daha çıkarılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi. 

Yurt dışındaki işçilerimiz Bakanın toplantıları sırasında çeşitli sorular yönelterek yasanın açıklığa kavuşmayan noktaları hakkında bilgi alıyor ve eleştirilerini belirtiyorlar. 


İşçilerin günlük ücretlerine, 1. yıl 176, ikinci yıl 184 lira zam yapıldı 


Sunta grevi başarıyla sonuçlandı 


© Sunta işvereni bir süre önce vermeyi reddettiği bazı hakları yeniden tanıdı 


hlıkla sürdürdüğü grev, başarıyla sonuçlandı. 
İşveren daha önce vazgeçtiği çeşitli sosyal haklarla birlikte grevde geçen süreler için de ödeme yapmayı kabul etti. 

Bilindiği gibi Sunta fabrikasıyla ilgili toplusözleşme görüşmeleri sırasında işveren ve DİSK'e bağlı Asis Sendikası arasında birçok noktada anlaşma sağlanmış, ancak grevde geçen sürelerin ödenmesi konusunda işveren tarafı uzlaşmaz bir tutuma girmişti. 

İşveren Sunta işçilerinin grevi sırasında da bir bildiri yayınlayarak ön- 


ceden kabul ettiği bazı haklardan geri döndüğü- 


nü açıklamıştı. 
Acak Sunta işçileri- 


nin grevi sürdürmeye kararlı olduğunu gören işveren sendikaya yeniden bir görüşme talebinde bulunarak şartları kabul ettiğini belirtti. Sunta işvereni sosyal haklardaki artışın yanı sıra grevde geçen süreler için 3 bin liralık bir ödeme yapmaya razı oldu. 


Sunta işçileri yeni sözleşmeyle saat ücretlerine birinci ve ikinci 


yillarda 14 lira zam sağlarlarken, ikramiye sayısı da 4'ten 5'e çıktı. 


Akmen 
Sendikası 
Akbank'ta 

uyuşmazlığa gitti 
© Akmen Genel Başkanı Faik Akın: 


“İşverenin anlayışsız ve uzlaşmaz tutumu yüzünden görüşmeler çıkmaza girdi” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Akbank-TAŞ. işvereni ile Akmen Sendikası arasında 1,5 aydan beri devam eden toplusözleşme görüşmeleri sonucunda uyuşmazlık tutulduğu öğrenildi. 

Akbank Mensupları Sendikasının (Akmen) 
Genel Başkanı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"6. Dönem toplu iş sözleşmesi o görüşmeleri işverenin parasal ve bazı sosyal haklardaki anlayışsız ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle çıkmaya girmiş ve 8.3.1979 günü 


tarafların yaptığı son toplantıda uyuşmazlık tutanağı tanzim oluna- 


rak yasal prosedüre girişilmiştir. 


10 bine yaklaşan Akmen emekçileri için, ileri düzeyde ekonomik ve demokratik hakları içeren ve insanca yaşam koşulları getirme amacını güden toplusözleşme taslağımızı sonuna kadar savunup Akbank işverenine kabul ettireceğiz 


İşvereni dize getirmek için her türlü hazırlığımız ve gücümüz tamdır." 


Bildirildiğine göre Ak men Sendikasının 6000- 
6300 lira dolayındaki 
ücret zammı ve 6 maaş ikramiye taleplerini iş veren kabul etmemiştir Yetkililer için tahsisat lar, idareciler için ma kam tahsisatı gibi konu larda da anlaşma sağ lanamamıştır. 


Türk-iş ve ICFTU'nun 
"Çok Uluslu Şirketler” konulu semineri 19 Martta başlıyor 


© Türk-iş, İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile ilişki kurdu 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş ile Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun ortaklaşa düzenledikleri seminerlerin O ikincisinde, “Çok uluslu şirketler ve sendikal mücadele" konusu tartışılacak. 


19-23 Mart tarihlerinde İstanbul'da Tarab- ya Otelinde yapılacak seminere çok sayıda bildiri sunulacağı öğrenildi. 

Seminere o Türk-İş'e bağlı sendika ve federasyonların üst kademe yöneticilerinden başka konuk bilim adamları ve Türk-İş'in üvesi bulunduğu ICFTU'nun Eğitim Müdürü ve ekonomi uzmanları da katılıyor. 


Öle yandan Türk-İş'in 
İsveç Sendikaları Konfederasyonu (LO) ile yurt dışındaki işçilerimizin çeşitli sorunlarına çözüm bulmak için ilişki kurduğu açıklandı. 

İsveç Sendikaları Konfederasyonu (LO) ile yapılan görüşmelerde orada çalışan işçilerimizin çocuklarının eğitimi. 
işçilerin mesleki eğitimi ve emeklilik sorunları dışında Türkiye'ye döndüklerinde iş bulma ailclerine gönderdikleri paralann gecikmeden ulaşması, Türkiye gümrüklerinde karşılaşılan zorlukların giderilebilmesi gibi konularının ele alındığı ve bu amaçla ortak çalış ma grubunun kurulduğu öğrenildi. 


Saldırıya uğrayanı yurttan afarak huzur sağlanabilir mi? 


NURPERİ İRTAN 

Vezneciler'deki Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler bir süredir, kendilerine "solcu" diyen bir grup tarafından yurttan çıkmaları için tehdit ediliyor, zaman zaman da fırsat kollanarak saldırıya uğruyorlardı. öyle ki yurdun içinde koridorlara çıkmak, rahatça dolaşmak bilgi, mesele haline gelmişti. Öğrenciler zaman zaman görevlilere başvurdular. Fikirlerinden dolayı yurdun içinde'özgürlüklerinin kısıtlandığını, bu zorbalıklara engel olunmasını istediler. Ancak bu başvurulara karşı kayıtsız bir tutum takınıldı. 
Kendilerini Dev-Sol'cu olarak tanıtan saldırganlar da bu tutumlardan cesaret almış olmalılar ki bakın:işi nerelere kadar vardırd'lar: 

9 Mart akşamı bir öğrencinin odası ,sayıları 
10'u geçen sahte solcular tarafından çevrildi. 
Odanın çevresinde dolaşıp, uygun bir zamanda saldırmak için nöbet tutmaya başladılar. Bunu farkeden öğrenci bir ara odasından çıkarak arkadaşları ile birlikte bir başka odaya gitti. 
Gece 24.00 sıralarında Dev-Sol'cular 5 öğrencinin oturduğu odaya koridorların kapılarını dahi tutarak baskın düzenlediler. Odadaki öğrencilerin her biri ikişer üçer kişi tarafından dövüldüler. 
Bu son saldırı olayı üzerine can güvenliklerinin kalmadığını gören öğrenciler bir çare bulması için hemen yurt idaresine başvurdular. Yurt idaresi olayın üzerine gitmek yerine saldırıya uğrayan öğrencileri yurttan atarak mükafatlandırdı. 
Öğrenciler yurttaki eşyalarını alabilmek için bile Kredi ve Yurtlar Kurumundan özel izin almak zorunda bırakıldılar. 

Yurt Disiplin Kurulu da her türlü hakları zorbalar tarafından engellenmeye calısılan öğrencileri "yurtta karışıklık çıkaranlkarşıt görüşlü iki gruptan biri" clarak değerlendirdi ve böylece yurttaki öğrencilerin can güvenliklerini sağlayamayacağını da ortaya koymuş oldu. Nitekim yurtlarından atılan öğrenciler de yurt idaresinin sahte solcuların zorbalıklarından çekindiğini söylediler. 

Öğrencilerin sürekli saldırılara uğramalarının sebebi ise Aydınlık gazetesini okumaları ve Aydınlık gazetesinde de bir süredir "Bilinmeyen Sol" dizisi nin devam etmesi .Kendi fikrinden başkasına yaşama hakkı tanımayan revizyonist anlayış, bu öğrenci yurdunda da zorbalığını uygulatabilecek öğrenciler bulmuş. 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Kredi ve Yurtlar Kurumunun 16 Eylülde yapılan Olapane Genel kurulunda değiştirilen Yurt ve şletmeler Yönetmeliğinin 16. maddesi ile ilgili olarak şunları söylüyordu: 

"Gençlerimizin kanıları, görüş ve düşünceleri ne olursa olsun öğrenimlerini esenlik içinde sürdürmelerini gerçekleştirmek amacımızdır." Çakmur,ardından bu uygulamaların gençlik içinde anarşinin önlenmesi için alındığını da ileri sürmüştü. Peki ama, bugün gençlik içinde, yurtlarda anarşiyi yaratanlar kimlerdir? Bunlara karşı ne gibi önlemler alınıyor? Site Yurdunda son bir haftadır yaşananlar bunun en son ve açık bir cevabıdır. Üstelik Yurt idaresi saldırganlara karşı habersiz gibi davranıyor, saldırının boyutları genişleyince de saldıranla birlikte saldırıya uğrayanı da yurttan atıveriyor. Acaba bundan sonra bu yurtta kargaşalık son mu bulacak? 

Elbette son bulmayacak. Yurtlar saldırganlar- dan temizlenmeden ve bunlara karşı cesur bir tutum izlenmeden ne gençlik içinde anarşi son bulacak, ne de Bakan Çakmur'un deyimiyle gençlik,esenlik ve barışa kavuşacak. 


İTÜ öğrencileri, demokratik bir ortam yaratma yolunda ilerliyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İTÜ-DER'de toplanan sahte solcular, önceki gün 
12 Mart'ı protesto bahanesiyle çeşitli binalarda boykot ilan ederek öğrenimi engellediler. 

İTÜ Gümüşsuyu binasında saat 11'de derslerin ve sınıfların değişmesinden yararlanan sahte solcular dışarı çıkan öğrencilerin tekrar sınıflara girmelerini engellediler. Sınıflara giremeyen öğrenciler çıkışa yönelince, durumu gören Sıkıyönetim görevlisi Binbaşı ,ne olduğunu öğrenmek üzere öğrencileri durdurdu. Boykot yapılmak istendiğini öğrenen Binbaşı "haklı bir nedene dayansa da boykot şeklinde gerçekleştirmek istenen protesto eylemleri- nin ülkemizdeki anarşik ortamın sürmesini isteyen güçlerin ekmeğine yağ sürdüğünü" o belirttikten sonra şunları söyledi: 

"Ben elimdeki imkanları kullanarak yani baskı uygulayarak bu tür eylemleri engelleyebilirim. 
Ancak bu kalıcı bir çözüm olmaz. Buradaki iyi niyetli olduğuna inandığım unsurlara ve tarafsız öğrencilere sesleniyorum. Kalıcı bir çözüm ancak sizlerin bu sorunlarınıza sahip çıkmanızla sağlanabilir. Ben yüzde 95'inizin . anarşiye karşı ve anarşiye hizmet eden eylemlere karşi olduğunuza o inanıyorum. 
Ders yapmak isteyen öğrencilerin güvenliğini sağlamakla (o görevliyim ve bunu sağlayacağım. 
Çıkıp gitmek isteyenleri de zorla tutmayacağım. 

Bunun üzerine DGB üy-si bir öğrenci, DGB üyeleri olarak Rektör ve öğretmenlerle görüştük- 


lerini, derslerin yapılacağını belirterek şunları söyledi: "12 Mart darbesiyle gelen iktidar okulları anarşi yuvaları olarak gösterip bütün öğrenci 
gençliğe baskı yaptı, 12 
Mart kalıntıları bugün de okulları anarşi yuvaları olarak göstermek ve anarşiyi sürdürmek istiyorlar. 
Bu nedenle 12 Mart'ı protesto etmenin én güzel yolu eğitimi sürdürmektedir. Boykoto karşıyız, derslere gireceğiz" Bunun üzerine görevli binbaşı boykota karşı çıkan öğrencilerin de, bulunduğunu belirterek isteyenlerin konuşabileceklerini söyledi. 

Sahte Solcular kendileri konuştuktan sonra 
DGB üyesi öğrencinin konuşmasını gürültü yaparak engellemeye çalıştılar. Öğrencinin konuşmasının engellemeye ça- 


lışıldığını gören görevli binbaşı, 
"Bazı kişiler, kendileri 


dışındakilerin fikirlerini açıklamasına dahi tahammül edemeyecek kadar medeni cesaretten yoksun olduklarını ortaya koydular. Ders yapmak isteyenlerin güvenceleri sağlanacaktır. Herkes kendi hür iradesi ile hareket etmelidir" diyerek çıkış kısmını açtırdı. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu duydukları tedirginlik nedeniyle okulu  terkettiler. Bu arada ders yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için sınıflarına girmek isteyen iki,kimya I. sömestr öğrencisi sahte; solcular tarafından tehdit edildiler. 

Öğle sonrası 14.00' 
te labaratuarları olan öğrenciler okula gelerek derslerine girdiler. 


Denizli Eğitim Enstitüsü süresiz kapatıldı 


DENİZLİ (ÖZEL) 
Denizli Eğitim Enstitüsünde öğrenim, bir süredir devam eden olayların ulaştığı boyutlar yüzünden Valilik tarafından süresiz olarak durduruldu. Okul idaresinin yatakhanede o olay çıkartan bazı kız öğrencilere bir yıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine başlatılan boykot ve aralarında Denizli 


DGB Başkanı Mehmet Çobanoğlu'nun da bulunduğu üç öğrencinin ikişer günlük rapor alacak kadar dövülmesi okulun süresiz kapatılmasına yol açtı. 

TKP'li olarak bilinen okul müdürü Nihat Kocamaz'ın okulda olayları teşv'k edici bir tutum içinde olduğuna daha önce gazetemizde dikkat çekilmişti. 


14 Mart 1979 


İş adamları Ecevit e önlemler 


rilerini ise Perşembe günü verecekler. ç Başbakan dün de Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileriyle görüştü 


iş çevreleri görüşlerini 


Perşembegünü açıklayacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Kısaca "Önlem Paketi" adı verilen, ekonomiyi güçlendirme porgramına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. 

Başbakan Ecevit dün de Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcilerini kabul ederek önlem paketiyle ilgili görüşlerini aldı. 

Başbakan Bülent Ecevit toplantıda yaptığı konuşmada şöyle dedi: 

“Üzerinde çalışmalatımız tamamlanmış olan Türkiye'yi ekonomik bakımdan güçlendirme, ekonomik o darboğazlar- dan çıkma programı üzerinde hem kendilerine görüşlerimizi sunacağız, hem de kendi görüşlerini ve önerilerini rica edeceğiz." 
"Biz ekonomiyi darboğazlardan o çıkarırken öncelikle kendi ulusal gücümüze dayanarak sağlam temellere kavuşturmaya çalışırken iş çevrelerinin görüşlerine ve katkısına büyük önem veriyoruz. 

Başbakan Bülent Ecevitin yanında Hikmet 
Çetin, Ziya Müezzinoğlu, 


“na, Kayseri, 


Orhan Alp, Teoman Köprülüler, DPT Müsteşarı Bilsay Kuruç, İktisadi Planlama Dairesi 
Başkanı Oktay Türel ve Başbakan Özel Danışmanı İlhan Ersen'in bulundukları görüşmeye, Ada-Eskişehir, 
Bursa, İstanbul, Ege Denizli, İzmit, Gaziantep, Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcileri katıldılar. 
Önlem Paketi hakkında yarın da Türk-İş'le DİSK'in görüşleri alındıktan sonra paket Pa- 


paketinden kaygı duyduklarını söylediler. & 


kanlar Kurulu'nda son şeklini alacak. 

Iş adamları Başbakan: "paket" hakkındaki kaygılarını ilettiler ve görüşlerini hükümete Perşembe günü vereceklerini söylediler. 

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada Ecevit'in düzenlediği toplantıya İstanbul Ticaret Odasının resmen çağrıl mamasının, Oda camiası içinde üzüntü yarattığı bildirildi. 


Üstündağ: "Denge lehimize döndü, mobilya yolsuzluğunun hesabını soracağız” 


ANKARA (THA) 


CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Üstündağ, AP 
Genel Başkanı Demirel' 
in toplantılar düzenleyerek yasalara karşı gelmeyi adet haline getirdiğini öne sürerek Meclis Komisyonlarında CHP lehine bozulan sayısal dengeden de vararlanıp 


mobilya yolsuzluğunun hesabını soracaklarını söyledi. 


Üstündağ, AP'den son istifalarla Meclis komisyonlarında dengenin CHP lehine değiştiğini bu yüzden bugüne kadar işletilemeyen mobilya yolsuzluğu komisyonunu işletebileceklerini ileri sürdü. 


İzmir İktisat Haftası sona erdi 


Ekonominin darboğazdan çıkması 


konusunda karamsar olunmaması gerektiği söylendi 


© Türk parasının değerinin 1946'dan bu yana yüzde 
792 oranında düştüğü belirtildi 


HABER MERKEZİ 
Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi ile İzmir İktisat ve  Ticaretliler Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri “İzmir İktisat Haftası sona erdi. 
"İzmir tası"'nın 


İktisat son 


Hafgününde 


1979 yılı Türkiye ekodeğerlendi- 


nomisinin 


rildiği panele katılan Prof. Bedri Gürsoy, Prof. 
Feridun Ergin, Prof. Yüksel Ülken, Prof, Sevim Görgün, Prof. Erdoğan Alkin, Prof. Fikret Sönmez ve Doç. Özcan Güven, Türk ekonomisinin bugün içinde bulunduğu darboğaza, 10 yıldan bu yana işlenen hataların neden olduğu görüşünde- 


gerektiğini öne sürdü. 


yollarla yöneltilmesi 


bırakılmaması", 


TİSK BAŞKANI 
Halit Narin, ekonomik ve sosyal hayatın kilitlenme noktasına 

geldiğini söyledi 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin, dün verdiği demeçte, son günlerde ekonomik ve sosyal hayatın bütün yönleri ile kilitlenme noktasına geldiğini söyledi. 

Narin , her geçen gün anarşinin yoğunlaşarak yaygınlaşmasının ekonominin gelişmesini de engellediğini savundu. 

Türk ekonomisinin dış yardımlarla değil, kendi kaynakları ile darboğazdan çıkabileceği gerçeğinin geç de oka kabul edilmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Narin, kalkınmakta olan ülkelerde temel yatırımların dış kaynaklarla, diğer yatırımların iç kaynaklarla yapılması 


işlemesini ve 


"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER" 

Bugün Türkiye'de kesinlikle devalüasyona ihtiyaç olmadığını söyleyen Halit Narin, "çünkü ülkemizde ihraç edecek stok mal yoktur" dedi. 

Halit Narin, Türkiye'nin içinde bulunduğu güçlüklerden kurtulması için alınması gereken 
13 önlem olduğunu da söyledi. Narin'in önerdiği önlemler arasında, "yurt dışında çalışan işçilerin dövizlerinin , günün serbest rayici üzerin- den satın alınması, "her üretim sektörünün, ihracata özendirici yollarla değil, artık zonlayıcı 


imalatında döviz kulla- 


nılan dayanıklı tüketim mallarının ihracatının zorunlu kılınması", "fiili ihracat ile yurda döviz getirenlerin bürokratik engellerle karşı karşıya akaryakıt tüketicisi durumunda olan ülkelerin benimsediği tasarruf politikasının yakından izlenerek uygulanması", “KİT ürünlerine zam yapmak yerine, KİT'lerin aşırı istihdam ve düşük kapasite ile çalışmaktan ve zarar etmekten kurtarılması", "toplusözleşmelerde uygulanacak genel bir ücret politikasının tespiti", "asgari ücret kadar bir asgari geçim indiriminin yasalaştırılması", maliyet ve fiyat artışlarına yol açan pahalı para kredi politikasının değiştirilmesi", "alınamayacak gıda maddeleri yüzünden sosyal patlamalara yol açmamak için gerektiğinde gıda maddeleri ithal edilmesi" ve "turizm sektörünün ihmal edilmemesi ' gibi önlemler bulunuyor. 


birleştiler. Konuşmacılar, Çözün için karamsar oluninaması gerektiğini de belirttiler. 


Prof. Yüksel Ülken yaptığı konuşmada, Türk halkının enflasyonlara karşı bağışıklık kazandığını, ancak enflasyon şiddetinin daha da artması halinde halkın buna tepki göstereceğini söyledi. Ülken, herkesin karşısında olduğu vergi yasasının da çıkartılmamasını istedi. 

Prof. Sevim Görgün de, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların özveride bulunmayı gerektirdiğini, şimdiye kadar Türkiye'nin yeterli özveride bulunmadığını savundu 


Prof. Erdoğan Alkın, fiyat kontrollerinde israr edilmemesini, Devlet İstatistik Enstitüsü ve DPT' nin Türkiye için "Demokratikleşme Planı" hazırlamasını istedi. 


Ege Üniversitesi Iktisat Fakültesi Dekanı 
Prof. Fikret Sönmez de, memurlara toplusözleşmeli, grevli sendika hakkı tanınmasından yana olduğunu, ancak bu yolda yapılacak yasa degişikliği için öncelikle anayasa değişikliğinin gerektiğini söyledi. 


Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlikler üzerinde duran Doç. Özcan Güven, adaletsizliklerin, üretimin gerçek yolla tüketiciye ulaştırılmadığından kaynaklandığını savundu. 


Paneli bir konuşmayla kapayan Prof, Nezihi 


Sönmez, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümünde konuşmacı- 


ların çeşitli öneriler getirdiklerini, ancak, kısa vadede Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımın yavaşlatılabilmesi için toplumun tüm katmanlarinin özveride bulunması görüşünde birleştiklerini söyledi. 


Para basmaya işçi yetişmiyor 


© Piyasadaki kağıt para miktarı 
9 günde 9 milyar arttı 


ANKARA (THA) 


Enflasyonist baskıların artması sonucunda para basımı hızlandı. Banknot matbaası çalışan larının yetersizliği karşısında, sınavla yeni elemanlar alınmasına karar verildi. 


Matbaa yetkilileri, banknot matbaasında sabah 8.30'dan akşam 17.00'ye kadar tek vardiya çalışan işçilerin çabalarının istenen düzeye çıkmadığını ve basılması gereken paraların basılmadığını belirttiler.Bu durum karşısında banknot matbaası sınav açarak yeni işçileri işe aldı 

Yetkililerden alınan bilgilere gore, Mart ayı 
başlarında piyasadaki kağıt para miktarı 9 
milyar civarında artırıldı. 


Merkez Bankası'nın 23 Şubat verilerine göre 
113 milyar lira seviyesinde olan piyasadaki kağıt para miktarı, 2 Mart verilerine göre 122 
milyar 281 milyon liraya yükseldi. 


Hükümet toprak reformunu rafta bekletirken 


AP, Planm toprak reformu bölümünde 


“komünistlik” yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu 


ANKARA( ÖZEL) 
Adalet Partisi Dördün cü Beş Yıllık Planın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. AP Grup Başkan Vekilleri Esat Kıratlıoğlu ve Turgut Toker dün bu konuda yaptıkları açıklamada iptal istemi- nin gerekçesi olarak “planda Toprak Reformuyla ilgili olarak komünist literatürün ölçüleri ve kavramlarının kullanıldığını" gösterdiler, Kıratlıoğlu ve Toker'in açıklamasında şunlar ileri sü- 


rüldü: 

"Esas olarak plan 
muhtevası Anayasanın 1 
2, 9,111,37,38 40 ve 51, maddelerine aykırıdır. A nayasamız Cumhuriyetin değişmezliğini esasa rap 


tetmiştir. Ancak Cumhu- 


riyeti oluşturan ilke ve kuralların da bu esas da hilinde odeğiştirilemeye ceği Anayasa Mahkemesince 1976'da karara bağ lanmıştır. 


"Anayasanın 51. mad 


desinde 'Devlet kooperatifçiliğin gelişmesini sağ- 


Sağlık Koleji öğrencileri her türlü sağlık şartlarına aykırı olarak yaşıyorlar. Bir sürü ihtiyaçlarını da kendileri sağlıyor. Resimde öğrenciler su taşırken görülüyor 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Sağlık Haftasında İzmir 


Sağlık Koleji öğrencileri 


e Sağlık Koleji öğrencileri doktora gidemiyor 


çöpler içinde 


DİLEK OZDEMİR 
Geleneksel Tıp Bayramı bütün yurlta kutlanıyor. Bu arada İzmir'de bir de sağlık kurultayı top-İanıyor. Ama kurultayın toplandığı İzmir'de sağlık koleji öğrencileri cöpler içinde susuz ve rutubetten küf tutmuş binada hemşirelik eğitimi görüyorlar. 
Ve çoğu hasta olan öğrencilerin gidebilecekleri doktor bile yok. 


Balkanların en büyük hastanesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 200 metre ilersinde, 200 öğrenci her türlü güçlükle karşı karşıya öğrenimlerini sürdürmeye Çulışıyor. Ancak bu durum öğrencilerin canıma tak demiş olacak ki şimdi boykottalar ve bütün ümitleri Tıp Bayramında birilerinin sorunlarıyla ilgilenmesi. 

Sağlık Koleji öğrencileri sorunlarını şöyle sıralıyorlar: 

“3 aydır sıcak suyumuz akmıyor. Soğuk suyumuz ise arada sırada akıyor. O da yatakhaneye çıkmiyor. Bütün ihtiyacımızı bodrumdaki iki musluktan karşılıyoruz. Yine bodrum da 2 küçük kazan ve birkaç .çaydanlıkile bir tek tüpte su ısıtarak banyo yapıp çamaşır yıkıyoruz. Yağmur fazla yağdığında her taralı su basar. Halta su 50-60 santim yükselir. Çamaşırlarımızı asacak yer olmadığından bir de onları odamıza asınca rutubetten durulmaz. 
Çoğumuz romatizma olduk. Çöpler ise binanın hemen yanınaatılıyor. 


Banyo yaptığımız çaydanlıklarla çay içmek zorundayız. Tüp bittiğinde ise günlerce kahvaltı yapamayız. Akşam yemeği olarak da hastanenin artıklarını yiyiyoruz. Hasta olduğumuzda gidecek doktor bulamıyoruz. 


Bütün bunların yanında görüyoruz. Mezun olduklan sonra da barınacak yer gösterilmediği için bazı arkadaşlar kötü yola düşüyor. Hemşire olduktan sonra kötü gözle bakılmasını da istemiyoruz. 


BANDIRMA” DAN ACİLEN İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE 


hocalardan hakaret" 


Tıp Bayramında İzmir Sağlık Koleji öğrencileri resimdeki gibi çöplerin arasında eğitimlerini sür- 


dürüyorlar. 


SEVKEDİLEN HASTAYA 17 GÜN SONRASI İÇİN GUN VERDİLER 


Tam Gün’ e karşı olan doktorlar pasif direnişe mi geçiyor? 


© Allerji kiliniğindeki olaylar sırasında hastanın yakınlarına Tam Gün aleyhtarı bir profesör doktor, ” 7” incı aydan sonra yüzümüzü de 


göremeyeceksiniz” dedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Bandırma Devlet Hastanesinden acil olarak Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine sevkedilen bir hastaya iki gün bekletildikten sonra 17 
gün ilerisi için gün verildi. Hastanın yakınları Allerji Kliniğinde meydana gelen olaydan sonra Tamgün Yasasına karşı çıkan bazı doktorların pasif direniş havası içinde göründüklerini söylediler. 

Fatma Büyükçakır adlı 55 yaşındaki kadın hasta,geçtiğimiz günlerde yatmakta bulunduğu Bandırma Devlet Hastanesinden durumunun aci! olduğu saptanarak İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 9 Mart Cuma akşamı İstanbul'a getirilen hasta, klinik görevlileri tarafından resmi tatil günleri ileri sürülerek kabul edilmedi. Ancak hastaya ilk yardım yapabileceklerini bildiren görevliler Fatma Büyükçakır'ın 12 Mart Pazartesi kliniğe getirilmesini istediler. 

Aynı gün Allerji Kliniğine başvuran Fatma Büyükcakır'a Doç. Dr. Mehmet Aytuğ Akkor ve 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Hasta Fatma Buyükça- 


kır, 


Prof. Dr. Nuvit Tekül tarafından yatak yokluğu gerekçesiyle 17 gün sonra başvurması bildirildi. 


Hastanın yakınları konu hakkında şunları söyle- 


diler: 


"Hastamıza 29 Mart için g verdiklerinde iti- 


raz ettik. Pifğfesör Nüvitgiğe 


kül'e durumunun acil 


olduğunu hatırlatarak 'hastayı hiç görmeden' nasıl 
17 gün sonrası İçin gün verebiliyorsunuz' dedik. 
Ancak Nüvit Tekül beni fazla ilgilendirmez' diye 


karşılık verdikten sonra 'zaten ren yüzümüzü de göremeyeceksi 


verdi. 


ci aydan itiba- 
-'şeklinde cevap 


“Tamgün Yasası'na giren doktorların 7'inci aydan sonra muayenehanelerini kapatmak zorunda olduklarını biliyoruz. Bu kişinin sözleri Tamgün'e karşı olan doktorların daha şimdiden hastaları güç durumda bırakan pasıf bn direniş içinde oldukları imtibasını veriyor. Sorunumuzla. hangi yetkili ilgilenecek? Hastaların günahı nedir?" 


layacak tedbirleri ahr' diye bir hüküm mevcuttur, Dördüncü Beş Yılık Plan da öngörülen hükümler kooperatifçiliği ana maksadından  saptırmış ve kollektivizme yöneltmiştir 

“Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 197. 
sayfasında yer alan Topvak Reformu bahsi şekil ve yapı hakamından demokratik bir görüntü bakımından komünist litaralürün (o ölçülerini ve kavramlarını kullan mışur," 

Kıratlıoğlu ve Toker bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını açıkladılar. 

Öte yandan hükümetin toprak reformuyla ilgili olarak hiç bir girişimde bulunmadığı ve Döraüncü Beş Yıllık Plan da da reformla ilgili ciddi önlem ve uygulamaların bulunmadığı öğrenildi. 


TCDD Behiçbey 
Eğitim Merkezi hizmete girdi 


ANKARA (ÖZEL) 
TCDD Eğitim Tesisleri dün ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt tarafından açılarak hizmete girdi. 
20 Milyon liraya çıkan 
bina inşaatından başka 5 
milyon lirada iç döşemesine harcanan eğitim merkezi 25 milyona mal- oldu. 

Eğitim , merkezinde uyarı sistemi, lokomotif, motor gibi teknik bilgilerin yanısıra yer hizmetleri, büro personeli hizmetleri kursları da verilecek. 

Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt eğitim merkezinin açılış konuşmasın- da son yıllarda kitle taşımacılığı kavramının et- 


TRT’ de yeni atamalar yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

TRT Genel Müdürlü: 
ğü içinde yeni yer değiş» tirmeler yapıldı. Basın ve a İlişkiler Protokol üdürü Orhan Harbiyeli, 
TRT Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. TRT Program Müdürü Orhan Timuroğlu. araştırma inceleme uzmanlığına ve aynı dairenin yardımcılığı görevini yürüten Göker Müftüoğlu'da pogram müdürlüğüne yükseltildi. 


Ankara Belediyesi 
Kızılay binasının yıkımını durdurdu 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Belediyesi başkentin merkezinde bulunan ve kent merkezine adını veren Kızılay binasının yıkımını durdurdu. 

Ankara Belediyesi, bu konuda yaptığı açıklama da, Kızılay binasının yerine yüksek bir bina yapılması amacıyla yıkımına başlandığının öğrenildiğini, oysa tarihi anıtları koruma yasasına göre 
1930 yılından önce yapılan binaların "tarihi bina" statüsünde olduğunu belirtti. 

Belediye ayrıca Kızıl- 


ay binasının tek başına. 


düşünülmesine karşı çıkarak, modern şehircilik anlayışına göre bir merkez düzenlenmesi gerektiğini savundu. 
Belediyenin Kızılay binasının yıkımını durdurduktan sonra Kültür Bakanlığı ile temasa geçtiği ve konunun Anitler Yüksek Kurulunun gündemine alındığı bildiril- 


Danıştay, 
Gümüşhane Valisi 
Çekin'i görevinden 

alan kararı 


ANKARA (AA) 

Danıştay Dava Daireleri Kurulu, Gümüşhane eski Valisi Mithat Çekin" in görevinden alınmasını öngören Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. 

Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alman Vâli Mithat Çekin'in başka bir göreve atanması öngörülmüştü. 


(Aydınlıkfğ 


açıkça 


DOĞAN 
YURDAKUL 


Tartışmaya çağrı 


Hergün yazarı Taha Akyol, son aylarda ikide bir "Aydınlık bizimle tartışmıyor", "Aydınlık bizimle niçin tartışmıyor"', "Aydınlık bizimle tartışmadan korkuyor", "Aydınlık bizimle tartışmadan niçin korkuyor” diye sızlanıp duruyor 

Bu da tartışmaya çağrının bir başka türlüsü, “tahrik etme" yoluyla tartışmaya çağrı olsa gerek. 

Okuyucular hatırlayacaktır. Taha Akyol 
bundan bir yıl kadar önce söze "Ben Aydınlık 1 
muhatap almıyorum ama..." diye başlamıştı. 
Ogür bugündür bizden başka birşeyle uğraştığı yok! 

Her yazısına "unutmayalım ki Türkiye'nin bir numaralı düşmanı Sovyet beşinci koludur’ diye başlayıp, ikinci cümleden itibaren bize saldırarak devam ediyor. 

Kendi kendine hayali şatolar kuruyor, bize 

bir takım strateji ve taktikler malediyor,.Sonra da o yarattığı hayallerle-kendi kendine tartışmaya dalıyor. Arkasından da bu hayali tartışmaya siz neden katılmıyorsunuz diye bize kızıyor? 
Aslında bize saldırmak konusunda Sovyet beşinci koluyla bu kadar anlaşabilmelerinin nedeni, komünızm düşmanlığında tam bir fikir beraberliği içinde olmaları, 

Bizim gazetemizin her satırı antik omünistle - re verilen bir cevap, indirilen bir darbe teşkil ediyor. 

Her satırımızda Taha Akyol'un gerisindeki MHP yi teşhir ediyor, oyunlarını açığa çıkarıyoruz. 

İlle de her yazdığımızın başına "bakın bu yazdığımız Taha Akyolgile cevaptır diye bir de şerh mi koymamız gerekiyor? Tartışma isteyen, kendine nerede nasıl cevap verildiğini görür söyleyeceği varsa ona göre söyler. 

Üstelik bizim tartışmadan korktuğumuz iddiası da çok gülünç bir mesnede dayandırılmış: 

“Bir ara Hergün'le tartışmayı önemli bir réklam vasıtası sayan bu hizip bir süre sonra gördü ki Hergün'le giriştiği tartışma kendi tabanında tereddütler doğuruyor. Bunun üzerine tartışmaya girmeden ve gerçeklerin ortaya çıkmasına akıllarınca fırsat vermeden vurkaç metodlarını < denemeye başladılar..." 

(Hergün. 10 Mart 1979) 


Aslında bu sözler, çember daralmasının söy- | lettiği gayrı tabi sözler. Bir zamanlar “Aydınlık ın tabanı Halkın Kurtuluş"ı'na kayıyor" gibi hayaller görüyordu. Şimdi bu umudunun hayal olduğunu farketmiş, tabanda tereddütler falan gibi tuhaf şeyler söylüyor. 

MHP hin nasıl bir çöküşün ruh hali içine girdiği, Akyol'un bu yazdıklarından da açıkça belli oluyor. 

Bizim bu "taban" konusunda Bay Akyol'a soracağımız bir tek soru var: Bize, bugüne kadar Aydınlık fikirlerini terkedip de faşizmi savunmaya başlamış bir tek kişinin adını verebilir misiniz? 

Ama biz size Başbuğ'un "davadan döneni vurun" emrine rağmen , MHP'nin göz boyamacılığından yakasını kurtarıp, devrimci fikirleri benimseyen , gerçekleri savunmaya başlayan yüzlerce insanı sayabiliriz. 


En yenisi daha bugün postadan çıktı. 

“Sayın Aydınlık gazetesi çalışanları. Sizleri ayrı ayrı selamlar, davanızda başarılar dilerim. 
Ben ülkücü görüşleri benimsemiştim. Ama sizin yaptığınız yayınlar sayesinde faşist görüşleri terketmiş bulunuyorum" diye başlıyor mektup. 
Ve tartışmak: istediği bazı konularda sorular sorarak devam ediyor. Adını saklı tutuyoruz, çünkü Başbuğ'un emri var, Ne olur ne olmaz. 

Bu arkadaşın sorularını birgün busütunlarda'yazıp okuyucuların önünde tartışacağız: - 

Bizim tartışmadan ne korktuğumuz var ne de kaçtığımız. Öyle olmasa gazetemizin sütunlarını sonuna kadar demokrasi düşmanı fikirleri mahkum etmeye ayırmayız. 


Ama tartışma isteğinin bir Taha Akyol biçimi var. Kötü niyetli, gerçekleri değiştiren ve kötü niyetli olduğu için de teşhir edilmesi gereken. Bir de Ankara'dan mektup yazan okuyucu gibi iyi niyetli gerçeklerde anlaşmak için talep edilen tartışma var. 

Kimbilir, birgün Taha Akyolda "davadan dönerse" belki o da tartışmanın yolunu yordamını daha iyi öğrenmeye başlar. 


Memurların Emekli Sandığı'ndan alacakları borç miktarlarını belirleyen statü açıklandı 


15. dereceden memurlar 
9 bin lira borç 
para alabilecek 


ANKARA (THAJ 


Devlet Memurlarının Emekli Sandığı'ndan almakta oldukları borç para miktarlarını belirle yen statü açıklandı. 

Buna göre, parlamenterle, 1. derecenin çeşitli kademelerinden maaş alan musteşar müsteşar yardımcıları, müşavirler ve genel müdürler 
12 ve 24 ay vade ile en fazla 31 bin 909 lira, 
12 ila 15. dereceden maaş alan memurlar ise 9 
bin 109 lira borç para alabilecekler. 

Öle yandan daha önce borçlanıpri8 ve 24 
aylık vade ile senet yapanlar, 12 aylık taksitlerini ödemek şartıyla yeniden borçlanabilecekler. 

12 ay vade ile para alanların yeniden borçlanabilmekleri için taksitlerinin tamamını ödemeleri gerekiyor. 


KOROYA ÇAĞRI 


Istanbul Halk Korosu kurulacaktır. Koroda | çalışmak isteyen arkadaşları 17 Mart Cumartesi günü 14.00'de aşağıdaki adreste bekliyoruz. 

İstiklal Cad. 483/5, Tünel (İsveç Konsolos- | luğu yanı) 


14 Mart 1979 


“SÜRÜ” FİLMİNİN 
HİKAYESİ 


Necati Güngör 


İçinde bulunduğumuz yılın en önemli yerli filmlerinden biri, sanırız, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Sürü" olacaktır... 


Yılmaz Güney memleketinin insan gerçeğini şahdamarından yakalamasını bilen, yoğun duyarlıkların sanatçısıdır. O, bir duyarlık adamıdır. Çizdiği insan tiplerinin inandırıcı olmasının altında, hüzünlü duyarlıklar, yatar her zaman. Uydurma,yapmacık, bize, bizim gerçegimize yabancı olmayan bir hüzündür, bir inceliktir ondaki... 


Bu dediklerimiz tümüyle, "Sürü" filminin malzeme zenginliğiyle dolu hikâyesi için de geçerli. Güney, katı memleket gerçeklerini, değişen toplum koşulları ve işleyen sömürü çarkları arasında yok olan insan tiplerini hikayesinin tablosuna aktarırken; ince ayrıntıları, hüzünlü duyarlıkları da, bu tabloda bir fon olarak kullanmış... 


"Sürü" filminin niteliğini güzel ve üstün kılan öğeleleri, Zeki Ökten' in yetkin yönetimi yanında, asıl olarak filmin, roman boyutlarına ulaşan zenginliği içinde bulmanın olanağı var.(Filmin kimi yerlerinde- ki belirleyici olmayan- aksaklıkların günahını da bu malzeme zenginliği- ne bağlayabiliriz. elbette.) 


“Sürü"'nün hikayesi, Türkiye'nin, Tükiye gerçeğinin küçük bir tablosu gibi. O tablonun içinde her şey var. Yaşadığımız günlerin hemen her şeyi... Yalın ve şiirli bir gerçekçiliğin egemen olduğu bu tablonun çerçevesi, Siirt dağlarından başlayıp Ankara'nın göbeğine dek uzaniyor. Özellikle “Kurtalan-Ankara" treninin yansıttığı tablo, başlıbaşına bir roman niteliğinde. Trenin barındırdığı (o çelişkiler yumağı, bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle yansımış “Sürü"nün hikayesi- ne. 


Yılmaz Güney, burada, "olan"'la “olması gerekeni" içiçe işliyor. 
Tükenmiş koşulların yerine "olması gereken'i koyarak, çağdaşlığa varmaya çalışıyor... Nedir, "Sürü" filminin hikayesinde “tükenmiş” olan? 


AU 


"sanat 


Aşiretler arasında soydan soya süregelen kan davası. Pedersahi aile düzeni içinde babanın tartışılmaz egemenliği ile kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik; erkek çocukların kızlardan üstün tutuluşu ya da... Daha da önemlisi, kapitalizmin gelişmesiyle feodal yaşama biçiminin sona ermesi ve eski değerlere bağlı insanın, içine düştüğü hüzünlü çaresizlik... 


Kan ilişkilerinin sevgiye dönüşmesi gerektiğini Şivan ile Berivan arasındaki sevdayla açıklamaya çalışıyor Yılmaz Güney. Pederşahi aile düzeninin yıkılışını, Şivan'ın babasının ilkelerine, inançlarına karşı koymasında görüyoruz... Berivan ın erkek kardeşlerinin, küçük bır Anadolu kasabasının çarşısında, tren istasyonunda çıkıp (saçı uzun aklı kısa" ya da "eksik etek" diye bilinen) kendisinden yalvar yakar bağış dilemelerini de yine bu anlamda yorumlayabiliriz belki. 


Toplumsal değişimin çelişki noktasında yaşayan, olanca çabasıyla eski değerlere bağlı kalmaya çalışan HAMO'nun hüzünlü çaresizliği ise, bizce, filmin hikayesinin ana eksenidir. Güney, bilinçle yakaladığı bu tipi, sanatçı duyarlığı ile çizip canlandiriyor, yaşatıyor filmde. (Tuncel Kurtiz'in oyunculuk yeteneğinin payını da katmalıyız elbet bu başarıya) Gerek Türkiye sinemasında, gerekse Yılmaz Güney'in sanat yapıtları içinde üzerinde önemle durulması gereken tiplerden biri olacaktır Hamo. Etiyle kemiğiyle bizden bizim toplumdan biridir. Çünkü o. Geleneklerine bağlı, borcuna sadık, koyunların ölümü karşısında oturup ağlayacak kadar duygusal ve içten, işlerinin yolunda gitmeyişini Berivan'ın varlığına yoracak kadar mistik, yazgıcı.. Ve kırsal bölgelerden sözde ticaret için geldiği başkentin anacaddelerinde bağıra çağıra yiterek, kişiliğinde eski bir düzenin yok oluşunu simgeleyisiyle unutulmayacak bir hika- ye kişisi... 


“Sürü” filminin hikayesindeki "Kurtalan-Ankara" treni, edebiyatımızda öteden beri yapılan "köy romanı- kent romanı" tartışmalarına karşı belki bir 


' filmi, konu sıkıntısı çeken Yeşilçam için ayrıca bir örnek.. 


TFİS, Sine-Sen'i sinema emekçilerinin birliğine ters düşmekle suçladı 


Türk sineması bünyesindeki ikf sendika arasında birlik yolunda atılan adımların bir sonuç vermediği ve sürtüşmelerin sürdüğü gö- 


Türkiye 


işçi birliğini de savunuyoruz. Sendikalar ve konferederasyonların tepesine çörüklenmiş, iş9i sınıfımız sürü gibi yö- 


sınıfının narak ve işçi sınıfının birliğinin sağlanarak yıkılacağına inanıyoruz. 
Sinema emekçilerinin sorunlarının üstesinden de önce Sinema emek- 


rülüyor. il netmek isteyen sahte çilerinin birlik içinde 

Bilindiği gibi ocak "Sol" siyasetlerin ve örgütlü (mücadelesiyle ayında yapılan I, Ola- sendika ağalarının an- (o gelineceğine (inanıyogan Sine-Sen Kong- cak demokrasi uygula- ruz” 


resinde TFİS Yönetim Kurulundan 4 üye, iki sendikanın birleşmesi amacıyla Sine-Sen'in yeni yönetim kurulun- 


Š 


HALK 
OZANLARINDAN 


Hayır 
Aşık İhsani 


Hayır dostum hayır, solda bir dostu Vuramazsın, buna hakkın yok senin Marksist düşünceyi kendine göre 

Yoramazsın, buna hakkın yok senin 


Solculuk bu değil, bak dinle beni Halkın, yığın yığın tutmazsa seni 


Gençlik ve Spor Bakanlığında sorumsuzca 


yapılan görevden alma ve atamalar devam ediyor 


Aydınlıkki 


© Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğüne Mehmet Sağlamtunç ve Adnan Solak ikişer kez atanıp, ikişer kez 


görevden alındı 


© Mehmet Arseven'in elindeki 3 Danıştay kararına rağmen, Müsteşar Yardımcılığı görevine iade edilmedi 


Tekke ile sosyalist bir düzeni Kuramazsın, buna hakkın yok senin 


Alacaksan faşizmden al öcünü Alda dindir içindeki acını 

Solun hiç bir yerde eylem gücünü Kıramazsın, buna hakkın yok senin 


Görmelisin dünyayı, dört yanını Çok pahalı satmalısın kanını Aklının önüne heyecanını Süremezsin, buna hakkın yok senin 


Gerçekçi olmaktır yiğitin harcı Marksizmi anlamak, bir boyun borcu Kendini hem solda, hem de Nato'cu Göremezsin, buna hakkın yok senin 


Nasıl ki insanlar olamaz işsiz 

Nasıl ki makina dönemez dişsiz 

Sen de öyle, ortalarda, partisiz Duramazsın, buna hakkın yok senin 


Plastik Sanatlar Yarkurulu çalışmalarını sürdürüyor 


Kültür Bakanlığı tarafından geçtiğimiz 
Kasım ayı başlarında 


oluşturulan Plastik Sanatlar Yarkurulu çalışmalarını sürdürüyor. 
Kültür Bakanlığı ile, sanat eğitimi ve öğreti- mi yapan kurumlar, sanatçı örgütleri, sanatçılar ve sanat çevreleri arasında iletişimi sağlamak, işbirliği oranını artırmak, plastik sanatların geliştirilmesi, toplum yararına bu alanda olumlu adımlar atılabilmesi yolunda öneriler- den yararlanmak için oluşturulan Plastik Sanatlar Yarkurulu, ressam Turan Erol'un Başkanlığında şu üyelerden kurulmuştu: o Mustdfa 


Asler, Koral Çalgan, 
Sadun Ersin, Hüseyin 


Gezer, Neşet Günal, 
Ali Germaner, Özer 
Kabaş, 

Son toplantısını İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde yapan 
Plastik Sanatlar Yarkurulu'nun ulusal 


kültür politikası içinde plastik sanatlar, örgütlenme, Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği ve periyodik sergiler konularını görüştüğü, plastik sanatlar Oalanında uğraş veren amatör ve meslek örgütü niteliğindeki derneklerle ilgili olarak Kültür Bakanlığına önerilerde bulunduğu bildiriliyor. 


Yeni Halk Kütüphaneleri 


da e almışlar, ancak TFİS'in diğer yöneticileri bu tür bir birlik anlayışına katılmadıklarını söyleyerek TFİS'in kendini ofeshetmeyeceğini açıklamışlardı. 
Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınlayan 
TFİS yönetimi, hangi sendikanın adı altında birleşileceğinin, iki sendikanın üyesi tüm işçilerin katılacağı bir referandumla saptanması için görüş birliğine varıldığını oysa Sine-Sen'in bu karara 


Devlet Tiyatrolarının üç aylık seyirci-gelir istatistiği açıklandı 


Mevsime Ekim 1978'de 10 oyunla 8 sahnede başlayan, çalışmalarına Kasım ayında 15 oyunla 17 sahnede, Aralık ayında 19 değişik oyunla 20 ayrı sahnede devam eden Devlet Tiyatrolarının bu üç aya ait sevirci-gelir rakamları belli oldu. 

Açıklanan bilgilere göre, Ekim ayının toplam seyirci sayısı 40.278 
toplam gelir de 406.277 lira oldu. 
1977 yılında bu rakamlar 19.198 ve 
155.410 idi. 

Devlet Tiyatroları Kasım ayında 


lira. 

Bilet fiyatlarındaki artışa karşın, Devlet Tiyatrolarının geçen yıla göre çok büyük bir gelir artışı sağladığı, seyirci sayısının da %100'ü bulan bir yükselme gösterdiği görülüyor. 

Devlet Tiyatrolarının mevsimin ilk üç ayı içinde oynadıkları toplam oyun sayısı da 142, 212 ve 258 olarak açıklandı. Bu rakamlarda da geçen yıla göre % 40'lık bir artış sağlandığı açıklanıyor. 


hizmete giriyor 


Bakanlığı, Kü- 

Genel Mü- i bildirildiğine göre 1979 yık içinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yeni halk kütüphaneleri hizmete girmiş olacak. 


Kültür 


Bunlardan İstanbul 
Bakırköy Halk Kütüphanesinin yapımının bittiği ve hizmete hazır duruma geldiği, bir süredir amaç dışı okullanılığı ka gr Denizli ve Malatya İl Halk Kütüphanelerinin ise yeniden kütüphane olarak hiz- 


ANKARA 

Uzun süreden beri 
Gençlik ve Spor Bakanuğında sorumsuzca yapılan görevden alma ve atamalar devam ediyor. 

Bu atamaların son kurbanlarından biri de 
Adem Solak. 

Yüksel Çakmur'un 
Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilmesinden sonra Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğüne asaleten getirilen ve daha sonra bu görevden alınan Adem Solak bir süre müşavir olarak çalıştı. Daha sonra Adem Solak görevden .alındı. Gençlik Sorun- 


ları Genel Müdürlüğüne vekaleten tekrar atandı. 
Eski Gençlik Sorunları Genel Müdürü Mehmet Sağlamtunç'un ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı alması Bakan' 
lık yetkililerini güç duruma soktu. Ancak Müsteşar Orhan Çaplı bu karışık durumu kısa zamanda çözümleyeceğine dair Çakmur'a söz verdi. 
Sağlamtunç'un yürütmeyı durdurma kararı alması üzerine Çaplı, bu göreve vekaleten atadığı Adem Solak'ı görevinden alarak müşavirliğe getirdi. Sağlamtunç ise Genç- 


lik Sorunları Genel Müdürlüğüne getirildi. 

Böylelikle Mehmet Sağlamtunç ve Adem Solak Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğüne ikişer kez atanıp, ikişer kez görevden alınmış oldular. 

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Arseven Danıştay kararıyla görevine 3. 
kez iade edildi. 

Arseven, Danıştay'dan üç kez görevine iade kararı almasına rağmen, hålâ eski yeri olan Müsteşar Yardımcılığı görevine iade edilmedi. 


Judo Milli Takımı aday kadrosu 


JUDO MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU KAMP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) 

4-9 Nisan tarihinde Atina'da yapılacak Balkan Judo şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek Judo Milli Takım aday' kadrosu Ant- 


nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Öğleden önce kondüsyon ve öğleden sonra minder çalışmaları şeklinde uygulanan kamp çalışma programı, sporcu ve antrenörler tarafından demokratik bir şekilde belirlenmekte. 

Judo Milli Takımı kesin kadrosu 17-18 Mari tarihlerinde yapılacak elemelerden sonra açıklanacak. 


uymadığını ileri sürüyor. Bildiride Sine-Sen kongresi (o sonuçlarının usulsüz olduğu, darbecilik yapıldığı, köngre- de demokrasi uygulan- 


madığı, sinema emekçilerine söz hakkı tanımadığı belirtiliyor. 
TFİS Başkarı iken 
Sine-Sen yönetiminde görev alan Semih S 


Selvidal'ın bu sendaka- nın bölücülüküğü körüklenmesi karşısında yeniden istifa etme kararı aldığı açıklanıyor. 

TFİS bildirisinde 
DİSK'in Sine-Sen'i üyeliğe kabul etmesi olayı da ele alınıyor ve şöyle deniyor: 

"DİSK'in Sine-Sen'i üyeliğe kabul etmesinin nedenini biz çok iyi biliyoruz Bu DİSK içinde işçi sınıfını Rusya'ya bağlamak isteyen, ayağı Türkiye topraklarına basmayan sahte TKP" 
nin ve Sine-Sen içinde yuvalanmış birkaç uşağının propagandalardır. 
Biz sinema emekçilerinin sorunlarının DİSK'e katılmakla çözülebileceğine (o inanmıyoruz.Biz bugünSinema emekçilerinin birliğini savunduğumuz gibi, DİSK'te ya da TÜRK-İŞ'te yeralan 


şüncesinin 


55.615 seyirci ve 723.329 lira gelir, Aralık ayında da 80. 943 seyici ve 986.660 lira gelir sağladılar. Aynı aylara ait 1977 yılı rakamları ise şövleydi : Kasımda seyirci sayısı 39. 
463, gelir 313.973 lira. 
seyirci sayısı 46.620, gelir 268.304 


Ankara Alman Kültür 
Merkezi ve Türkiye Yazıları Dergisi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Alman Dü-Hümanizmaya 
Katkıları" konulu sempozyum, yarın 18.00'de, Alman Kültür Merkezi salo- 


oranında 


Aralıkta lar. 


“Alman düşüncesinin Hümanizmaya Katkıları” konulu sempozyum yarın başlıyor 


nunda başlıyor. 

Yarın, Ankara ünliversitesi öğretim üyelerinden Prof, DR. Sevda Şener'in yöneteceği da, Bamberg üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof, Dr.Siegfried Sudhof ve 


M.öztürk ve N.Gümüş”ün resimleri Trabzon'da ilgi gördü 


TRABZON (OZEL) 

Yağlıboya resimlerini 1 Mart'tan bu yana Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde sergileyen Mehmet Öztürk ve Nevin Gümüş, Trabzonlu sanatseverlerin ilgisini topladılar. 

Yarın akşam kapanacak olan sergide, Mehmet öztürk, Anadolu insanını anlatan resimleri, Nevin Gümüş Ise genel olarak "kadin"'temasını ele alan tabloları ile yer aldılar. ÖZtürk'ün resimleri, köylülerin feodalizmin baskısı altındaki ezilmişiiğini dile getiriyor. Sanatçı, önümüzdeki dönemde eserlerine yeni boyutlar kazandıracağını belirtiyor. 

Gümüşün “kadın" konulu yapıtlarının yanı sıra bir yapıtında da Işçi sınıfının direnişi konusunu işlemesi dikkati çekiyor. Gümüş'ün tablolarından bir kısmında tek renk (mor) kullanması bir stili çalışması olarak ilgi uyandırdı. 


Yetkililer, yeni dönemde, uygulanmaya başlayan döner sistem ti- 


açık oturum- 


mete sokulduğu açıklandı. 


yatro uygulamasının henüz %50 de Kü bimeks üzel 

gerçekleştirilebildiğini, Müdürlüğü tarafından tasarının gerçek boyutlarına 1979 yönetilen kütüphanelerin yılı içinde erişebileceğini belirtiyor- sayısı 614 birim olarak 


belirlenmiş bulunuyor. 
Bu sayının içine 476 halk kütüphanesi, 128 çocuk kütüphanesi, ve Ankara Milli Kütüphane, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye Kü- 


tüphanesi Köprülü ve 

Ragıppaşa Kütüphaneleri 

Hacettepe üniversitesi öğ. İle Edirne İl Halk Kütüpretim üyelerinden Sargut (o hanesine bağlı Selimiye 

ANEA EK Alman Kütüphanesi Kayseri'ye yatında Hümanist ğ i i ü 

Eğilimler" © konusundaki | Dağ Reşitefendi Kütüp- 


hanesi ve Konya'ya bağh Hacı Selimağa Yazma Kü- 


özgün inceleme ve araştırmaları hakkında bilgi ve- 


decekler. tüphanesinin girdiği belir-Altı bölümden oluşa. | tiliyor. 
cak sempozyumda, Feilerle Amanyada ma Yapımı yerel olanakunun u- ğ ütü; 
günkü (değeri tartısılaca. larla sağlanan şu kütüpha- 


ğı gibi, geçen yüzyıllarda Nelerin de hizmete sokul- 


FR düşüncesindeki hü- duğu bildiriliyor: Adanamanist eğilimlerden de söz -l iy 

OTACOK. Bahçe Haruni ye, f Afyon > Sultandağı, Artvin-Yusuf-Konunun Nisan,Mayıs, — eli-Kılıçkaya Çorum- 

Ekim ve Aralık aylarında ir Gi 

da sürdürüleceği, konuyia | Kag. Denizli Carnal 

Ilgili görüşlerini açıklamak kan, Giresun-Dereli, Giüzere, Federal Almanya, resun-Eynesil, Gümüş- 


Hollanda ve ABDden de o hane-Kelkit-Ünlüpınar, 


konuşmacılar o Çağrılacağı || Ayryç EĞİ > bildiriliyor , ğ Ayrıca Kültür Bakanlı 
3 Zının yaptırdığı Çanakempozyumun yarınki ki ` j Meni 3 
ilk programinda, izleyici. “ale Gökçeada Kütüpha lere iki de belgesel flim nesi de hizmet vermeye 


sunulacağı öğrenildi. başlamış bulunuyor. 


İLAN 
ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Büyükba; Hayvan Salamura Derisi Satıla- 


1. Kurumumuz; Ağrı, Burdur, Elazığ, Kars, Suluova Tatvan, Urfa ve Sakarya Et Kombinalarımızca 1 mart 1979-30 Nisan 1979 tarihleri arasında üretilecek olan Büyükbaş Hayvan Salamura Derileri kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satılacaktır. 

2. İhale 21 Mart 1979 günü saat 15.00'de Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 

3. Bu işe ait şartnameler, Ankara, Adana, Ağrı, Bursa, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, G. Antep, Kays.ri, Konya, Kars, Suluova, Tatvan, Urfa, Zeytinburnu ve Sakarya Et Kombinalarımız Müdürlüklerinden, İzmir İrtibat Bürosu Müdürlüğünden ve Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir, 

4. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın: 12417 - 273) 


ECZACIBAŞI BAYAN 


TAKIMI 7. KEZ TÜRKIYE 


ŞAMPIYONU OLDU 


© Eczacıbaşı üst üste rekor kırmada Avrupa'da 
3. sırada yer alıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Eczacıbaşı bayan voleybol takımı 

kendisine ait üst üste şampiyon olma 

rekorunu bu yılda kırarak 7. kez Türkiye şampiyonu oldu. 


Avrupa dd ust üste en fazla şamp.- yon olar bayan voleybol takımları arasında üçüncü sıraya çıkan Eczacıbaşı takımının Teknik Direktörü Cengiz Göllü ve oyuncular adına kaptan Aylin Üstündağ bu başarıdan sevinç duyduklarını belirterek "rekorumuzu sürekli yenilemek istiyoruz" dediler. 


Ilk kez görevinden alınarak Bakanlık Müşavirliğine getirilen Mehmet Arseven hakkındaki kararı, Danıştay 5. Dairesi ilk kez durdurdu. 


Bunun üzerine görevine iade görevinin başına gelme- den 24 saat sonra emekliye savkedildi. Bunun üzerine Danıştay 10, Dairesi Arvesen'in emeklilik işlemini iptal etti ve yeniden görevine iadesi için karar aldı. Bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Arseven'in elinde iki Danıştay kararı olması- 


edilen Arseven, 


na rağmen bu defa Muşavirliğe atadı. 


Bakanlığın kararı uygulamaması üzerine Arseven bu defa Danıştay 
5. Dairesine başvurdu. 
Danıştay 5. Dairesi Arseven'in üçüncü kez görevine iadesi için karar aldı. 


Elinde 3. Danıştay kararı olmasına rağmen hâlâ görevine iade edilmedi. 
Arseven'in Danıştay kararları kesinleştik'ten sonra Bakan Yüksel Çakmur hakkında 500.000 
liralık tazminat davası açacağı da bildiriliyor. 


ilkbahar Turnuvasına katılacak bayan ve erkek voleybol takımları aday kadrosu belli oldu 


İSTANBUL 
8-14 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak 


Uluslararası İlkbahar 'Vurnuvasına katılacak Bayan Milli Voleybol Takımı ve 7-14 Nisan tarihlerinde İsveç'te yapılacak İlkbahar Turnuvasına katılacak Erkek Milli Voleybol Takımı aday kadrosu belli oldu. Bayan Milli Voleybol Takımı Aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 


Eczacıbaşı'ndan, Selcan Çağlar, Meral Babalı, Arzu Bağdatlı, Hülya Babalı, B. Boronkay'dan Violet Kostanza, Gülnaz Ensü, Sema Bora, Hürriyet Bilgiç, Galatasaray' dan Aycan Şentürk, Feri- de Tuğlu, Kolej'den Filiz Demirel, Serpil Özkanlı, Naran Kişisel, Neşe 
Sönmez, Şebnem Kutaydı, Rezzan Şahin. 

Aday kadro, daha sonra 12 kişiye indirilecek. 
Adaylar 19 Mart tarihine kadar bölgesel çalışma, 
19 Mart, 4 Nisan arasında İstanbul'da toplu halde çalışacak. 5 Nisan'da ise Milli Takım Ankara' 
ya gelecek. 

sveç'te yapılacak olan Erkekler İlbahar Vo- 


adayları. 


kalmayı garantiledi. 


şansını deneyecek. 


birinciliğini kazandı. 


Eczacıbaşı 


oleybolda geçen haft: 


Eczaciaşı galip geldiği bir maçta. 


Voleybol'da mücadele 3.lük için 


Türkiye Deplasmanlı Voleybol ligi bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. 
Ligin alt ve üst sıralarındaki takımların durumları belli oldu. İETT'nin ligden düşmesi kesinlişirken #ezacıbaşı'nında şampiyonluğu bir o kadar kesinlik kazandı. Bu hafta yapılacak maçlar ligin üçüncüsünü ortaya çıkaracak. Bu zamanda Balkan Kupasındaki temsilcimiz de belli olacak. 47'şer puanla iki takım Büyükdere Borankay veya Muhafızgücü, lig üçüncülüğünün 


Son haftaya düşme korkusuyla giren Altınyurt, Maltepe'yi ve Galatasaray'ı yenince ligde 


Lider Eczacıbaşı ise İzmir'de Karşıyaka ve Denizgücü'nü 3-0 lık sonuçlarla mağlup etti. 
Üçüncülüğün birinci adayı B. Borankay Galatasaray'ı rahat yenerken, Maltepe karşısında zorlandı. Böylece Borankay ,Taçspor maçıyla 


Ligde Şampiyonun belli olmasından sonra Eczacıbaşı Genç Kız Voleybol Takımı'da Bursa'da yapılan Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonada İstanbul Altınyurt ikinci, Ankara kolej üçüncü oldular. 
ve Altınyurt önümüzdeki larda başarı kupası için karşı karşıya gelecekler. 


leybol 'Iurnuvasına katılacak Milli Takımın aday kadrosu şöyle: 


Eczacıbaşı'ndan Ata 
Onar, Uğur Acar, Oktay Kökten, Faruk Saran, 
Zeki Uslu, Serdar Çağan, Vinylex'ten, Faruk Bayır, İsmet Kır, Muhafızgücü'nden Semih Oktay, 
DSİ Spordan Serdar Öz- 


kaner, . Boronkay' 
dan, Ahmet Özçam, Serap Gençsu. 

Erkek Milli takımı 


aday kadrosu ise 19 Mart tarihinden itibaren İstanbul'da günde iki defa çalışma yaparak şampiyonaya hazırlanacak. 

Ankara'da düzenlenen Bayanlar İlkbahar Voleybol Turnuvasına, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, İspanya, Belçika, Fransa, İsrail, o İsveç, 
B. Almanya ve Türkiye bayan milli takımları katılacak. 

İsveç'te yapılacak erkekler İlbahar turnuvasına ise İsveç, Avusturya, Danimarka, Fransa 
(genç), Belçika, Yunanin: tan, İspanya, Finlandiya, İsrail, Norveç, Hollanda, B. Almanya, İngiltere ve Türkiye katılacak. 


hafta- 


C 


14 Mart 1979 


m m m a m m ae ça 
16 kişilik ETKO çetesi yakalandı... — —————— 


İstanbul”da Van öğrenci Yurdu Müdürü öldürüldü... 


(Baştarafı 1. sayfada) göre, sabah erken saatlerde 5 kişi yurda geldi ve müdürden kalmak için izin istediler. Mürsel Delen dışardan gelen kişilere yurtta kalmaları için izin vermedi ve olayı karakola bildirdi. Polisin 
dışardan gelenlerden 4 
kişi ile birlikte Yurt Müdürü Mürsel Delen'i de karakola, getirdiği bildirildi. Dışarıdan gelenler 


hakkında şikayetçi olmadığını bildiren Mür: 
sel Delen, yurda geri 


döndükten sonra -yurtta bulunan beşinci kişi ile tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında saldırgan silahını çekerek ateşledi. Ateş sonucu ağır yaralanan Mürsel Delen 
SSK İstanbul Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. Saldırganın olaydan sonra kaçlığı bildirildi. 

Olaydan sonra yapılan aramada, yurtta kalan 
24 öğrenci gözaltına alındı 


© Küçükköy, Cengiz 
Topel Caddesine sahte solcular tarafından üzerinde 12 Mart'ı yeren yazılar bulunan bir bombalı pankart asıldı. 

© Kanarya Akbank şubesi önceki gece saat 24 
sıralarında camları kırı: larak içeri atılan bir molotof kokteyli ile yakılmak istendi. Bu arada molotof kokteyli atan kişilerin, bankaya tabanca ile iki'elde ateş ettikleri bildirildi 

© 12 Mar muhtırasının verilişinin (o 8.yıldönümü nedeniyle çeşitli semtler- de ve okullarda protesto 
gösterilerine katılan 138 
kişinin yakalandığı bildirildi. 

Gözaltına alınanların. 
çeşikli; yerlere afiş pankart astıklar, bazı okullarda da öğrenimi engelledikleri açıklandı. 

ADIYAMAN'DA 

MHP Merkez İlçe 
Başkanı Sami Nekipoğlu' 
nun öldürülmesi üzerine Valilikçe konan sokağa çıkma yasağı dün sabah saat 06.00'dan itibaren kaldırıldı. 

Bilindiği gibi Cumartesi gecesi MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Sami Nakipoğlu, evinin önünde silahlı bir saldırı sonucu öldürülmüş, Valilik de güvenlik önlemi 


18.30 HABERLER 
18.35 ARI MAVA 


19.00 ÇOCUKLARLA 


kayesi anlatılıyor. 


alıyor. 


20.30 HABERLER 
21.15 SAZ ESERLERİ 


23.15 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.15 Hafif Müzik 
15.01 Şarkılar 
15.20 Hafif Müzik 
15.40 Türküler Geçidi 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor ə 
09.00 Olayların | çinden 10.30 Uluslar ve Biz 
10.50 Türküler 
11.25 Hafif Müzik 
11.40 Yaşayan Hukuk 
12.20 Şarkılar 
12.40 Efsanelerimiz ve Türkülerimiz 
12.15 Çesitli Klasik Müzik 13.30 Olayların | çinden 14.30 Yabancı Dil öğrenellm. 
16.00 Türküler ve Oyun Havaları 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Barok Müzik 
10.00 Senfonik Müzik 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin içinSeçtiklerimiz 
13,00 Konser Saati 
14.30 Caz Müzi ği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.X. agına sahibi: FERİT ILSEVER 


TELEVİZYON 


` ŞAPKALAR adlı çizgi öyküde bir satıcının hi- 


19.25 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİR SOLİST: Can Etili beş türkü söyleyecek 


19.45 BİR KONU BİR KONUK: Jülide Gülizar’ ın hazırladığı programda Tıp Bayramı nedeniyle Dr. Erdal Atabek'le yapılan bir konuşma yer 


21.20 HEKİMLER VE BESTELER 


2150 DÜNYA ARTİSTİK PATİNAJ ŞAMPİ- 
YONASI Viyana'dan naklen yayın yapılacak. 


gerekçesi ile kenite sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 

Bu arada kentte durumun sakin olduğu ve mesai saatinde resmi dairelerin açıldığı, işyerleri ve ticarethanelerinde çalışmaya başladığı bildirildi. Olayla ilgili olarak 4 
kişinin gözaltına alındığı ve bir kişinin de arandığı açıklandı. 


RİZE ÇAYELİ'DE 

Çayeli İlçesi mezarlığında, 17 dinamit lokumu ile 16 kapsül ve 160 
santimetre uzunluğunda dinamit fitili bulundu. 

Belediye temizlik işçileri tarafından bulunan dinamit lokumunun Orjinal ambalajlı olduğunu açıklayan polis yetkilileri, kutuların üzerinde “Uluyan Kurt" resimlerinin bulunduğunu bildirdiler. Polisler dinamit lokumlarının kutularında ayrıca, "Hür Türk İçin' 


‘Türk'e göre) ‘Türk tara- 


fından" yazılı ibareler bulunduğunu belirttiler. 


ANKARA'DA 

Kurtuluş semtin'de 2 
Mart't meydana gelen silahlı çatışmada ağır yaralanan Mustafa Sivri tedavi edildiği hastanede öldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mustafa Sivri'yi öldürmekten sanık Abdülgani Özbay'ın yakalanarak (o Sıkıyönetim makamlarını gönderildiğini bildirdiler. 
© Bahçelievler semtinde, 
1 Mart günü bir kişiye ateş ederek yaralayan ve Emek'teki bir kunduracı dükkanına, yanındaki iki arkadaşı ile patlayıcı madde atan, Bankacılık ve sigortacılık Yüksek Okulu öğrencisi İlhan Sezgin'in yakalandığı bildirildi. 
© Çankaya semtinde bulunan Yakamoz lokantasına önceki gece patlayıcı madde atıldı. 
© Çankaya Cinnah Caddesi üzerinde bulunan Şi- li Büyükelçiliği önünde saat 19.45 sıralarında bü-» yük bir patlama meydana geldi. Patlamada Büyükelçilik binası ile yanında bulunan "bir apartmanın camları kırıldı. 


KONYA'DA 
Konya YDGD, Der nekler Yasasına. aykırı 


BAŞBAŞA: SATILIK 


18.16 Laf Lafı Açar 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.02 Konuların içinden 

21.30 Şarkılar 

21.45 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.55 Türküler Geçidi 

00.02 Unutulmayanlar 

00.55 Kısa Haberler 

01.00-05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 

17.00 Büyük Eserler 

18.00 Yurttan Sesler 

18.30 Anıların Getirdikleri 

18.50 Hafıf Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Türk Hafit Muziği 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 

22.30 Solistlerden Seçme» ler. 

23.00 Türküler ve Oyun Havaları 

23.35 Çeşitli Sololar 

23.55 Program ve Kapanış 


17.00 Hafıf Müzik Dünyasında Gezinti 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korusu 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


hareket ettiği gerekçesi ile Valilik tarafından, süresiz kapatıldı. _ 

© Akşehir ilçesinde bir banka şubesine önceki gün sabaha karş' patlayıcı madde atıldı. Patlama- ` da maddi hasar meydana geldi. 

© Karaman İlçesinde de Sümerbank'a ait bir tekstil o fabrikasına önceki gece saat 24.00 sıralarında tüfekle ateş açıldı. 


DİYARBAKIR'DA 


Diyarbakır eğitim Enstitüsünde önceki gün sabah Şıvancılar okulun duvarlarına yazı yazdıklari gerekçesiyle Halkın Kurtuluşu taraftarı öğrenciler saldırdılar. Saldı- 
71 sırasında Halkın Kurtuluşu taraftarı iki öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay nedeniyle okul bir gün tatil edildi. 


Saldırıyı öğrenciler tepkiyle karşıladılar. 
İZMİR'DE 

Çınarlı Endüstri Mes- 


lek Lisesinde 12 Martı protesto için yapılan korsan milingde 6 kisinin gözaltına alınmasıyla başlatılan işgal gece 
23.30 sıralarında sona erdi. 6 kişinin serbest birakılıp okula getirilmesi ü- 


zerine öğrenciler okulu boşalttılar. 11 saat öğrenci velilerine ve öğ- 


retmenlere sıkıntılı dakikalar yaşatan öğrencilerin işgali sırasında okul malzemelerine büyük zararlar verdikleri öğrenildi Okulda hasar tespit çalşmaları sürüyor. Okul malzemelerinin birçoğunun zarar görmesi yüzünden öğrenim dün de yapılamadı 


Bayındırlık 
Bakanı Elçi'yi ziyaret eden 
Aşık Ihsani terör, işsizlik, hayat pahalılığı 


ve zamlardan yakındı 


ANKARA (ÖZEL) 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'yi ziyaret eden Aşık İhsani, terör olayları, işsizlik, hayat pahalılığı ve zamlardan yakındı. Halkın büyük bir yoksulluk ve sefalete sürüklendiğini belirten İhsani Elçi'ye: 

"Ekmek Leyla oldu 

bre dostlarım 

Mecnun oldum, 

ardısıra koşarım” 
şiirini okuyarak, halkın dertlerini dile getirdi 

İhsani, bu konuda gazetemize yaptığı acıklamada: 

"Sayın Elçi, MC iktidarının zulüm ve sömürülerine karşı halkın safın- da yerini almış değerli bir halk çocuğudur. Göreve geldiği günden beri, içinden çıktığı yöre insanlarına ve Türkiye halkına önemli hizmetlerde bulunmuş, halka karşı sorumluluğunu büyük bir başarı ile yerine getirmiştir. Bu çaba ve başarılarından dolayı, Sayın Elçi'yi ziyaret etmeyi ve şükranlarımı sunmayı bir görev bildim" dedi 


ELÇİ'NİN SÖZLERİ 


Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi ise Aşık İhsani'nin kendisini ziyaret etmesinden büyük memnunluk duyduğunu belirterek : 

"Aşık Ihsani, yıllar yılı halkın sömürücülere ve zalimlere karşı mücadele sinin Mehmetçikliğini yapmıştır. Bugünlere. 
toprağı eşe eşe, dişini tırnağına kala kata mücadele vererek gelmiştir Halkın bilinçlenmesinde ve uyanmasında bizden çok emeği geçmiştir" de 


di. 


M2 


Yiyor > 


ÖZGÜR 
GÜNAL'ın sekiz yaşına girdiğini dostlarımı za duyuru ruz 

AİLESİ 


" PİPE 


VU UN 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


————— 


(Baştarafı 1. sayfada) Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorguları sırasında yakalananlardan Mustafa Mercan, Abidinpaşa ÜGD'nin illegal (gizli) başkanı, Aydemir Uysal aynı derneğin illegal 2. 
başkanı, Necati İlgin ise, bu derneğe bağlı Dörtyol oba başkanı olduklar" sorguları sırasında itiraf 


ettiler. 

Yakalananlardan bazıları Talatpaşa Bulvarı Dörtyol semtindeki Melek Sinemasının üst katında toplantı halinde iken yapılan bir baskın sonucunda ele geçirildiler, 

Öte yandan, Ankara 
Köstence ÜGD'nin illegal başkanı durumunda olduğu belirlenen Hüseyin Görücü'nün, bölgede- ki derneğe ait silah ve patlayıcı maddeleri sakladığı saptandı. 

Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilen ve mahkemece gözaltına alınan gizli ETKO üyelerinin adları şöyle: 

Mustafa Mercan, Aydemir Uysal, Necati İl- gün ,Cemal Çelen, Hüseyin Görücü, Talip Akdemir, İrfan Köse, Mumt Özzeybek, Cengiz Önemli, Cumali Taş, Recep Çelen, Erdal Solak, Hamdi Özcan Dığış, İlhan Ekinci, Kezban Köse ve Hacı Akdemir 

EYLEMLERİ 

Yakalananların “ işledikleri suçlardan bazıları şunlar: 

5 Temmuz 1978'de 
Saimekadın semtinde Satılmış Coşkun'un öldürülmesi. 

Abidinpaşa'da Bülent Akça'nın tabanca ile yaralanması. 

Abidinpaşa'da bir apartmana bomba atılması. 
œ Abidinpaşa'da Mehmet Özbiş'e ait bakkal dükkanının kurşunlanması, 

Bağlar Caddesinde Ömer Işımdak'ın boynun- dan vurulması. 

Abidinpaşa'da Kevser Sayal'n evinin kurşunlanması. 

Saimekadın semtinde Allahverdi İnci'ye ait evin kurşunlanması. 

Mehmet Özbiş'in dükkanının ikinci kez kurşunlanması. 

Hamza Acar ile Hamza Kaya'nın yaralanması. 

Vural Kıbrıslıoğlu'nun televizyon atölyesine patlaycı madde atılması. 

Nazmi Koçkesen'in evinin kurşunlanması. 

Seyhan Sokaktaki 
Halk Odasının bombalanması, 

13 Temmuz 1978'de 
Cebeci Şehit Hasan Karaca Sokakta oturan T:.hsin Üstünel'in evinin kurşunlanması. 

17 Ağustos 1978'de 
Tıp Fakültesi Caddesindeki Koca Kitabevinin kundaklanarak yakılması. 

21 Ağustos 1978'de 
Abidinpaşa Kurcu Sokaktaki Emekliler ve Memurlar Lokalinin bombalanması. 

1978 Eylülünde Abidinpaşa Endüstri Meslek lisesi elektronik atölyesinin bombalanması. 

17 Ekim 1978'de Abidinpaşa Meslek Lisesi öğrencilerine açılan ateş sonucu Gürsel Uçar, Hüseyin Karakaş ve Ergun Çalışkan'ın yaralanması. 

22 Kasım 1978'de 
Abidinpaşa Lisesine gelen öğrencilerin taranma-, sı sonucu Mazlum Polat ile Nihat Harman'ın yaralanması. 


CÖMERT'İ ÖLDÜREN 
SİLAH BULUNDU 
Doçent Doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayında Rıfat Yıldırım ve Üzeyir Bayraklı tarafından kullanılan silah Keçiören'de säkülmüş olarak bulundu. 

Silahın ÜĞD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 

üyesi ve çeşitli suçlardan aranan Kemal Fri- tel tarafından saklandıgı da yakalanan sanıkların ifadeleri üzerine kesinlik kazandı 

Yakalanan ETKO'cuların Ankara'da işledikleri suçlardan sonra Erzurum'a kaçtıkları ve Erzurum ÜGD eski Başkanı 

Hayrettin OKotangil ve 

UGD yeni Başkanı Metin 

Denizsavaş tarafından kiralanan bir evde saklandıkları da yakalananların ifadelerinden anlaşıldi 

ORHAN YAVUZ 
CİNAYETİ 
Ankara'da ETKO örgütünün 12 kişilik bir kolunun yakalanmasıyla birlikte Doç. Dr. Orhan 

Yavuz cinayeti de aydınlanmış oldu. 

Orhan Yavuz cinayetinden yargılanarak An- 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 
İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Tel; 13 10 90 , 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Seter Iş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


kara Birinci Ağır Ceza Mahkemesince kanıt yetersizliğinden beraat ettirilen Cezayir Baysal ve Harun Gerçek'in cinayet- te esas, Emin Yılmaz, 
Metin Demirsavaş ve 


Hayrettin Kotangil'in yardımcı sanıklar oldukları belirlendi. 


Ankara Emniyet Müdürlüğünün Erzurum Emniyet Müdürlüğünü uyarması üzerine Emin Yıl 


maz Harun Gerçek ve Cezayir Baysal'ın konutlarına yapılan baskın sonucu Suçiuların kaçtığı anlaşıldı. Kaçan suçluların yakalanmasına (| Çalışılıyor. 


Sükan:“Süper devletler Türkiye'yi hedef... 


(Baştarafı |, sayfada) ınenilantlerini o gözönünde bulunduran ve hürdemokratik rejim esaslarını da zedelemeyen yeni bir "devlet politi " oluşturması gerektiğini savunan, Sükan, bu devlet politikasının gerçekleştirilmesi için uluslararası alanda en üst düzeyde girişimlerde bulunulmasını gerekli gördüğünü belirtti 

Sükan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

“Dünyanın siyasal, ekonomik ve askeri dengesinde önemli değişmelere sebep olan Orta Do- 


ğu olayları (o Türkiye'yi 'dünya gündemine' getirmiştir. 


“Barut fıçısı halinde bulunan Orta Doğu bölgesiyle, Batı güvenliğinin korunmasında büyük ağırlığı olan Türkiye'nin stratejik, jeopolitik, ekonomik durumu üzerinde görüşme ve tartışmalar yapılmaktadır. 

“Süper devletlerin ve emperyalist güçlerin egemenlik savaşı alanı haline getirilen Orta Doğu bölgesinde şimdi de önemli güncel hedef olarak Türkiye'nin seçildiği anlaşılmaktadır. 

"Devletimizin güvenliğiri tehdit eden tehlikeler karşısında, devlet güçleriyle siyasal kuruluşlarımızın özellikle dış aleme karşı tam bir dayanışma ve milli birlik şuuru içinde hareket etmeleri tarihi bir görevdir. 
Burada en büyük sorumluluk payının hükümete ait olduğu şüphesizdir. 

"Ortay: çıkan yeni şartlar, Türkiye'nin bağlı bulunduğu ittifak sistemleriyle anlaşmasını göz- 


den geçirmesini zaruri kılmaktadır görüşündeyiz. 


ÜGD 
Üsküdar hücresi ve arsa satan 
Dev-Sol” cular tutuklandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 
Tutuklananlardan 13 tanesi Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ı öldürmek ve çeşitli yerlere bomba atmaktan sanık 
ÜGD üsküdar hücresi mensupları, 5 kişi ise Çağlayan'da arsa parselleyerek halka satan Dev-Sol'cular ile Çağlayan Mahallesi muhtarı. 


Geçen yıl Temmuz ayında Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz ı öldüren, Üsküdar Şehir Tiyatrosuna ve halkevine bomba atan, bazı yurttaşların üzerine ateş açarak yaralayan ÜGD Üsküdar hücresi mensupların- dan Aydın Aksar, Hasan 


Yeşildağ, Saffet Alyas, Sabahattin Civelek, 
Recep Bütüner, Ahmet 


Gür, Ahmet Demir, Meh- 


met Ertuğrul, Münir 
Terçin, Mehmet Ali Ayberk, Mustafa Kumaşoğlu, Adviye Ayberk 


ve Levent Çelik geçen hafta emniyet kuvvetlerince yakalanarak suclarını itiraf etmişlerdi. 


Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan ilk duruşmadan sonra sanıklar hakkında tutuklama 


kararı verildi. Sanıklara silah temin eden Düzce 
MHP İlçe Başkanının aranmasına da devam ediliyor. 


DEV-SOL'CULAR 
TUTUKLANDI 


öte yandan Çağlayan" 
da devlete ait araziyi parselleyerek satan, çeşitli yerlere patlayıcı madde atan ve bombalı pankartlar asan Dev-Solcularla bunlara yardım eden Çağlayan Muhtarı 
Doğan Türk tutuklandı. 
Tutuklanan sanıklar şunlar: Kemal Askeri, Doğan Türk, Erdal Turgut, Neşe Asnalbant ve Tahir Suna 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 


Tel: 
0611/74 70 38 


YURT DIŞI BUROLAR!; 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“Türkiye dostluk ve aniışmalarına bağlı bir ülkedir. Ancak bu bağhlığın kayıtsız şartsız uyma ve kabul etme anlamına gelmediği hususuna önemle işaret etmek isterim. 

"Türkiye, haklı olduğu milli davalarını ve menfaatlerini gözönünde bulunduran ve hür demokratik rejim esaslarını da zedelemeyen yeni bir devlet politikası oluşturmalıdır. Bu devlet politikasının gerçekleştirilme- si için uluslararası en üst 


f Akhisar saldırısı AP... 


erden (silah kullanan iki veya üç kişi) 15 el 


silah atıyor. 


dilemedi. 


ler, 


bu şahsın 


Gözaltındaki 4 kişiden biri olan Coşkun Çağlar'ın olaylar sırasında silah kullandığının tespit edildiği öğrenildi. Çağlar'ın yüzü atkıyla sarılı olduğu halde 1 4'lü bir tabancayla: ateş ettiği saptandı. Fakat ölen polis rremuru Cemal ilgaz'ı öldüren kişi henüz kesin olarak tespit e- 


Olayın ikinci gününde herhangi bir gelişme yok. Durum sakin Akhisar'da. Polis memuru- nun kardeşi, akrabaları geldiler. Cenazeyi öğleyin alıp, memleketi olan Antalya'ya götürecek- 


Coşkun Çağlar hakkında edindiğimiz bilgi, Halk-Der üyesi olduğu, Halk-Der'de Devrimci Sol grubu bulunuyor. 

Emniyet Amiri ömer Cibas ve Savcı Atilla 


düzeyde girişimlerde bulunulmasını gerekli görmekteyiz 

"Bu maksatla bizzat sayın Başbakan Ecevit'in hem müttefik ülkeler ve hem de bölgemiz ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerinin büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz. 

"Sayın Başbakan Ecevitin yapacağı görüşmelerle silah ambargosunun kaldırılmasında olduğu gibi çok olumlu sonuçlar ahnabileceği kanaatini taşıyoruz." 


(Baştarafı 1. sayfada) 


— æ< n em m a m Gü m 


[| Oğuz soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladılar. ) 


TiKP Malatya il yönetiminin iki üyesi gençliğin sorunlarıyla ilgilendikleri için gözaltında 


HABER MERKEZİ 

10 Mart günü gözaltına alınan Türkiye epi Köylü Partisi Malatya İl Yönetim Kurulu'nun iki üyesi Hüseyin Kalkan ve Rıza Güler hâlâ serbest bırakılmadı. İlgililer 
TİKP Malatya İl örgütü, gençliğin sorunürıyla ilgilendiği için, Hüseyin Kalkan ve Riza Güler'i gözaltında o tuttuklarını açıkladılar. 

TİKP Genel Merkezi dün bir açıklama yapavak Hüseyin Kalkan ve 
Rıza Güler'in serbest bırakılmasını istedi. 

TİKP Malatya i| Merkezinin MHP'nin inbarıyla 10 Mart. günü arandığı belirtilen açıklamada, arama sırasında 3 yönetici ile 30 kişinin gözaltına alındığı ve daha sonra iki yönetici dışında dierlerinin serbest bırakıldığı ifade edilerek şöyle deniyor: 

"Bu durumda yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kalkan ve Rıza 


Güler'in niçin hâli gözaltında tutulduğu şeklindeki sorumuz karşısında ilgililer, Malatya İl örgü- 


tümüzün liseli gençlerin sorunlarıyla ilgilendiğini ve onlarla görüşmeler 


yaptığını öne sürmüşler ve öğrencilerin de ilgilenmelerini önlemek için iki yönelicimizin birkaç gün daha gözaltında (utulacağını beyan etmişlerdir." 

Açıklamada daha sonra TİKP'nin gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması - na büyük önem verdiği belirtiliyor ve Parti yöneticilerinin gençliğin sorunlarına ilgi gösterdiği gerekçesiyle gözaltında tutulmasının yasa dışıbir tutum olduğu kaydedilerek şöyle deniyor: 

Malatya İl örgütümüze: ve iki yönetici arkadaşımıza karşı izlenen bu tutumu protesto ediyor ve Hüseyin Kalkan ile Rıza Güler'in serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" 


Anayasa Mahkemesi, Üniversitelerin "kaydı silinen öğrencilerin yeniden 


okula alınmaması” 


ANKARA (AA) 
Anayasa Mahkemesi, 
Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ile İstanbul Teknik o Üniversitesi'nin "Yüksek Öğretim Kurumları öğrencilerinden kayıtları silinmiş olanların yeniden aynı kuruma alınmalarına" ilişkin kanunun iptal edilmesi istemini reddetti., Konuya ilişkin karar dünkü resmi gazetede yayınlandı. 
Bilindiği gibi Yüksek Öğretim Kurumları öğrencilerinden hangi se- 


. „s . 
isteğini reddetti beple olursa olsun kayıtları silinmiş olanlarla, kendi isteğiyle ayrılmış bulunanlar 1803 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak 3 
ay içinde eski öğretim kurumlarına yeniden girebilmeleri hakkı tanınmıştı. Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi ise yasanın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal isteminde bulunmuştu. 


TMMOB Başkanı Teoman öztürk: 


"Tüm demir-çelik işletmelerinde demokratik çalışma ortamı sağlanmalı” 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB Başkanı 'l'eo- 
*man Öztürk basına yaptığı açıklamada, son aylarda gündeme getirilen bazı tercililerin demir çelik üretim, dağıtım ve pazarlama alanuıda yete. siz olan kamu etkinliğinin ve demetiminin daha da kısıtlanmasına, özel kesimin sömürü ve vurgununu daha da yoğunlaştırmaya yönelik olduğunu belirtti. Öztürk bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı: 
"Demir Çelik sanayii- 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 

11 rue Jean Josaphat 

de Beauvais 1030 Bruxelles 

75005 Paris Tel: 00 322 

Tel:03 34602 | — 2154060 


nin yatırımları kamu eliyle, yerli ve yabancı kuruluşlarıyla ödün vermeksizin gerçekleştirilmelidir. 
Yenianaocağıve haddehane kurulmasına izin verilmemeli, kamu elindeki büyük kapasiteli hadde hanelere etkinlik kazandırılmalıdır. Demir Çelik sanayiinin hammaddesin- den, ürünlerin pazarlanması aşamasına değin kamu elinde bütünleşmesi sağlanmalıdır. Tüm Demir Çelik işletmelerinde demokratik çalışma ortamı sağlanmalıdır." 
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Denktaş... 


(Baştaralı 1. sayfada) 
bir çözüme varılması dileğinde bulundu. 

Ecevit lürk kesimi yöneticilerinin görüşmelere yapıcı bir anlayışla oturacaklarına inandığını da sözlerine ekledi. 

Ecevit Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik sorunlarının çözümünün en etkin bir şekilde katkıda bulunmanın ulusal bir görev olduğunu öne sürdü. Rauf Denktaş ise yaptığı konuşmada Kıbrs Türk toplumunun karşılaştığı zorlukları dile getirmeye geldiğini, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm gelirmek için bugüne kadar ellerinden geteni yaptıklarını, bundan sonra da yapacaklarını söyledi. Kıbrıs sorunun- da kalıcı bir çözüme ulaşmada Türk toplumunun ekonomik sorunlarının çözümünün de önemli olduğunu öne sürdü. 


Şoförlerin... 


(Baştarafı 1, sayfada) Saatlerce kuyrukta bekleyen şöförler, ticari amaçlarla çalışanlara öncelik tanınacağı, belirtildiği halde bayilerin bu kararı uygulamadıklarını söylüyorlar. Dolmuş minibüs şöförleri kuyrukta beklemekten çalışamadıklarını ve kazançlarının azaldığını belirtirken, İstanbul'a Erzurum'dan mal getiren bir kamyon şöförü "Günlerdir mazot kuyruğunda beklemekten beş parasız kaldığını" söyledi. 

Diğer taraftan TFAO yetkilileri gerçek bir darlık olmadığını belirterek “Petrol sıkıntısının yakıt fiyatlarına zam bekleyen 


stokçulardan kaynaklan-. 


dığını" söylediler. TPAO yetkilileri yurdumuzdaki akaryakıt sıkıntısını bir 
ölçüde hafifletecek 60 
bin ton petrolün Irak boru hattından İpraş'a geleceğini açıkladılar. 

PETROL KONUSUNDA 

ÖNLEMLER 

Dün öğrenildiğine göre, DPT'nin son günlerdeki petrol krizi atlatılıncaya kadar özel otolara benzin verilmemesini önerdiği bildirildi. 

Bu arada İstanbul, 
Konya, Samsun valilikleri akaryakıt sıkıntısına karşı bir dizi tedbir uygulayacaklarını açıkladı. İstanbul Vali yardımcılarından Şeyda Balkan ise, ayın tek sayılı günlerinde tek sayılı plakalı, çıtt sayılı günlerinde çift sayılı plakalı araçlara akaryakıt verilmesi yolunda bir uygulamaya gidileceğini açıkladı. 

ÖNERİLER 

Petrol darboğazı konusunda açıklama yapan ve Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Şuayip 
Dilmen "İçinde bulunduğumuz darboğazdan öncelikle kendi kaynaklarımıza ağırlık verilmesiyle çıkabiliriz" dedi ve özel plakalı araçlara verilen benzinin kısıtlanması gerektiğini vurguladı. 


Tunceli 


k (Baştarafı 1, sayfada) 

kiyle karşılandı. snar "eylemimiz anarşi ve kargaşalığı hedef almaktadir" diyor. 

Tunceli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akyol, Valinin yasaklama kararını kanunsuzluk olarak niteledi. Valilik yasaklama kararında gerekçe olarak şu nedenleri ileri sürdü: "Bu toplu direniştir. Toplu direniş suçtur. Türkiye'de daha böyle birşey görülmemiştir." 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tunceli Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Akyol şunları söyledi: 

"Biz demokratik bir kitle örgütüyüz. Yasal olarak başvurduk. Eğer eylemimizin sonunda herhangi bir suç unsuru görülürse, ilgili merciler hakkımızda o zaman yasal bir soruşturma yaparlardı. Bu bir kanunsuzluktur." 

Bilindiği üzere Tunceli'de uzun bir zaman- dan beri sahte solcular tarafından kargaşalıklar ve olaylar çıkartılmakta, bu olaylar da doğrudan halkı hedef almaktaydı. 
Tunceli esnafının yapmaya çalıştığı bu eylem ise kargaşalığı hedef almaktaydı. 


KAYIP—Sici17337 T.H. 

Y. Kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
MEF AYİ KILIÇ 


ABONE ÜCRETLERİ 


lAydınlıkfâ 


Elmayı çürüten 


(Baştarafı 1, sayfada) 


giç ilkelerini savunan herkesi” iki günde bir,birleşmeye çağırıyorlar. Bunu duyan da sanacaktır ki, bunca cinayet, terör ve tertibin arkasında Türkeşler yoktur da, inler ve cinler vardır. 

Demokrasi ve özgürlükleri kökünden yok edip, ülkemizde faşist bir diktatörlük kurmayı asıl amaç edinmiş olanların, "hür demokratik rejimi" korumaktan sözetmeleri kürnazlık gibi gözüküyor. Ama bunlar herkesi kör ve alemi sersem sanarak gene de kendilerini ele vermiş oluyorlar. 

MHP'nin organı Hergün gazetesi, epeyi zamandan beri bütün çabasını AP'nin eteğine yaşıpmak noktası üzerinde yoğunlaştırdı. Haberler, başlıklar, yazılar, yalanlar hep bu taktiğe uygun olarak hazırlanıyor. TİKP'nin CHP, AP ve MSP'yi devlet bağımsızlığını savunmak ve anarşinin kaynaklarını yok etmek için birleşmeye çağırması, Hergün'ü çok rahatsız ediyor. 
Bu yöndeki gelişmelerin MHP'ye ağır darbeler indireceğini onlar birçoklarından daha iyi görüyorlar. 

TİKP'nin de bir geniş cephe çağrısı vardır, MHP'nin de. TİKP'nin çağrısı gerçeğe dayanmaktadır ve bu nedenle eninde sonunda başarıya ulaşacaktır. MHP'ninki ise maddi gerçeğe dayanmayıp, faşist kurnazlığın ürünüdür. Bu nedenle de gerçekleşme şansı yoktur. 

Devrimciler, 1975 yılından beri Türkiye ile iki süper devlet, özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmi arasındaki çelişmenin tayin edici bir önem kazandığını tespit ediyorlar. Gerçekten de bugün Türkiye'nin bütün meseleleri, Sovyet sosyal-emperyalizminin bölgemizde ve ülkemizde yayılmasını önlemek meselesinde düğümlenmektedir. Bunun yanında, ülkemizin her alanda ABD denetim ve sömürüsünü altetmek meselesi de vardır. Türkiye halkının her türlü sömürü ve baskıdan kurtuluş için mücadelesi, bugün bir milli birleşik cephe döneminden geçmektedir. Sovyetler Birliği'nin ülkemizdeki emellerini boşa çıkarmadan ve ayağı Türkiye toprağına basan bütün güçleri birleştirmeden, bağımsızlık ve demokrasi yolunda ilerlemeye imkan yoktur. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi, bir kurnazlık veya aldatmaca olarak değil, ülkenin ve halkın ihtiyacı olduğu için milli birleşik cephe siyasetini savunuyor. 

MHP ise, ülkenin ve halkın ihtiyacı ile taban tabana zıt olan bir çizgi izliyor. Çünkü bu parti, azgın toprak ağalığına dayanıyor, şovenizm ve ırkçılık bayrağını açıyor. MHP, milliyet ve mezhep kavgaları kışkırtarak, halka terör uygulayarak Türkiye'yi Sovyet sosyal-emperyalizmi karşısında zayıflatıyor. 

MHP, elmanın içindeki kurt gibidir. Onun işi, elmayı çürütmektir. Bu nedenle elmanın Birliğinden ve dirliğinden söz etmesi sahtekarlıktanbaşka bir şey değildir. Türkiye İşçi Köylü Partisi ise, Türkiye elmasının parçasıdır. TİKP' nin varlığı, geleceği, Türkiye elmasının taptaze kalmasına, dıştan gelen saldırılara ve içerden onu çürütmek isteyenlere karşı güçlü ve diri olmasına bağlıdır. TİKP'nin kaderi, Türkiye" nin bağımsızlığı, Türkiye emekçilerinin kaderi ile sımsıkı birleşmiştir. MHP'nin yaşaması ise, elmayı içten yiyip çürütmesi ile mümkündür. 
Bütün bu nedenlerle MHP'nin birlik çağrıları sahtekarlıktır. Gerçeğe dayanmadığı için de, onun birleşik cephe taktiği adi bir kurnazlık olarak kalmaya ve başarısızlığa mahkumdur. 
Türkiye halkı elmayı çürüten kurdu eninde sonunda ezecek, böylece birliğini pekiştirip güvence altına alacaktır. 

Geniş cephe, MHP için bir aldatmacadır, ama TİKP için gerçekleşmesi zorunlu, milli bir görevdir. Bu noktada MHP ile TİKP arasındaki fark, elmanın içindeki kurtla elmanın parçası arasındaki farktır. 


Türkiye'ye... 


(Baştarafı 1, Sayfada.) 
ne varıldı. Buna göre Türkiye'ye yapılacak yardım OECD kanalıyla yürütülecek. 

Toplantının dünkü oturumunda Türkiye meselesi Avrupa Bakanlar Konseyi Siyasi İşler Müs- 


Kuzey - Güney... 


(Ba ştarafı 1" sayfada) 
den sonra alındığını belirtiyor, 

Arabulucu Komitesi, 
Güney Yemen'in Kuzey Yemen'e karşı giriştiği saldırıdan sonra toplanan Arap Birliği Bakanlar Konseyinde alınan karar 


teşarı tarafından üzerine kurulmustu. 
gündeme getirildi. Daha KUZEY-GÜNEY sonra Alman Başbakanı YEMEN ZİRVESİ Helmut Schmidt bu ko- 23 MARTTA 


nudaki görüşlerini açıkladı ve üyelerin sorularına cevap verdi. Görüşmelerin sonunda yardım meselesinin bundan böyle kargaşalıkları önlemek için OECD kanalıyla yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 


(Baştarafı 1. sayfada) rıs Göçmenler Cemiyeti yetkililerinin Kıbrıs (PEP) heyetinin, Sovyet-Rumları ile yaptıkları lerin, Türkiye'nin Kıbrıs görüşmelerde bu istek- müdahalesini kınamar'ılerini dile getirdikleri de ğına değindiğine yer verdi. 


Irak Haber Ajansının bildirdiğine göre. Kuzey-Yemen Devlet Başkanı 
Ali Abdullah Salih ile Güney Yemen Devlet Başkanı Abdülfettah İsmail 
23 Mart'ta Kuveyt'te bir 
araya geliyorlar, 


açıklanıyor 
Öte yandan Sovyetler Birliği'nin, o Türkiye'nin Heyetin bu görüşüne 


Kıbrıs müdahelesini Kıbrıs'la Sovyetler Birliği arasında herhangi bir dostluk anlaşması olmadığı için kınamadığı haberi bir Kıbrıs gazetesinde yer aldı. 

Kıbrıs'ta yayınlanan 
Agon gazetesi Sovyetler Birliği o Büyükelçiliği'ni ziyaret eden bir Pankıb- 


karşılık Sovyet elçiliğinde görevli Vikaref'in: ise, "Sovyetler Birliği'nin, Türkiye'nin Kıbrıs'a saldırısını o kınamamasının nedeni, Kıbrıs ile Sovyetler Birliği arasında herhangi bir dostluk anlaşması bulunmamasıdır" şeklinde konuştuğu da haberde belirtildi. 


İLAN TARİFESİ 


(Kelimesi) 5 lira 
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Bugün gençlik içinde, özellikle de öğrenci gençlik içinde en geniş etki- ye sahip olan DEV—YOL grubunun görüşleri şöyle özetlenebilir: 

* DEV—YOL, Sovyetler Birliği'nde iktidarın sosyalizmi değil, kapitalizmi geliştirdiğini, ancak Sovyetler'in yine de sosyalist bir ülke olduğunu söylemektedir. 

* Sovyetler Birliği'nin dış politikasının revizyonist ve halklara karşı olduğunu söyleyen DEV—YOL, öte yandan Sovyetler'in Angola, Küba gibi ülkelerde olumlu tutum aldığını öne sürmektedir. 

*DEV—YOL, yine M.Çayan'ın görüşlerini tümüyle savunduğunu belirtmekte, ancak öncü savaş ve silahlı propagandaya itibar etmemekte, bunun yerine aktif savunma ve direniş komiteleri dediği örgütlenme önerisinde bulunmaktadır. 

* DEV—YOL, bugünkü iç savaşın kurallarını bu savaşı ilan eden faşist güçlerin belirlediğini söylerken, öte yandan bu savaşı kabul ettiklerini de açıklamaktadır. 

* DEV—YOL'un bütün siyasetleri şu sloganında özetlenebilir; ''Kahrolsun Oligarşi, Yaşasın Mücadelemiz”. 
DEV—YOL, hemen hemen her şeyi oligarşi ile (oligarşi !içinde de; ağır bastığını söylediği tekelci burjuvazi ile) kendi arasındaki çelişkiyle açıklayabilmektedir. Örneğin Sovyet borç ve kredileri için, "bunların olumsuz olmalarının nedeni, tekelci burjuvazinin sorunlarını çözmek için verilmiş olmasıdır" demektedir. 


kkk 


Görüldüğü gibi DEV—YOL'un tutumu, "Hem öyle, hem böyle”, ya da, "Ne öyle, ne böyle" diyen ortayolcu tutumdur. Ne olduğu anlaşılması zor "oligarşi" diye bir düşman tutturulmakta, gürültülü, şiddetli, savaşlı, ama neye hizmet ettiği bilinmeyen sloganlarla genç unsurlar etkilenmekte, genç taraftarlar habire afiş peşinde, pankart peşinde koşturulmakta, kurallarını karşı tarafın tayin ettiği çatışmalara, sokulmaktadır. Okullar birer öğrenim kurumu olmaktan çıkıp, kavga alanı: haline gelmektedir. 

Ortayolculuk belirsizlik demektir. 
Bugün DEV—YOL'un, ne somut ve açık bir dünya ve ülke tahlili, ne de açık, anlaşılır siyasetleri vardır. 
DEV—YOL öteden beri partileşme üzerinde sayfalarca yazılar yazmasına rağmen bu konuda bir türlü adım atamamaktadır. Çünkü parti net ve açık tutum gerektirir. Sovyetler Birliği'nin bugünkü dünya konumu nedir? Ülkemizin dostu mu, düşmanı mıdır? Bugünkü iç savaş ortamı, "Her kargaşalık devrimcidir" diyerek körüklenecek mi? Yoksa bu kargaşalığa karşı en geniş birlik için mi mücadele edilecektir? 

DEV—YOL bu sorulara cevap vermeyi erteledikçe, ortayolun çıkmazından kurtulamayacak, partileşme derken sürekli bölünecektir. Buradan da en çok Türkiye'deki kargaşalığı körükleyen Moskova yanlıları yararlanacaktır. 

DEV—YOL için, DEV—SOL ayrılığı öğretici olmalıdır: DEV—SOL'cular, Devrimci Yol'un içinden atamadığı olumsuz yönlerini geliştirerek, buradan Moskova yanlılarının koltugunun altına girmediler mi? Ortayolculuk her zaman Moskova için kazanılacak bir akım olarak gözükmüyor 


EV—YOL'un, ülkedeki iç kargaşalık ortamını nasıl değerlendirdiğini ve bu kargaşalığa karşı nasıl bir tutum aldığını ele almadan önce, Devrimci Yol dergisinde yer alan çeşitli olaylarla ilgili yazıların birkaçına değinelim: 
1977 Temmuzunda 
Sivas'ta meydana gelen çatışmalar hakkında Devrimci Yol dergisinin 7. 
sayısında şöyle deniliyor: "Faşistlere ancak anladıkları dilden cevap ve- 


rilebilirdi. Ve öyle oldu. 
AP, MHP ilçe binaları tahrip edildi." 


Bu da Devrimci Yol'- un 17. sayısında yeralan ve "Emek Direniş Komitesi"' adına yapılan açıklamadan: 

"..Faşizmi geriletmenin biricik yolu, ona karşı teslim olmadan aktif bir şekilde mücadele vermektir. Fakat bu mücadele örgütsüz olarak verilemezdi. İşte bu nedenlerle devrimcilerin önderliğinde kurduğumuz Direniş Komitesi'nde kendi öz gücümüze güvenerek mücadele ettik." 


"Savaşı kabul ediyoruz” 


Yukarıdakı alıntılar- dan DEV—YOL'un iç kargaşalık karşısındaki tutumu ve siyasetleri bir ölçüde aydınlığa kavuşuyor. 

DEV—YOL, Türkiye'- nin bir iç savaş ortamına sürüklendiğini kabul ediyor ve bu savaş konusunda şunları söylüyor: 

“Ve bilinmelidir ki, halka karşı ilan edilmiş olan ve yürütülmekte olan bu savaşın kurallarını, bugün bu savaşı ilan etmiş bulunan faşist güçler 


tayin ediyor." (D.Yol, sayı: 17) 

İç savaşın "kaçınılmaz ve önlenemez" olduğunu söyleyen DEV— 
YOL, "Faşizmin ilan et- 


tiği savaş karşısında di- 


reneceğiz, bunu anlayacağız, savaşacağız ve kazanacağız." (D.Yol, sayı: 16) diyor. 


"Faşizmin ilan ettiği savaşa karşı direnmenin ve faşizmi geriletmenin tek yolunun da aktif savunma olduğunu söyleyen DEV—YOL, "aktif savunmaya mahalli Direniş Komitelerinin" önderlik edeceğini belirtiyor. 

DEV-YOL'cular, "aktif savunma" dedikleri mücadele biçiminde "'filanca semte faşistler giremez", "Falanca okul faşistlere mezar olacak" şeklindeki sloganları eylem sloganı olarak kullanıyorlar. 

DEV—YOL taraftarla 


Dev-Yol'cular bugünkü iç savaş ortamını 


de çıkartılan çatışmaları 'Direniş"'olarak tanımlıyor... 


rı genel olarak öğrenci çevresinde (o toplandıklarından, bu siyasetler okullarda ve yurtlarda DEV—-YOL taraftarlarınca uygulanıyor. DEV— YOL'cular komandoların saldırılarına karşı saldırılarla cevap veriyorlar. 


DEV—YOL dergisine gönderilen mektuplardan anlaşıldığına göre Direniş Komiteleri ise pratikte, mahalle gençlerinin biraraya gelip de duvarlara yazı yazdıkları, bildiri dağıtıp gazete sattıkları ve komandolarla kavga ettikleri gevşek gruplar olmaktadır. 

DEV—YOL taraftarları ile öteki gruplar arasında da okullarda sık sık afiş indirme, yazı silme, söz hakkı tanımama gibi nedenlerden dolayı çatışmalar çıkıyor. Bu çatışmalar kimi zaman ölümle sonuçlanmaya kadar varıyor. Örneğin bu yılın Ocak ayı içinde Kadırga Yurdu Öğrenci Komitesi içinde afiş indirme sorunuyla başlayan anlaşmaz- 


lık bir öğrencinin ölümüyle sonuçlandı. 
Devrimci eylemin kıstası 
DEV—YOL bir eylemin devrimci bir eylem olmasının kıstasını ki- 


min sloganının daha çok bağırıldığına, duvarlara ne kadar yazı yazıldığına, çatışmada kimden daha çok yaralı ve ölü olduğuna veya kimin dayak yediğine göre değerlendiriyor 


Devrimci Yol'un 10. 
sayısında yeralan ve Ela- 


zığ'da 1977'nin Ekim ayı içinde meydana gelen olayları değerlendiren yazı buna bir ömek. Sözkonüsu yazıda şunlar deniliyor: 


"Faşistlere en etkili darbe 4 Eylül günü vuruldu. Dört faşistin ölümüyle sonuçlanan olaylarda faşist saldırılar karşısındaki aktif savunma, halka mücadele azmi verdi. Bu olay da faşist terörün etkisinin parçalanıp, devrimcilerin halkla bütünleşmesinin bir dönüm noktası oldu." 


DRV—YOL, her ne kadar bu olayı bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorsa da, bilindiği gibi Elazığ'daki çatışmalar 


ve tertipler o günden sor- 


rada devam etti 


"Öncü savaşa, 

şimdilik hayır” 

“Öncü savaş taktik bir evre midir, yoksa strate- ilk bir evre midir?" 

Bu konu DEV—YOL'- la, Mahir Çayan'ın görüşlerini savunduklarını söyleyen öteki gruplar arasında sürekli ve hararetli tartışmalara yolaçıyor. 


DEV—SOL, Acilciler 
MLSPB gibi gruplar, 
“Öncü savaşın stratejik 


bir evre olduğunu ve milli krizi derinleştirmek için temel alınması gerektiğini" savunuyorlar. 
Yani "ülkede sürekli devrim durumu varolduğun- dan ve kitleleri düzene karşı harekete geçirmek için" banka soygunu, si yasi suikast, adam kaçırma, bombalama gibi "si- 


“devrimci bir durum "olarak değerlendiriyor ve birçok yer 


lahlı propaganda" eylemlerinin temel alınmasın: söylüyorlar. 


Buna karşılık DEV 
YOL, "öncü savaşın taktik bir evre olduğunu, bugün şartlarının olmadığını" belirterek şunları söylüyor: 

"Bugün devrimciler şüphesiz savunma : durumundadırlar. Doğru eylem bu meşru savunma çizgisini terketmeyen eylemdir. Ama bu savunma çizgisini şu veya bu biçimde sınırlamak saçmadır." 

DEV—YOL, nin bombalama eylemlerini ise, ..gürültülü, sansasyonel eylemler" olarak niteleyerek, bunların provokasyon mu, devrimci eylem mi olduğunun ayırdedilemediğini belir- 


Dev-Yol'cuların temel faaliyetlerini duvarlara yazı yazmak, afiş yapıştırmak, pankart asmak oluşturuyor. Bu eylemlere Dev-Yol taraftarları özel önem veriyorlar. İşte geçen hafta İstanbul'daki futbol maçında Dev-Yol'un tribünlere 


astığı pankart... 


Dev-Yol'un gürültülü keskin çağrıları genç unsurları, etkiliyor, ancak bu çağrıların ve sloganların kimi hedef aldığını, neye hizmet ettiğini anlamak mümkün değil... 


"Saldırılara aktif savunma ile cevap vereceğiz” 

diyen Dev-Yolcular, okullarda çatışma ve dövme olayları yaratıyorlar 


-Banka soyma bombalama ve benzeri eylemleri, 

” gürültücü 


olarak niteleyen 
Dev-Yol, 
"öncü savaş” yerine 


öneriyor 


LLA 


DEV—YOL, taraftarlarını canli ve hareketli tutmak için zaman zaman kampanyalar düzenliyor. Bu kampanya faaliyetini afiş asmak, yazı yazmak, dergi satmak, yürüyüş ve mitingler yapmak oluşturu vor. 

DEV—YOL 1977 sonlarında "Faşist zulme ve pahalılığa karşı direniş kampanyası" o açtı. Bu kampanyanın daha sonra Devrimci Yol dergisinde (o değerlendirmesi yapıldı. Kendi bölgelerinde kampanyayı değerlendiren taraftar mektupları, DEV—YOL'un siyasi mücadele ve kitle içinde çalışmadan ne anladığını da gösteriyordu. 

Afşin'deki kampanyanın değerlendirilmesinde şöyle deniliyor: 

"Kampanya çalışmalarımızın ilk dönemlerinde bir kısım Zorluklarla karşılaştık. Her şeyden önce şimdiye kadar böyle bir çalışmada bulunmadık. Kasım ayına kadar köylere gittiğimizde köy halkı erkenden araziye gidip, geç vakitlerde evine dönüyordu. Bu şartlar bizi çok zor durumda bırakıyordu. 

"Kampanya ile ilgili yazılar köylere yazılamadı. Pullama yapıldığın- da köyde sözü geçen bazı kişiler (CHP'li) önümüzde seçimler var bunlar çok konuşmalara yol açıyor. 


Aydınlık 


LKELERİN 


sansasyonel eylemler” 


” direniş komiteleri” ni 


öy halkı erkenden e gidip, geç vakit 

döndüğünden kampanya çalışması yapamadı 


NN 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRL. 


Afiş indirme, yazı silme gibi nedenlerle 
Dev-Yol'cularla öteki gruplar arasında ölümlere varan çatışmalar çıkıyor, 


Biz köyde şu sırada böyle şeyler istemiyoruz. Biz huzur içinde seçimlere gideceğiz şeklinde bize engel olmaya çalışıyorlardı. 

"Köylerde ve Afşin'de geniş katı-Imn olduğu mitingler düzenlemeyi, pazar yerlerinde korsan mitinglerle birlikte bazı yerlerde pankart asma düşünüyorduk... Pankart yazıp, asma ve buna benzer işleri yapamadık." 

İzmir kampanyasının değerlendirilmesinden: 

"Direniş kampanyası ile ilgili pazar yerinde 60-70 kişinin katıldığı bir korsan miting yapılıp, pahalılığın kaynağının oligarşi olduğu vurgulanmış, 'Kahrolsun Oligarşi', 'Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz', "Tek Yol Devrim' sloganları atılarak dağılınmıştır. Böyle bir mitingin ilk olmasından dolayı gerekli başarı elde edilememiştir." 


Adana'dan DEV—YOL taraftarlarmy kampanya tleğerlendirmesin- en, 


“Kampanyanın önemi ve amacı Devrimci Yol'un Adana'daki tabanına dahi önemli ölçüde kavratılamamıştır. Birçok sempatizan arkadaşa kampanyanın adından öteye hiç bir şey öğretilememiştir." 


dereceye kadar kırılabilmiş, işçi sınıfının bağımsız siyasi hareketini ya- 


MLSPB'- 


tiyor. DEV—YOL, geçen yıl Sıkıyönetim inde arkan de DE 

na gelen çatışmaları 

in konusunda iy “Irak Kürdistan'ındaki u- 

, "Ülkemizde sömürge | Jusal direnişe önderlik ettipi bir faşizm" olduğu- me iddiasında olan KDP 


nu söyleyen DEV—YOL, faşizmin kimi zaman açık faşizm olarak, kimi zaman da gizli faşizm olarak sürdüğünü belirtiyor DEV—YOL, sıkıyönetim konusunda şu tespiti yapıyo: 

"Genel olarak egemen güçlerin bugünkü talepleri doğrultusundaki bir gelişmeyi ifade eden sıkıyönetim, kuşkusuz ki, aynı zamanda Ecevit hükümetinin faşist terör ve şantaja boyun eğmesi, teslim olması anlamına gelmektedir... Faşist güçlerin zorladıkları ve istedikleri bir gelişme olarak sıkıyönetim bir açık faşist rejime geçiş doğrultusundaki çok önemli bir gelişmeyi ifade etmektedir." 
(D.Yol, sayı:26) 


Geçici Komite ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki çatışmalar" şeklinde değerlendirerek, her iki örgütün de "'proletaryanın bağımsız siyasetini temsil eden bir örgüt olmadığını" söylüyor. 
DEV—YOL çalışmaların olduğu dönemde yaptığı bu değerlendirmenin sonunda, "Geçici Komite, 
250 KYB üyesini (Talabaniciyi) derhal serbest bıraksın" talebinde bulunuyor. 


Parti sorunu 

1971 öncesini "50 yıl 
lık revizyonist geçmiş" olarak değerlendiren DEV-YOL, "1971 hareketiyle ülkemiz solu üzerindeki öportünisi ve revizyonist etkinlik bir 


Dev-Yolcularla | Kurtuluşçular arasındaki 


ihale kavgası 


Geçen yılın yaz aylarında Antalya'da Zirai 


Donatım Kurumu'nun gübre yükleme boşaltma işlerinin ihalesi vardı. Bu kez ki ihale büyük bir çatışmaya sahne oldu. Çatışanlar iki müteahhit, 

ya da tüccar değildi. İhale konusundaki çeki şme yüzünden birbirlerine giren ve birbirlerini "işçi 


sınıfının davasına 
"solcu" gruptu; 


başlamıştı. Ne var ki 


grubu kazanmıştı. 


ya pek niyetli değildi. 


luş grubu, 


tırmaya _ başladı. 


önermişlerdir... 


dır." 


ihanetle" 
Devrimci 

Çatışmanın sebebi şuydu: Geçen ihale döneminde kapalı zarf usulüyle yapılan ihaleyi Devrimci Yol kazanmış ve işi çilerden, derneklerine belirli bir aidat kesmeye 


suçlayanlar iki 
Yol ve Kurtuluş... 


rinde Çalıştırdığı iş- 


bu iş, Antalya'da etkili 


olan Kurtuluş grubu için de cazip gelmiş ve son 


ihale döneminde ihaleyi, biraz da Zirai Donatım Kurumu'ndaki yetkililerle anlaşarak Kurtuluş 


Dev-Yol ise, epeydir elinde bulundurduğu bu işyerini Kurtuluş'a bırakma- 


Durum böyle olunca da 


çatışmalar ve kavgalar başladı. 

Bu gelişmelerle ilgili olsrak Devrimci Gençlik'in 22. sayısında yayınlananbir yazıda Kurtu- 
"tüccarlık”, ahhitlik "le suçlanıyordu. 

Kurtuluş grubu çizgisindeki Kurtuluş İçin İleri dergisi ise daha sonra Devrimci Yol'a verdiği cevapta şöyle diyordu: neminde D.Yol ihaleyi aldı ve burasını çalış-Ancak işçilerden belli bir aidat almasına rağmen işçilere yönelik pek bir şey yapmamıştır. Bir süre sonra bir kısım işçileri işyerine sokmamışlardır. İşyerine alınmayan işçiler, Ant-Gör'lü (Antalya'daki Kurtuluş yanlısı dernek) arkadaşlara ihaleye birlikte girmeyi Bunun üzerine ihaleye ayrı girilmiş ve Ant-Gör'lü arkadaşlar ihaleyi almışlar- 


"patronluk" ve "müte- 


"Geçen ihale dö- 


ratmak yolunda önemli mesafeler katedilebilmiştir" diyor ve grup olarak ortaya çıkışından bu ya- 


na partileşme üzerine Dev-Yol dergisinde sayfa sayfa yazılar yayınlanıyor. 
Partileşme en Önemli sorununun 
"kadro sorunu" olduğunu belirlen DEV—YOL, bu sorununun “en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalişmasıy? 1" çözüleceğini belirtiyor 


DEV—YOL'un üst. yöneticileri ise bir türlü partileşememelerini'' karroların yarısının "işe yaramaz, gevşek unsurlar olmasına" bağlıyorlar. 


"Üç-beş kariyerist” 


DEV—YOL, kendilerinden ayrılan ve DEV— 
SOL adını alan grup için, ilk ayrılıklar ortaya çık- 


sürecinin 


tığı aman bunların 
DEV—GENÇ içindeki ilişkileri askıya alındığın- dan "Askıcılar" diyor. 
« DEV—YOL, ayrılan gruba, "söyledikleri ve 


yazdıkları ile devrimcilere yönelttikleri her türlü yalanla sadece oportünistlere malzeme Olan üc-beş hizipçi kariyerist'" diyor ve "İGD ile KSD'- nin koltuğu altında gelişmekle" suçluyor. 
*** 

Gençlik içinde en elkili grup olan Devrimci Yol'un önemli konularda görüşleri ve faaliyetleri bunlar. Yarın Dev-Yol'un “üç-beş kariyerist'' dediği DEV—SOL grubunu ele alacağız. Ayrıca bugüne Radar karanlıkla kal mış olan Ali Rıza Koşar cinayelini aydınlalacağız. 


Ali Rıza Koşar cinayetinin içyüzü 


Dev-Sol: 
Bombalı pankartların altındaki imza 


